Dev-Yol, Sovyetlere 
revizyonisi deyince 
ayrılıklar başladı 


Dev-Yol içindeki ilk ayrılıkları 
yaratan yazı 


”Sovyetler'deki iktidar 
revizyonist bir diktatörlüktür” 
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Akhisar Endüstri 


Meslek Lisesi T 
EA önündeki olayda ia 
sami Xİ rurucusu:seri nusu BÜTÜN ÜLKELERİN VE EZİLEN HALKLAR, BİRLEŞİN! 350 KURUŞ 


Demirel'in seçim konvoyuna taşlarla, sopalarla saldıranlar kime hizmet ediyorlardı? Kendilerine "solcu" 


1 ölü, 5 yaralı var : 


diyen bu lise öerencilerini hangi eller 
yönetiyordu? Seçim gezisi yapan bir 
siyasi parti liderine, "kalrolun faşizm" sloganlarıyla saldırıya geçmek 
beş kişinin yaralanmasına vebir polis 
memurunun ölümüne yol açmak hangi anlayışa sığar? 


Herşeyden önce şunu belirtmek 
lazım; Akhisar'daki saldırganların 
kendileri, düzenledikleri eylemle "faşist bir anlayışı" yansıtmışlardır. Türkiye'yi yıkmak, iç savaş «çıkarmak 
isteyen güçlerin, en başta da merkezi 
Doğu Berlin'de olan TKP'nin ve 
onun Türkiye'deki vurucu gücü İGD' 
nin aleti olmuşlardır. Saldırı, nefretle kınanacak bir olaydır. Türkiye'de 
Sovyet beşinci kolunun ve sahte go- 


(Devamı sa.7, sü.8'de) - 


Sihanuk Pekin de yaptığı bir konuşma sırasında 


Kamboçya eski Devlet Başkanı, Vietnam'ın 
Kamboçya'yı sömürgeleştirdiğini söyledi 


Sihanuk:” Çin'in ihtar 
harekatını destekliyorum” 


© Çin Başbakan Yurdımcısı Deng Siao-ping: 


"İsteseydik Hanoi” ye kadar giderdik” ( O 7.sayfada ) 


Baştürk, Cumhurbaşkanına 
Hükümete ve 


ABD'nin 
üç cephesi 
Doğu Perinçek 


KİNCİ Dünya Savaşından bu yana geçen 

34 yıl içinde ABD'nin başlıca üç cephede 
mücadele ettiğini görüyoruz. Bu üç cephede izlenen siyasetler şöyle özetlenebilir : 

1. Rakip Sovyetler Birliğini çevrelemek ve 
onun etki alanlarını sınırlamak. 

2. Avrupa ülkeleri, Japonya ve Kanada gibi 
gelişmiş kapitalist ülkeleri denetim altında tutmak ve haraca bağlamak. 

3. Asya, Afrika ve Latin Amerika ülkelerinin 


efendisi olmak. (Devamı sa.7, sü.9'da) 


Cin’ 


e Demirel 
12 Mart'la 
ilgili olarak 
verdiği 
demeçte “zor 


sonuca 
ulaşılamaz” 
dedi 


© Demirel, Kiraz'da 
konuşurken MHP 
sloganları bağrıldı 

© Eki bir MHP'li olan 
Ilçe Başkanı Ahmet 
Niğde'nin düzenlediği 
m 


MHP taşındı 


IZMİR (ÖZEL) 
Demirel'in konvoyu 
Akhisar'da 12 Mart'ı pro- 
. testo gösterileri yapan bir 
grubun saldırısına uğradı. 
Konvoyun Akhisar'a girişi ve çıkışı sırasında meydana gelen olaylarda beş 
kiyi yaralandı, bir polis 
memuru uzun menzilli 
bir silahtan çıktığı saptanan kurşunla öldürüldü. 
(Devamı sa. /, siL4'de) 


Doç. Yavuz'un 
katilleri olduğu 


sanılan 
üç kişi yakakındı 
©G.Antep'te 
bir kişi öldürüldü 


HABER MERKEZİ 
Atatürk Üniversitesi 
kampüsü içinde öldürülen Doç.Dr.Orhan Yavuz'un katilleri olduğu 
sanılan 'üç kişinin gözaltınaalındığı, iki kişinin 
(Devamı 54.7, sü. l'de) 


Kuzey ve Güney 
Yemen Devlet 


Başkanları 
biraraya geliyor 


çattı 


ANKARA (ÖZEL) 
Genel-İş Sendikası 
ve DİSK Genel Başkanı 
Abdullah Baştürk sen- 


dikanın dün toplanan 

Genel Yönetim Kurulu SANA 
toplantısını açarken Kuzey Yemen Devlet 
yaptığı konuşmasında Başkanı Ali Abdullah 
belediye gelirleri yasa- Salih, Arap Birliği'nin 
sının veto ettiği için Kuveyt'te aldığı kararlar 


Cumhurbaşkanına 
“CHP'nin en yüksek organında vurguncu kapitalizmin aylıklı temsilcileri bulunduğu" için hükümete ve Vietnam'a karşı 
yaptığı "ihtar harekatın 
dan dolayı "'NATO'cu, 


uyarınca, Güney Yemen 


(Devamı sa.7, sü.3'de)' 


iran Cento'dan 
filen çekildi 


Pinoş»'ci, ortak pazar"'cı ileri 

diye nitelediği Çin'e çat- © Dışişleri Bakanlığı, i; 

b. Iran" ın Cento içindeki 
Hükümetin uluslararası tekellerin ekonomik, tüm yükümlülük ve 

mali sıyasi organları olan sorumluluklarını 

IMF'lere, OECD'lere, NA- oran 

TO'lara elinden geldiğin.  Teddeftiğini açıkladı 

ce ödün verdiğini savu- 


(Devamı sa.7, sü.6'da) 


ve kanla hiç bir 


Belediyenin elinde az sayıda otobüs olduğunda 


> 


Li 


> 


n tercihli yol duraklarında birikmeler oluyor. 


mirel'ın konvoyu 
İdırıya uğradı 


özel Yol açıldı ama çalışacak 
otobüs yok 


( ankara havası ) 


Çözüm bekleyen sorun: 
MIT 


Başbakan Yardımcısı Dr Faruk Sükan'ın devletin istihbarat örgütlerinin yeniden düzenlenmesi ve içgüvenlik sistemindeki sakatlıkları araştırmakla görevlendirilmesi MİT sorununu tekrar 
gündeme getirdi. 

Bir süredir zaten "MİT'te operasyon yapılacak", "Operasyon başlıyor”, "MİT üst kademelerinde önemli değişiklikler bekleniyor" sözleri 
kulaklara fısıldanıp durmaktaydı. 

Bu söylentiler hükümetin ve bizzat Başbaka- 

(Devamı sa.7, sü.6'da) 


BETTY 
| 


ABDULLAH KURTAY 
İstanbul Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 
Levent-Taksim özel otobüs yolu, önceki gün açıldı. Yapılan denemelerde- 
ki aksaklıklar giderilerek, 
Pazar günü, törenle açılan 
yolda, şimdi de çalışacak 
otobüs bulunamıyor. 
TOPKAPI GARAJINDA 
SAĞLAM OTOBÜS 
YOK 
Tercihli yol açıldı a 
ma, bu yolda gerekli ser- 


yeterli 
otobüs yok. Bu konuda 


visleri yapacak, 
görüşlerini aldığımız 
DİSK Genel-İş temsilcisi, 
kısaca şunları söyledi: 
“Bugün, sadece Topkapı 
garajındaki, 186 otobüsün hefnen hemen çoğu 
arızalı, ya da sefere çıkamayacak durumda. Yine 
İETT'nin elinde bulunan 
800 civarında otobüsün 
yarısı da sefere çıkacak 
durumda değil." 


(Devamı sa,7, sü.Y'da) . 


Göze mi inanmalı, 
söylenene mi? 


Göğsünde “bozkurt” amblemi 
taşıyan, 7 kişinin katili 


Mikdat Şimşek 
için MHP, 
“bizden değil” dedi 


HABER MERKEZİ 

Trabzon'da ve yurdun çeşitli yerlerinde 7 cinayet işleyip Ankara'da yakalanan Mikdat Şimşek 'in bir gazetede MHP'nin "bizden değildir" 
şeklinde açıklaması yayınlandı. Yaşar Okuyan'a 
bakarsanız MHP sadece Merkez yöneticilerinden 
(Devamı sa.7, sü. da) 


12 Mart'ı protesto gerekçesiyle halkı tedirgin ettiler 


Bu ne biçim protesto? 
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İTü Taşkışla binasında boykot yapan öğrenciler jandarma tarafından uzaklaşlırılıyor. 


e Bir çok okulda öğrenim 


YORUM ma 


ihbarlar, gösteriler ve 


, 
boykotlarla engellendi, | 12 Mart'ı 
EN Totesto 
© imir'debirliseişgal | | P | 
“DUR 12 Mart halk üzeedildi Bir lisede de | rinde bir zor rejimiy- | 
öğrencilere boykot | fuklar rafa kaldırıldı. 
ükler rafa kaldırıldı. 
çağrısında bulunan altı | Bu dönemin faşist- | 
& , eri düşünen her şeye 
yüksek okul öğrencisi | yasak koymaya e 
gözaltına alınd: lıştılar. Bağımsızlık 
l ve dema atinin sa- 
© Atılan taşlarla | yunu map 4 bas- | 
peker r istediler, Bu 
LE 
özgürlükleri savunan 
o Istanbul, Ankara, | tim halkımız tara- | 
İzmir gibi büyük illerde l fından nefretle ini | 
liyor. 12 Mart ülke- l 
alınan önlemler artırıldı mizde mahkum edil- | 
b miştir. 
Yazısı 5. Sayfada ) | (vom sr.sisdn |) 
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$y Aydınlık 
meclisi 


Makbuzla değişen 
ideoloji 


lir evvelki meclisimizde polisin 
verdiği raporda adi soygunu, siyasi 
“sinden ayırmak için "ideolojik" değil 
diye not yazdığını belgelemiştik. Bugün elimize geçen yayınlayacağımız 
polis raporu ise "igeolojik” bir vaka- 


yı anlatıyor 


Vaka kısaca şöyle: 


Muhtar Devrimci Sol adlı gurubun 
desteğiyle mahallede seçiliyor ve 
muhtarlığı boyunca da Dev-Sol'cuların bubi tuzaklı afişlerini, bombalarını evinde saklıyor. Sol, Dev-Genç 
makbuzlarını halka dağıtarak para 
topluyor ve daha önce isimleri belir. 
lenmiş bazı kimselere de arsa parselliyor. Bu kişiler de Dev-Sol sempatizanları ya da arsa verilerek Dev Solcu 
daha önce de umulanlar, Polis raporuna 
geçen muhtarın ifadesi de bunu doğruluyor. 


Bu olay ise Devsol adı geçtiği için 
“İdeolojik sayılıyor. Pekala bir önceki olayda olduğu gibi Dev-Sol makmuzlarını zorla dağıtan bu şahıslar, 
Dev-Sol'cu olmayıp da Dev-Sol adını 
Kuuanan kimseler olabilirdi. öyleyse 
ideolojisi nereden geliyor? 


Her iki olay da birbırıne benzemektedir. Tek fark, biri kendi adına 
yapmış, diğeri bir gurup adına yapmış. Yani ideolojik" olup olmaması 
adından geliyor. 


Hatta bir genç var ki, altı gasp olayını gerçekleştirmiş, toplam 151 bin 
lira almış. Polis ifadesinde kendisinin 
aslında ülkücü olduğunu ama parka 
giyerek Dev-Genç adına bağış topladığını söylemiş. 


Yani parka giyip eline Dev-Genç 
makbuzu alınca ideolojisi değişiyor, 


parkayı çıkarıp ÜGD makbuzunu 
zorla dağıtınca ildeolojisi daha bir degişiyor. 


Parkayı da ÜGD ve Dev-Genç 
makbuzlarını da bırakıp, kendisi için 
zorla para aldı mı bu seferde adi 
sovguncu oluvor. 


İşin kötü tarafı, adi soyguncu, 
kendisinin kader kurbanı olduğuna, 
inanıyor, toplumdaki, düzendeki 
bozukluklar için kendisine çözüm 
gösterilmesini bekliyor. Yani bir soyguncu olmak istemiyor. 

Ama siyasi soyguncularımız, “ kurtuluş yolu budur” diyor, yani halkın 
zorbalıkla yola getirileceğini savunuvor. 


Hatta ideolojisine bağlı olarak bazen nitelik de değişiyor. Kimileri 
ÜGD'linin eline makbuz alıp zorla 
para toplamasının faşistlik olduğunu kabul ediyor, ama, bunu bir Dev- 
Gençli yaptı mıydı, aynı eylem için 
“Sosyalist " diyebiliyorlar. 


Mesela şu 151 bin lira almış genç, 
bu mantığa göre, bir gün sosyalist 
olmuş, bir gün ise faşist. Ama aynı 
eylemi yapmış. 


Şimdi bazıları sorabilir, amma da 
yapıyorsunuz, bir kere Dev/enç 
makbuzuyla para toplamış ama, kendisi esasen ÜGD 'liymiş, baksanıza 
kendisi açıklıyor" diyebilir. Diyen 
varsa o zaman sorarız, ona, o zaman 
bugenç bir günlük de olsa "sosyalistlik"' yapmamış midir? 


Aslında hepsi ideolojiktir ve aynı 
ideolojiyi savunmaktadır. Bu ideoloji burjuva ideolojisi zorbalıktır. Yani, 
istediği kadar grubun adı " devrimci" 
olsurhalktan zorla para'toplamaya'fa 
şistlik denir. 


Telsizcileri kim denetliyor? 


LKEMİZE karşı 

emperyalist emeller 
besleyen iki süper devletten yeni çarlar yönetiminde olanı, bu emellerinin bir parçası olarak 
özellikle az gelişmiş bazı 
ülkelerin radyo komünü - 
kasyon alanındaki haklarına tecavüz etmektedirler. 
Odessa Radio Controladlı 
Karadeniz'deki bir Rus 
üssü tüm deniz telsiz tehgraf muhaberelerini takip 
etmekte ve ticaret gemilerini beynelmilel hükümlere riayet etmedikleri 
gerekçesi ile rapor ederek, komünükasyon alarında kendilerini zorla otorite kabul ettirmek 
istemektedirler. 

Bir çok ülke,ilgili Sovyet raporlarını çöp tenekelerine atmayı Uygun 
buldukları halde, Odesa'- 
daki KGB denetimindeki 
telsiz dinleme üssünden 
vazılan bu sahte raporlar 
ınsalesef başta Ulaştırma 
Bakanlığı olmak üzere sırasıyle PTT Genel Müdürlüğü, Marmara Deniz İsleri Müdürlüğü ve gemi 
işletrelerince derhal kabul edilerek işleme tabi 
tutulmakta, sahte Sovyet 
raporları Türk telsiz zabitlerinin dosyalarına ve 
sicillerine işlenmektedir. 

Türkiye'nin bu raporları veya notaları bu şekilde kabul ederek boyun 
eğmesinden yararlanan 
yeni çarlar son zamanlarda büsbütün cüretlerini 
artırmış KGB'nin Odessa radyo kontrol üssünden yağmur gibi sahte raporlarını yağdırmaya 
başlamışlardır. 

Türkiye Cumhuriyeti: 


üstün güc... 


Mimar Koca Sinan 
ölümsüz eserlerinin harçlarına 
yumurta akı katarak 


bugün bile görkemle ayakta durmalarını 


sağlayan üstün gücü yaratmıştı.. 


Günümüzde 
üstün güç isteyen gereksinmelerde 
ÖZEL TİP ÇİMENTO kullanılmaktadır 


* Yüksek basınç ve eğilme dayanımı sağlayan, 


+ Kalıp sökme süresini kısaltan , 


* Yapı elemanlarının kalınlığını ve ağırlığını azaltan, 


* Aderansı artıran, 
* Üstün bağlayıcı özelliği olan, 


* B400-B 500 yüksek dayanımlı beton yapımında çok ekonomik. 


En az PÇ 400'e eşdeğer 
ÖZEL TİP ÇİMENTO 
ÇİMENTAŞ'tan... 


ÇİMENTAŞ 


IZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş. 
Fabrika ve Genel Müdürlük: 


Kemalpaşa Cod. Işıkkent, İzmir Tel. 161040 (4 hat) 
Telex: 52435 icem tr- 


Türk Ticaret Filosu Telsiz Zabitleri 


| za önemli görevde arkadaşların bulunması nedeniyle . | 


hüviyetimizi çalışma ve can güvenliğimiz açısından açıklamamayı uygun gördük. Bu nedenle yazımızı "Türk Deniz Ticaret Fi- 


losu Telsiz Zabitleri"' imzasıyla yayınlamanızı rica ederiz... 
| TÜRK TİCARET FİLOSU TELSİZ ZABIT LERI 


ni radyo komünükasyon 
alanında enterne etmeyi 
ve ülkemizin haberleşme 
hürriyetini gasp ederek 
baskı altına almayı amaçlayan, gemilerimizin fedakar telsiz zabitlerini küçülten Sovyet sahtekarlığını bilerek ya da bilmeyerek kabul eden başta 
Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri bu haretekleri ile 


Türkiye'yi haberleşme 
hürriyeti bakımından 
Sovyet emperyalizmine 


bağımlı kılmakla kalma- 
“ın, sanki Türk gemileri 
telsiz zabitleri Brejnevlerin uşağı imiş gibi Rus 
raporlarını arkadaşlarımızın sicillerine işleimektedirler. 


Ayrıca dünyada bu 
kadar kıyısı olan ülke varken beynelmilel kaidelere 
aykırı hareket edildiği 
yolundaki raporların tamamının yeni çarlardan 
gelmesinin sebebi, yeni 
çarların emperyalist 
emellerinin bir parçasıdır. Yeni çarlar bu hareketleri ile iki Türk gemisi 
veya Türk kıyı istasyonu 
ile gemisinin arasındaki 
muhaberenin Moskova'- 
dan gecmesi gerektiğini 


ie 


ima etmekte ve ülkemiz / acenteliklerinin telexleri 
telsiz haberleşmesine ile karşılayacakları ger- 
bu şeklide ambargo ko- çeği kabul edilmişken, 
yarak tecaviz etmekte- o YeniÇarlar buna da uydirler. mamakta, bilhassa Türkiye gibi radyo komünükasyon dalında enterne ettiklerini sandıkları ülkelerin limanlarından da üsleri 


Oysa beynelmilel radyo telgraf ve telefon 
muhaberatı ana hükümlerine riayet etmeyen ye- ile temasa geçerek bir 
gane ülkenin kendileri takım karanlık mesajları- 
olduğu bu gün bütün dün- pı verici antenlerinden 
yaca bilinmektedir. ŞÖY- ulaştırmada hiç bir sa - 
leki, bugün Rus ticaret kinca görmemektedirler 


gemilerinin hepsianormal | (Bunlara BULGARLAR! 
büyüklük ve takatte telsiz da dahildir) 


cihazları ile donatılmış 
olup beynelmilel kaidelere aykırı vaziyettedirler, 
Ayrıca bu gemilerde çok 
sayıda tebizci bulunmaktadır. Rus kıyı istasyonları da beynelmilel kaidelere ters bir biçimde çalışmaktadırlar, Gerek 
gemileri gerekse kıyı istasyonları beynelmilel 
kaidelerce belirtilen frekans limitlerinin dışına 
taşarak bütün dünyanın 
yaka silktiği küstahça bir 
anarşi içerisinde faaliyet 
göstermektedirler . 


Türk gemileri telsiz zabitlerinin çok uzun yıllardan beri Ulaştırma 
Bakanlığına ?TT Genel 
Müdürlüğüne ve hatta 
Genel kurmay Başkanlıklarına yaptıkları müracaatlar dikkate alınmadığından ülkemiz sahil 
telsiz istasyonları günümüz 
teknolojisinden hayli 
uzak ve ilkel durumda 
kalmıştır. Bu durum 
Admiralty list of radio 
signals serisinin Volume I 
"Coast radio Stations" 

Yukarıda anlatıldığı adh kitaptan izlenebilir. 
üzere beynelmilel kaide- Bu kitap telsizle ilgili 
lerin öngördüğü limitin her makamda mutlaka 
en az on katı cihaz vein- bulunmaktadır. Burada 
san güdüne hair Rusgemi ca görüleceği üzere Türistasyonları TİCARİ kiye radyo komünükasamaçla değil tamamen yon alanında dünyanın 
CASUSLUK amaçlarına en geri ülkesi pozisyo- 


yönelik olarak tesis edil- onundadır. Bu husus hem 
mişlerdir. sularımızda etkin bir 

Bütün dünyaca liman radyo kontrol görevinin 
dahilinde gemilerin telsiz (o yapılmasına imkan 


vermemekte, üstelik haberleşme hürriyeti verilen 
tavizler yüzünden hegemonyacı süper devletlerin 


istasyonlarını faaliyette 
bulunduramayacakları, 
zaruri ihtiyaçlarını sadece 
o limanda bulunan 


HALKIN SESİ 


BAYBURT GÜMÜŞHANE 


boyunduruğu altına sokulmaktadır. Bundan 
mada Türk gemileri çoğunlukla şirketlerine - 
ait resmi veya personele 
ait şahsi telsiz telgrafları 
batılı ülkelerin sahil radyolarına vermek zorunda 
kalmaktadırlar, bu husus 
üstelik döviz kaybınada 
meydan vermektedir. 
Zira, bu gün İstanbul 
radio adıyla tanımlanan 
Yeşilköy sahil radyo, ülkemizin ana istasyonu olmasına rağmen genellikle 
akdeniz sahilindeki gemi - 
lerden telgraf toplayabilmektedir, gerek frekans 
gerekse güç ve eleman 
yönünden çok ZAYIF 
bir durumda olduğundan 
daha üstün bir hizmet imkan haricindedir. 

4.68.12.16.22 ve 25 
MHZ kısa bandlarında en 
az 10 KW'ik bir çıkışa 

iz çift band çalışan 
telsiz istasyonu vakit geçirilmeden derhal kurulduğunda, hem gemilerimizin muhaberatı esaslı 
bir şekilde temin edileceği gibi, gerekli kontrölü de sağlayacağından yeni çarların Türk limanları 
dahilindeki gizli faaliyetlerine de kesin bir darbe 
vurulmuş olacaktır. 
Devletimizin yetkili organları bu sorunlar üzeri - 
ne süratle eğilerek neticeye varmalıdırlar, unutulmamalıdırki, başkalarının denetimi ve boyunduruğundaki bir haber 
leşme örgütü ülkemizin 
geleceği için ciddi bir 
tehdit olduğu Okadar 
utanç vericidir de. 


Bu nedenle milli muhaberatımızı ipotek aitina 
alıcı tavizlere son vererek 
özellikle Sovyetler'in sahte ve uydurma raporları 
üzerine cesaretle gidilmeli 
ve onların daha da cüretkar davranışlara baş 
vurması kesinlikle engellenmeli, limanlarımızı ziyaret eden sovyet gemile 
rinin cihazları mutlaka 
mühürlenmelidir. 


Ülkücüler köyümüzü bölmeye 


SİLİFKE MERSİN 
Gençlik ve Spor Bakanı 


Çakmur'a 
Türki liği 
iye gençliği, 
tseverliğine gölge 
düşürmez 

1978 Hacıbektaş Şenliği'nde Spor Bakanı 
Sayın Yüksel Çakmur şöyle diyordu: "Yarını 
yaratacak olan gençlerdir. Gençliği bağımsızlık ruhuyla yetiştirebilmek için gençliğe her 
alanda, gerek kültürel, gerekse sportif olanaklar sağlayacağız." 

Evet böyle diyordu Yüksel Çakmur. Şimdi 
sormak gerekir. Sizin gençliği bağımsızlık ruhuyla yetiştirmek dediğiniz şey gençliğin bağımsızlığını Rusya'ya teslim etmek midir? Bu 
mudur sizin bağımsızlık anlayışınız? Bu mudur 
spor anlayışınız? Bu mudur Atatürk'e ve Kurtuluş Savaşına saygınız? 

Sayın Bakan, biz Türkiye gençliği olarak 
yurtseveriz ve yurtseverliğimize gölge düşürmeyiz: Nevzat Üçyıldız 
Hakan Gündoğdu Mehmet Akdemir 


Şiirler AYDINLIK 


YAYINLARI 


PARTİ, 
GÜNIŞIİĞI 
NARDALI 


gani bozarslan 


Genel Dağıtım: TÜR DA Cağaloğiu Hamam sok. No:4 


çalışıyor 


1976'da Ülkü Ocakla. 
rı olarak açılan , şimdi 
Ülkü-Köy adıyla laaiiywi 
sürdüren dernek köyümüzü birbirine diişürmex 
için çalışıyor. 

Bu dernekte sabahlara 
kadar marş söyleyerek. 
sağa Sola yazılar yazarak. 
köy halkını rahatsız 
ediyorlar, Bundan öte 
derneğe topladıkları küçük çocukları ve öğrencileri öğretmenlere karşı 
kışkırtıyorlar. Bu kıs 
kırtmalarla olay çıkarabilmek ve köy halkını 
birbirine düşürmek için 
bahaneler yaratıyorlar. 
Bunlarla da kalmayarak 
köyün alt ve üst başlarını 
tutarak geleni geçeni 
çeviriyorlar. 

1977 bizim köyün 
yakınındaki Sürün köyü 
ne gelen MHP'nin milletvekili adayı Sıtkı Kadakal 
köy kahvesinde ayağa 
kalkmadılar diye tavla 
oynayanları tokatlamıştı. 

Şimdi de bizim köyde 
S. Kadakal'ı kendine örnek alanlar köyün giriş, 
çıkışlarını tutarak gelip 
giden misafir olsun, köy 
halkından olsun insanları 
çevirip sorguya çekiyor 
lar. Milliyetçi ya da 
komünist diye ikiye ayır 
dıkları insanları, kendile 

rinden olmazsa köve 
sokmamaya kalkıyorlar 
Kışkırtmaların (o kaynağı 
olan ve köyü ikiye böl 
meye kalkan bu dernek, 
köy halkının can güven 
liğinin sağlanması ve ko 
ye huzur gelmesi için ka 
patılmalıdır. 
Kitire Köyünden 
Bir Okuyucu 


13 Mart 1979 (Aydıriıkfaj 


Eli kanlı Hacı!.. 


Kahramanımızın maceraları 1944'lerde başladı. 

Enver Paşa'ya, Atsız'a hayrandı. 

Derken Turancı'lıktan tutuklandı. 

Tabutluklara kapatıldı. 

Orada dahi rahat durmadı. 

Sonra (o kurmay-subay 
ka'ya yollandı. 

Sam Amca'dan askerlik dersleri aldı! 

Cuntalara katıldı! 

27 Mayıs'çıların başındaydı. 

Dava arkadaşlarıyla anlaşamadı. Tutuklandı. 
Hindistan'a postalandı. 

Döndü, geldi kapağı CKMP'ne attı. 

Kısa süre müfettişlik yaptı. Gözaçıp kapayıncaya kadar bu partinin Genel Başkanlığına ulaştı, 


olarak Ameri- 


İlk olarak da partinin adında değişiklik yap- 


tı, 

Kamplar açtı! 

Açtığı kamplardan çıkanlarla ortalığa dehşet 
saçtı. 

Nihayet Meclis'e sıçradı. 

Birken üç oldu. Üçken iki bakanlık kaptı. 

Taraftarlarını bakanlıklara yığdı. 

Devlete dadandı! 

Obalarla kaleyi içten kuşattı. 

Ardından katıksız ırkçılıktan, İslamcılığa 
uzandı. 

İşi hacılığa kadar vardırdı! 

Tam amacına ulaşıyordu ki, ii aşağı 
kaynar sular boşandı! 

MC çatırdadı, iktidardan uzaklaştı. 

Can havliyle saldırdı. 

Kapalı kapılar ardında entrikalar planladı. 

Konya Cunta Toplantısında askeri darbe tezgahladı! Başaramadı... 

Maraşlarda halkı kırdırdı. 

Sıkıyönetime kurtarıcı gibi sarıldı. 

Umdugunu bulamadı. 

Piyonları bir-bir yakalandı. 

Yakalandıkça kendi çevresindeki çember giderek daraldı. 

Ve o Şimdi, kurtulmak için çırpınan, çırpındıkça batan bir adamdı. 


Eli-kanlı hacı!.. 

Hacca gitmekle günahlarından arınacağını sanan kurt kafalı (!) politikacı... 

İşte marifetlerinden sadece birkaçı: 

Savcıların (Doğan Öz) katli... 

Bilim adamlarının (Bedrettin Cömert, Bedri 
Karafaktoğlu) katli... 

Yani aydınların, yurtseverlerin, demokratların katli... 

Ey hacı... 

Bunların vacip miydi katli? 


Mete Has'la, Türker İnanoğlu'yla, işbirlikçi 
işadamlarıyla, CIA yazarlarıyla, İstanbul Mafia' 
sıyla kol kola yürüyen hacı!.. 

Masum insanların milli ve dini duygularını 
sömüren istismarcı... 

Tüyü bitmedik “Tüysüz"'leri halkın üzerine 
salan kafatasçı avcı! 

Kendi halkını katleden Hitler'den, Pehlevi' 
den ne (arkın var senin? 

Cehennemin kazanları senin için kaynıyor 
günahkar hacı, bilesin. 


Bu derleme, proletey devrimci hareketin 196971 
larla dele 

inden oluy 
Devrime AYDINLIK İşe Köy 


gta ceği yalamalı 
m bu dönemi depenien! 


o be ydınlk SEÇMELER 1, 1969- 
10 ların kapamak ida 
= An 


Poea Devrimci Aydınlık 


 SEĞMİELER' 


SOLDAN SAĞA: 1) DÜNKÜ 
1968'den beri Sovyetler (o BULMACANIN çönü 
Birliği'nin fiili işgali altında | gon 
olan bir Avrupa ülkesi. 2) EMEEMEMETE| an 
Duyuru (Eski dil) - Uzak- 2 MİZE RGİrİS| pogan 
Tersi Bir soru eki. 3) Ço- 37/7 EN]; |xlo lmu İM) 
cuk mamalarında ye tatlı 4|£| EELA pon aa 
yapımında çok ıkullanılır- 5|] 
Ses ya da sahiplik. 4) Uzun 5|? 
mesafeli bisiklet yarışların- 7 
da ayrı ayrı yarışılan her laannan 
bölüm - Tersj bir turistik 
gölümüz. 5) Gurbet' karşıtı, kavuşma - Bir çoğul cki. 
6) Doğrudan doğruya. 7) Ayı yavrusu - Şişe, çekmen. 
8) Yan, yön. 

YUKARIDAN AŞAĞI: 1) Lüferin küçüğü. 2) Seçkin, seçme - Acemi ya da bir av kuşu. 3) İspermeçet 
balinası. 4) Tersi üzerine tanıtma ve açıklama! . yazıları 
asılan levha - Antalya'nın bir ilçesi. 5) Ötticü kücük bir 
kuş. 6) Tersi kelebeğin kanatlı hale gelmezden önceki 
dönemi 7) 'O yer' anlamında bir sözcük-Eski dilde tugay ve tuğgeneral. 8) Tersi avcının peşinde koş, 
tuğu - Tersi ama. 9) Hücum, saldırı-Kimyada Mangan'- 
ın simgesi. 10) İştah açıcı, çiğ sebze yemeği 11) Yugoslavya'nın uluslararası trafik işareti - Bir bayan adı. 
12) Depo, besin deposu - Kimyada Çinko'nun simgesi. 


er) Yare maan 
kwal Me 


13 Mart1979 


Jimmy Carter ve Menahim Begin. İki devlet adamı, Begin'in Kudüs'teki bürosunda yaptıkları uzun görüşmelerden sonra gazetecilere işte böyle poz verdiler, 


CYRUS VANCE, TEL-AVİV'DEN 
KAHİRE YE DÖNÜYOR 


Carter-Begin görüşmelerinin 


kaderi Sedat'a baglandı 


@ israil muhalif çevreleri, anlaşmanın imzalanması konusunda umutsuz 
© israil Parlamentosunda söz alan Carter, 
barış için şartların olgun olduğunu söyledi 


TEL-AVİV 
Mısır gezisini tamamladıktan sonra İsrail'e geçen ABD Başkanı Jimmy 
Carter, Tel-Aviv'de hükümet yetkilileri ile görüşmelerini sürdürüyor. ABD 
Dışişleri Bakanının Mısır'a giderek Carter-Begin 
görüşmeleri hakkında Sedat'a bilgi vermesi kararlaştırıldı. 
begin -Carter görüşmeleri konusunda basına bir 
haber sızdırılmıyor. Ancak Carter, Başbakan, Begin'in onuruna verdiği 
yemekte yaptığı konuşmada, "barışın sağlanması için umutsuz olmamak 
gerektiğini" soyleai 
Gerek Batılı gözlemciler gerekse İsrailli bazı 
yetkililer, Carter'in gezi- 


yesinde ilişki kurulmasi; 


li olan Bayan Cohen, Par- 


Özerklik için yapılacak lamentonun kolluk kuvoylamanın tarihi. Son o yetleri tarafından salon- 
olarak söz alan İsrail İşçi dan dısarı atıldı. Bayan 
Partisi lideri Simon Peres, Cohen, elindeki kağıtları 
beklenilenin aksine, “Fi: yırtarak, “İşte Mısır-İs- 


listin halkının meşru hakları" terimini kullanmadı. 
Konuşma metnini son 
anda değiştiren muhalefet lideri, "Filistin halkının makul hakları" deyi- 


mini kullandı 
KNESSET'TE 
“TARISIKLIK 
Xudüs radyosu, Car 
ter'in katıldığı Parlamento toplantısını ''ta- 


rihi olarak niteledi. 
Büyük bir kargaşalığın 
hakim olduğu toplantı 
sırasında aşırı sağcı din 
ci bir grubun milletveki- 


rail anlaşmasının başına 
gelecek olan da budur" 
demisti 

Öte yandan İsrail revizyonist partisinin mil- 


letvekilleri de sik sık 
tüzüğe aykırı davranışlar- 
da bulundukları için 


meclis başkanınca uyarıldı 

Kudüs radyosu, yorumcusu, Carter'in Knesset'te yaptığı konuşma- 
dan sonra durumu Şöyle 
değerlendirdi: o "Görüşmeler devam ediyor. Ne 
kötümser, ne de iyimser 
olmak için bir neden var" 


FİLİSTİN SORUNU 
VE BARIŞ 


İsrail'de muhalefetteki 
İşçi Partisi Siyasi Büro Ühie Profesör Avineri, 
srail, Filistin sorununu 
çözmedikçe Başkan Sedat barış imzalamayacaktir. Barışı “başaramamız- 
dan kaygı duyuyorum" 
dedi, 

öte yandan Kudüs'te 
çıkan "Maariv" gazetesi, 
Mısır'ın "aşırı taleplerden 
artık vazgeçmesi" gerektiğini öne sürdü. 

Fransa radyosu da 
"Orta Doğu'da Amerikan barışı zorlanıyor" diyerek, İsrail'in ABD ve 
Mısır önerilerine "şarth 
bir evet" dediğini bildirdi, 


İran Cento'dan 
fiilen çekildi 


© Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Cento içindeki tüm yükümlülük 
ve sorumluluklarını reddettiğini açıkladı 


© Devrimci İslam Hükümeti RCD'yi destekliyor 


© Tahran'da kadınlar dün de bir gösteri yaptı 


DIŞ HABERLER 
SERVİSİ 

İran Cento'dan çekiidi. İran Dışişleri Bakanlığı, İranin Cento ( Merkezi Antlaşma Örgütü) 
içindeki tüm yükümlülük 
ve sorumluluklarını reddettiğini açıkladı. "Devrimin Sesi" radyosunda 
yayınlanan Dışişleri Bakanlığı bildirisinde şöyle deniyor: 

"Cento, bölgedeki ül 
kelerin güvence altına almakta hiç bir etkinliği 
olmadığını kanıtladı ve 
büyük devletlerin çıkar 
larından başka bir şeyi 
korumayan bir antlaşma 
olduğunu da ortaya koydu." 

İran'ın Cento içindeki 
tüm yükümlülük ve sorumluluklarını reddetmesi, örgütten fiilen çekildiği anlamına gelmektedir 

Bilindiği gibi, Pakis.an 
Devlet başkanı Ziya Ül 
Hakin Dışişleri danışmanı Aga Şahi, iki günden 
beri Tahran'da İranlı yöneticilerle iki ülkenin 


Uento'dan çekilmesi meselesini görüsüyordu- 
Tahran'dan bildirildiğine 
göre, İran ve Pakistan 
Cento'dan çekildiklerini 
resmen aynı andaaçıklayacaklar. 

Cento'nun üyeleri Türkiye, İran, Pakistan ve 
İngillere'dir ABD de gözlemci olarak katılmaktadır. 

İRAN RCD'Yİ 
DESTEKLİYOR 
İran Dışişleri Bakan 
uğı bildirisinde, İran'ın 
RCD (Kalkınma İçin Bölgesel İşbirliği örgütü) içindeki yükümlülüklerini 
ise yerine getireceği açıklanıyor. Bildiride, başka 
komşu ülkelerin de RCD' 
ye katılacakları umudu 
belirtiliyor. Ayrıca, büyük devletlerin bu antlaşma ile ilgili sorunlara 
karışmamaları ve müdahaleye (o kalkışmamaları 

isteniyor. 
KADINLARIN 
GÖSTERİSİ 

Batılı Ajansların ve 
Fransa radyosunun bildirdiğine göre, 12 Mart 


günu başkent (o rahran' 
da çarşaf ogiyilmesine 
karşı olan kadınlar veni 
bir gösteri düzenledi 

İran 


Bir gün önce 
Geçici Hükümeti Başbakan Yardımcısı Amir 
İntizam'ın, "Çarşafı is 


teyen giyer, isteyen giymez'' şeklindeki hükümet 
kararını açıklamasına 
rağmen kadınların bugün 
yeniden gösteri düzenlemeleri ilgi çekti. 
Gözlemciler, 30 Marta 
doğru gitgide şiddetle 
nen iktidar mücadelesin 
de, bazı tedhişvi grupla 
rm ve özellikle Moskova 
yanlısı grupların Bayer 
gan hükümetine karşı 
yıpratma ve güç toplama 
savaşı içine girdiğini be- 


lirtiyorlar. Fransız, "Le 
Monde" gazetesi, kadın 
gösterilerine en fazla 


Tudeh Partisi taraftarları 
nın katıldığını yazdı. 
ÇARŞAFSIZ 
KADINLARA 
SALDIRANLAR 
CEZALANDIRILACAK 


Daha öncekigösterilerde 


çok sayıda kadının yara 


AET Zirvesi, Paris'te toplandı 


9 Batı Avrupalı lider, 
petrol, işsizlik ve mali sorunlara 
çare arıyor 


© Zirvede, Orta Doğu ve Güneydoğu Asya'daki 


gelişmeler değerlendiriliyor 

DIŞ HABERLER SERVİSİ 
Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) üyesi 9 ülkenin devlet ve hükümet başkanları, 12-13 Mart tarihlerinde Paris'te toplandılar. 
AET tüzüğüne göre 13 yıldan bu yana her yıl toplanan bu "Avrupa Zirvesi" 
Topluluğun sorunları yanı sıra uluslararası alandaki son gelişmeleri de ele alacak. 
10 Haziran 1979 tarihinde yapılacak Avrupa Parlamentosu genel seçimlerinden önce toplanan zirvede enerji krizi, işsizlik ve Avrupa Ortak Para Sistemi 


sinin başarısızlıkla sonuçlanacağı görüşünü savunuyor, Mısır hükümetinin yaptığı yeni önerilerin İsrail tarafından olduğu gibi kabul edilmesi beklenmiyor. 

Bu arada İngiliz BBC 
radyosunun Tel-Aviv muhabiri gerek Bakanlar Kurulunda gerekse Begin- 
Carter görüşmeleri sırasında şu üç konunun ele 
alındığını belirtti: ' Filistinlilere özerklik sağlanması ile Mısır-İsrail barış 
anlaşması arasındaki ilişki; Sina bölgesinde çıkan 
petrolün İsrail'e satılma 
olasılığı; Mısır ile İsrail 
arasında kurulması tasarlanan diplomatik ilişki 

VANCE MESAJ 
y TASIYOR 

ABD Başkanı Carter, 
İsrail yetkilileri ile Tel- 
Aviv'de yaptığı görüşmeleri belirli bir aşamaya 
getirdikten sonra, bütün 
meselenin Mısır'ın onayını sağlamak düzeyine gel- 


“Vietnomlılar sivil halktan insanları, askerlerimizi ve sınır 
birlikleri mensuplarını öldürerek kli olarak sınırda 
kışkırtmalar yaptılar. Bu durum halkımızın nefsetine 
yol açtı." 


olacaktır." 


gündemin belli başlı maddelerini oluşturuyor. 


Belçika'da yayınlanan “Le Soir"' gazetesi 9 Mart tarihli sayısınd. Çin'de duvarlara asılan bir dizi karikatürü okuyucularına sundu, 


Çin Komünist Partisi yayın organı Halkın Günlüğü: 


özellikle Orta Doğu' 
daki son gelişmelerden 
sonra Batı'nın petrol sağlamak konusunda kuşkuya kapılması, Avrupa 
ülkelerini bir yandan yeni 
enerji kaynaklarına (nükleer enerji) yöneltiyor, 
bir yandan da petrol üreticisi ülkelerle ilişkile- 


rini gözden geçirmeye 
zorluyor. 
İşsizlik sorunu ise 


kendisini en fazla Fransa ve Belçika'da gösteriyor. Maden işçilerinin 
mücadelesi sonucunda bu 
işkolundaki kötü çalışma 
koşulları ve işsizlik tehlikesi Fransız hükümet yöneticilerini yeni önlemler 
almaya zorladı. İşsizlik 
sorunu özellikle gençler 
ve kadınlar açısından önem taşıyor. 


Avrupa Ortak Para 
“Çin halkının sabrı sınırlıdır. Eğer Vietnam yayılmacıları Sistemi Par uyi ilama 
hâlâ eskisi gibi davranmaya devam ederlerse, hak ettik- daha yeni girdi İngiltere" 
leri cezayı yine alacaklardır. Bu onların kaçınılmaz sonu nin muhalefetine rağ- 


men sistemin uygulama- 
a geçmesi, şimdi yeni 
ir sorunu beraberinde 
getiriyor: Sistem ne de- 


diği bildiriliyor. rece etkili olacak? Dış 
SİERRA in’ h ki j M S H e T, 
gesi | «Çinin haklı eylemi, Sovyetler'in saldırı | çime örne 


ABD Başkanı Jimmiy 
Carter, İsrail Başbakanı 
Menahem Begin ile sürdürdüğü görüşmelere 3 
saatlik bir ara verdi ve 
İsrail parlamentosunda 
(Knesset'te) (o Mısır-İsrail 
anlaşması üzerine yapılan 
seansa katıldı. 

Barışın sağlanması 
ile bölge ülkelerinin güvenliklerinin sağlan nası 


“Halkın Günlüğü” gazetesinin $ Mart la 
Ordusu Guangsi ve Yunnan sınır birlikleri 
inir bölgelerini savunmada kazandık 


Çin Komünist Partisi yayın organı 


rihli sayısında Çin Halk Kurtu 


DIŞ HABERLER SERVİSİ 


nin Vietnam saldırısına karşı direnerek, 
ları zaferi kutlayan bir başyaz yayınlandı Yazının tam metnini aşağıda yayınlıyoruz 


planlarına darbe indirdi» 


nam halkının milli bağımsızlığını kazan- 


ması için mücadele ettiği sırada, Çin hal- 


kı Vietnam halkına canla başla elinden 
elen her türlü yardımı yapmak için bo- 


azından, üstünden, basından kıstı. En büyi milli fedakarlıklardan kaçınmadı. Fat Vietnam makamları nankör, Çin'i 
bir numarali düşman ilan eden azgın bir 
Çin ve Çinli aleyhtarlığı kampanyası aç- 


tek ülkelerin ekonomik 
ve mali güçlüklerini çözmek için yeni bir terbir 
önermiyor. 

1979 Ocak ayından 
beri AET Komisyonudönem başkanlığını üstlenen Fransa, bu zirvede 
meselelere çözüm getirici 
ve birleştirici bir tutum 
alarak, 10 Hazirandaki 
iona seçimlerden önce 

e başarılı bir sınav ver- 


arasında bir paralellik Vietnam saldırganlarına hak ettikleri rı, büyüklü küçüklü hegemonyacıların çe- tılar. mek istiyor 

a e Kente li cevabı verdikten sonra geri çekilen şitli ülkelerin bağımsızlıklarını ve egemen- Onlar Sovyetler Birliği'nin dünya ça- ` e a 

tün MR li F sınır birlikleri, vatanımızın sını liklerini çiğnemelerine, dünya barışını o pındaki stratejik satranç tahtasında piyon Si Ve 

k LYA rarlılıkla koruyacaklardır. Vieti a tehdit etmelerine ve baltalamalarına göz rolü oynayarak, canı-gönülden Moskova 9 ABI ülkesini Çok 

atılmalarını bir kez kamları bir daha Çin sınırında hlı yummayacaklardır Hegemonyacıların A wi lik istemi hi edi yakin ilgilendiren Or 

daha talep etti. KA SAA ES Yarn ave Genk ari binik Cin halk nın Asya güvenlik sistemine hizmet edi- Doğu sorunu da kuş- 
İsrail'i l kışkırtma ve tecavüzlerde bulunmadık ışkırtma ve şantajları büyük Çin alkıni yorlar. Büyük Hindiçini federasyonunu kusuz Paris Zirvesinde 

ee TE aagi ları taktirde, Çin-Vietnam sınırı barış ve korkutamaz. Çin'in siyaseti, iyice düşü- gerçekleştirmek için Güneydoğu Asya'da gündeme © gelecek, Bir 

m e 1 LA huzurun hüküm sürdüğü bir sınır olacal e MN eee mang göz hakimiyet kurmak istiyorlar. Vietnam yanda çan daki iktidar 

ilkadim ene akat a tır. Fakat eğer Vietnam makamları, Çin o önünde bulundurularak ve uluslararası (o makamlarının tarihin akışına ters düşen oa a E aT Üzerine 


sınırındaki silahlı kışkırtma ve tecavüzlerini sürdürürse, sınır birliklerimiz ve sınır 
halkımız, bize saldırılmadığı sürece saldırmayacaktır. Eğer bize saldırırlarsa kesin 
likle karşı saldırıya geçeceğiz. 
SALDIRIYA GÖZ YUMMAK 
SALDIRGANI TEŞVİK ETMEKTİR 
Çin halkı Vietnam ile savaşmak istemiyor. Ve zaten buna ihtiyacı da yoktur 
Çin-Vietnam sınırındaki silahlı çatışmalar 
tamamen Sovyetler Birliği'nin kışkırttığı 
Vietnam makamları tarafından çıkarılmış» 
tır. Eğer onların saldırı eylemlerine göz 
yumulursa, bu saldırganları teşvik etme 
anlamına gelecektir. Meşru savunma ama- 


ekonomik alanda yardım 
yapacağını belirten Carter, petrol konusunda 
da İsrail'in Washington" 
aj güvenebileceğini ileri 
sürdü. 


çekler, bağımsızlık ve egemenliğini 


tır 


Carter'den sonra Kursüye gelen İsrail Başbekanı Begin, sözkonusu 
anlaşmazlıkların basit bir 
biçim sorunu olmadığını, 
öz bakımından ayrılıklar 
olduğunu açıkladı. An . 
laşma taslağı ellerine geç- 


halkların kesin talebidir. Saldırgan 


7 , hükümeti cı ile karşı saldırıya geçen Çin sınır birlik- nam birlikleri Kamboçya'dan geri 
bi AM a ierinin bu haklı eylemi Vietnam makam- Oo mediği vakdirde ne Kamboçya halkı ne 
ce, mutlaka Knesset'e de Asya ve dünya halkları buna tahamsunacağını söyleyen Be- mül etmeyeceklerdir. 

gin, barış koşullarını VİETNAM MAKAMLARI 


şu üç maddede özetle 
di: Sınırların açılması; 
Kahire ile Tel-Aviv arasında Büyükelçilik sevi- 


ilişkileri düzenleyen temel ilkeler gözönünde tutularak saptanmıştır. Tarih ve ger- 


mak için saldırıya, barışı korumak için 
de hegemonyacılığa karşı çıkmak gerektiğini su götürmez bir şekilde kanıtlamış- 
Bu gün yüz binden fazla saldırgan 
Vietnam askeri, hâlâ Kamboçya'yı işgal 
altında bulundurmaktadır. Bu Birleşmiş 
Milletler'in çizdiği ve uluslararası kuralların kabaca çiğnenmesi demektir. Saldırgan Vietnam birlikleri Kamboçya'lan tamamen geri çekilmelidir. Bu,dünyada barışsever ve adaletten yana ülkelerin ve 


SOVYETLER'İN PİYONUDUR 
Çin ile Vietnam halkları arasında geleneksel bir devrimci dostluk vardır. 


koru- 


lıdırlar. 


Vietçekil- 


davranışları, Vietnam halkına ciddi felaketler getirmiştir. Çin halkı bu nedenle 
Vietnam halkı için derin bir kaygı duymaktadır. Tarih, Çin ile Vietnam ın dostluk içinde yaşamalarının, iki ülkenin yararına olduğunu kanıtlamıştır. Biz, Vietnam makamları tarafından bozulan Çin- 
Vietnam dostluğunun günün birinde canlandırılacağını umuyor ve buna derin- 
den inanıyoruz. Çin ve Vietnam halkları 
nesiller boyunca dostluk içinde yaşaraa- 


BARIŞÇI GÖRÜŞMELER 
Çin ile Vietnam arasındaki anlaşmazlıklara gelince: Çin Hükümeti daima bunların görüşmeler ile barışçı yollardan çö- 
.Zülmesini savunmuştur. Çin'in bu tutumu 
hiç bir zaman değişmeyecektir. Çin, Vi- 


etnam makamlarını Çin ile Vietnam halkları arasındaki dostluğu ve Vietnam halkı- 


Viet- 


nın temel çıkarlarını dikkate alarak Çin 
Hükümetinin önerisini olumlu karşılayacağını ummaktadır. 4 


değerlendirmeler, öte 
yanda da ABD Başkanı 
Carter'ın Misir-İsrail anlaşmasını sonuçlandırmak için giriştiği çabalar, AET ülkelerini yakından ilgilendiriyor. Ancak 9 üyenin bu iki konuda açık ve berrak bir tutum takındıkları söylenemez. 

Zirvenin ele alacağı 
konulardan biri de Güneydoğu Asya sorunu. 
Çin'in cezalandırma harekatının sonuçlandığını 
açıklamasından sonra 
“biraz rahat nefes aldıklarını" söyleyen bazı çevreler, Sovyet hegemonya” 
cılığı olgusunu kavramakla birlikte, bu saldırganha karşı nasıl muhalefet 
edileceği konusunda 
farklı ve zaman zaman da 
teslimiyetçi teklifler öne 
sürüyorlar. 


lanması üzerine savcılık, 
kadınlara çarşaf giymedikleri icin sokakta saldıran ve hakaret edenlerin hapis cezasına çarptırılacağını açıkladı. 

Öle yandan İran'da 
beş kişinin daha idam edildiği o bildirilmektedir. 
Bu kişiler, ihtilal mahkemelerinde Şah'a karşı 
mücadele sırasında göstericilere ateş açmak ve 
ırza lecavüz suçlarından 
yargılanmışlardır 


ENFORMASYON 
BAKANI: "SANSÜR 
KALDIRILMALIDIR" 


Öte yandan sansurle 
ilgili olarak Tahran'da 
bir açıklama yapan İran 
Enformasyon Bakanı, 
yabancı dergi, kitap vs. 
nin bırakılmasını istedi. 

Sansurun kaldırılması 
gerektiğini belirten bakan, "Çünkü İran'daki 
devrimin bir amacı da basın özgürlüğünü sağlamaktır" dedi. 


Irak Baas Partisi: 
"Irak Komünist 
Partisine karşı, ülkeyi 


savunmak amacıyla - 


harekete geçtik” 


DIŞ HABERLER 

SER VİSİ 

Irak'da iktidarda bulunan Baas Partisi tarafından yapılan bir açıklamada, Arap ülkelerinde 

faali yet gösteren "Komünist Partiler''in halkın 

desteğine layık olmadıkları belirtildi. 


Söz konusu partilerin 
şiddetle eleştirildiği açıklamada, Baas Partisi, ker- 


disine yöneltilen "Kömü- “ 


nst aleyhtarı" olmak suçlamalarını reddederek, Irak'taki Moskovacı Komünist Partisine karşı hükümet tarafından girişilen eylemlerin, ülkenin 
savunulması amacıyla 
gerçekleştirildiğini belirtti. 


Bolgedeki gözlemciler, 
Baas Partisinin Irak "Komünist" Partisini örnek 
göstererek (| eleştirilerde 
bulunmasına dikkat çekerek, yapılan açıklama- 
nın esas olarak Moskova 
yanlısı Arap "'Komünist' 
partileri- hedef aldığına i 
şaret edivorlar. 


KİNŞASA 

Bloksuz Ülkeler Haber Ajansları Koordinasyon Komitesi, Zarie'nin 
başkenti Kinşasa'da 
toplandı. Toplantıda, 
Bloksuz ülkelerin bugüne kadar habercilik alanında kaydettikleri gelişmeler ve Bloksuzlara ait haberlerin daha etkin bir biçimde dünyanın 
dört bir yanına yayılmasına ilişkin önlem tasarıları ele alınıyor. 

Bloksuz Ülkeler Haber Ajansları Koordinasyon Komitesi, 1976 yılımn Temmuz ayında Hindistan'ın başkenti Yeni 
Delhi'de kurulmuştu. 

Komitenin başlıca görevi, Ortak Haber Ajansları Birliğine üye, ulusal 
haber ajansları arasında 
ortak bir politika saptamak ve bunların çalışmalarını (o yönlendirmektir. 
Bilindiği gibi, Bloksuz 
ülkeler haberleşme alanında da dünyada yeni 
bir düzenin kurulmasını 
istemektedir. Bloksuz Ülkeler Haber Ajansları 
Birliğine 40'a yakın 
ülkenin ulusal haber ajansı üyedir. z 

Koordinasyon Komitesinin üyeleri ise, şunlar- 


dir: 

NEWS POOL (Hindistan ANDİNA (Peru), 
ANTARA (Endonezya), 
AZAP (Zaire), GNA (Gana), İNA (Irak), PL (Küba), RM (Mavritus), ME- 
NA (Mısır) NOTİMEX 
(Meksika), SNA (Sene 
gal), TANJUNG (Yugos'» 
lavya), ve TAP (Tunus) 


Kara 


çarşaf ve ę ; 
bağımsızlık Reha Akbay 


Halkın menfaatlerini hiçe sayan, ülkenin 
bütün zenginliklerini emperyalizme peşkeş çeken Şah rejimi yıkıldı. Milyonlarca halkı yıllar 
boyu karanlığa boğan koyu bir istibdat dönemi kapandı. Bugün İran'da Sah'a karşı mücadele içinde halkın desteğini'kazanmış bir iktidar var. 

Homeyni'nin kişiliğinde somutlaşan bu iktidarın ilk elde attığı bazı adımlar, onun ulusun çıkarlarını savunmaktan yana olduğunu 
gösteriyor. 

Öte yandan, yeni yönetimi . yerine getirilmesi daha cesur ve kararlı politikalara bağlı 
olan bir görev bekliyor. Rusya'ya karşı Milli 
3ağımsızlığı korumak ve savunmak. 

Bu görev nasıl başarı'acaktır? Herşeyden 
önce birliği, ulusun özgt ük ve demokrasi 
temelinde birliğini sağlayarak. Rirliğin önün- 
ge elen her türlü engeli cesaretle temizleyere 

Oysa, birkaç gündür, ajanslara İran'dan 
yansıyan haberler, Homeyni'nin bazı "talihsiz" uygulamalar içinde olduğunu gösteriyor. 
Cumhurbaşkanı adayı oŞayegan'ın, "İran, 
İslamiyetin ilk yıllarındaki şeriat yönetimine 
dönmeyecektir" yolundaki açıklamalarına 
rağmen, onbinlerce Ìran kadınının tepkisini 
çeken "'kamu kuruluşlarında çarşaf giyilecektir" şeklinde Homeyni tarafından verilen 
talimat, Demokratik Cumhuriyet kurulması 
yolundaki taleplerin yine Homeyni tarafından 
ısrarla geri çevrilmesi, sözkonusu olumsuzlukların örnekleri olarak sayılmalıdır. 

Bu uygulama ve gelişmeler neyin göstergesidir? Görülen o ki, bazı feodal kurumlar 
şu ya da bu ölçüde, İran toplumuna kabul 
ettirilmek istenmektedir. N 

Bu ise, Homeyni'nin ve diğer İranlı yön:“1- 
cilerin ''Rusya'ya karşı uyanık olunduğu ' yolundakiaçıklamalarıyla açık bir çelişkiyi ərtaya koymaktadır. 

Çünkü feodalizm birliğin değil parçalanmışlığın, özgürlüğün değil, koyu Orta Çağ 
karanlığının düzenidir. 

Böyle bir düzenle, Rusya'ya, bugün he" 
türlü gericiliğin merkezi olan bir düşmana 
karşı koymak mümkün mü? 

Tersine, bu tutumda direnmek, halkın demokrasi ve özgürlük taleplerine kulak tıkamak, 
birliği engeller ve dolayısıyla Rusya'ya karşı 


mücadeleyi, zayıflatır. 


Din adamını aydınlarla, şimdiye kadar bir 
arada öğrenim gören erkek öğrenciyi kız öğrenciyle karşı karşıya getirmenin varacağı yer, 
İran'ı, üzerinde Yeni Çarların at oynatacağı 
uçsuz bucaksız bir kargaşalık ortamına sürük- 


lemektir. 


Bir başka nokta da, Homeyni'nin mücadelenin hedefleri konusundaki tutumudur. Dini 
lider, Başbakan Bazergan hükümetini bir süredir “Batıcılık"la, “Avrupa hayranı" olmakla 
suçlamakta, İran'a hiç de yarar getirmeyecek 


bir tutum takınmaktadır. 


Nedir bugün İran'ı bekleyen tehlike? Batı 
mı? İran halkının okunu göndereceği esas 
hedef, hâlâ Şah ve SAVAK mıdır? 

Hiç de değil, Ne SAVAK''ın, ne de dayanacağı hiçbir belli başl güç kalmayan Şah' 
ın İran'da artık geleceği yoktur. 

İran için tehlike çok daha başka bir yerde, 
Moskova'dadır ve gelişmesine karşı uyanık 
olunmazsa o, İran'ın başına çok daha büyük 


belalar getirecektir. 


Nitekim, Homeyni'nin halkın demokratik 


taleplerine karşı 


çıkmasından 


yararlanan 


Moskovacı Tudeh, bu taleplere sahip çıkar görünerek, daha şimdiden prestij ve etkinlik ka- 


zanma yolundadır. 


Ancak, Şah rejimine karşı uzun ve kanlı 
bir mücadeleyi geride bırakan İran halkı, bugün kazandığı mevzileri kalıcı kılmada da kararlı olduğunu kanıtlıyor. Onbinlerce İran kadininin kararlı direnişi, sonunda Homeyni'yi 
ve hükümeti çarşaf giyme zorunluluğu konusunda geri adım atmak zorunda bırakmıştır. 

Özgürlük ve demokrasiye olan tutkunluğunu bir kez daha dile getiren İran halkı, bu tutumuyla birliğin ve Moskova'ya karşı mücadelenin hangi temelde yükselmesi gerektiğini de 


gösteriyor. 


Afganistan'da direnişçilerin 
basın toplantısı : 


“TARAKİ, SADECE BUYUK 
KENTLER DE HAKIM” 


DIŞ HABERLER 
SERVİSİ 
Afganistan'da Moskova yanlısı Taraki yönetiminin devrilmesi için mü 
cadele yürüten üç İslam 
örgütü Pakistan'ın Karaçi 
kentinde düzenledikleri 
ortak basın toplantısında, Taraki'nin yıkılması 
için son bir darbenin vurulmasınm yeterli oldugunu belirttiler. 
Moskovacı yönetimin 
sadece büyük kentlerde 
denetim kurabildiğini 
söyleyen İslam örgütleri 
temsilcileri, son çarpışmalar sırasında, ülkenin 


Kuzeydogusunuaki bir 
kışlanın Taraki kuvvetlerinden kurtarıldığını açıkladılar. 

Son çarpışmalarda agır kayıplara uğrayan Afgan ordusunun alarm durumuna geçirildiği bildiriliyor 
iki 6RGÜT BİRLEŞTİ 

Öte yandan 'laraki'ye 
karşı, şimdiye kadar ayrı ayrı mücadele yürüten 
iki İslam örgütü araların- 
daki ayrılık noktalarını 
gidererek güçlerini ve yapılannı  birleştirdiklerini 
ilan ettiler. 


KUZEY-GÜNEY DIYALOGU, 
HAMMADE FİYATLARINI 


CENEVRE (ÖZEL) 
Kuzey-Güney diyaloğu hazırlık çalışmaları olarak adlandırılan, sanayileşmiş ülkelerle Üçüncü 
Dünya ülkelerinin hammaddelerin fiyatları konusundaki tartışmaları 
dün Cenevre'de başladı. 
Yaklaşık 100 ülkenin 
temsilcisinin katıldığı 
toplantı, geçen Kasım ayında başlayan ancak o- 
İamlu bir Sönüç "dama" 
dan dağılan toplenlırın 
devam niteliği 


oluyor. ii 
Sanayileşmiş” ülkeler “ diyor. 
“a 


ELE ALIYOR 


le, Üçüncu Dünya Ülkeleri arasında uzun zamandır süren tartışmalar. hükümetlerin hammadde fi - 


yatlarını denetleme konusu üzerinde yoğunlaşıyor. Sanayileşmiş 


ülkeler hükümetlerin denetimini minimuma indirerek, özel sek n dav 
ranışlarından "bağımsız" 
olmak istiyorlar. Üçüncü 


Dünya, Ülkeleri ise hükü- 


metlerin hammadde fi 


; yatlarını sıkı bir” şekilde 


denetlemelerini talep e- 


ses 


«Gülay Kurnaz 


Hava-İş ve TKP” 


Geçenlerde, Havaiş Sendikasından bir yöneticiyle konuşuyorduk. Hava-İş'le ilgili yayınımizdan sözederek , "Vallahi" dedi "ben TKP'ye 
karşıyım. Bu adamların sendikaya sızmasını da 
istemiyorum. Ama bizim sendika içinde böyle 
kişiler olduğunu da sanmıyorum. Ben hiç öyle 


birşey farketmedim.” 
Dün, 


"Bizim Radyo'nun elimize geçen son 


yorumunu okurken , bu sendikacı arkadaşın ku- 


laklarını çınlattım. 
“Bizim Radyo", 


© Mart tarihli yorumunda 


önce genel olarak Türk-İş'e bağlı sendikalarda 
“sını ve kitle sendikacılığı yolunda gelişen eği- 


limlerin güç kazandığını 


söyledikten sonra, 


dikkatleri Hava-İş Genel Kuruluna çekiyor ve ö- 


zellikle bu sendikada, 


“yığın ve kitle sendikacı- 


lığının” güçlendiğini söylüyor. 

Evet. TKP, uzunca bir zamandır devam eden 
sinsi faaliyetinden sonra, sonunda, Genel Kurul 
yaklaşınca Havaş içindeki faaliyetini açığa 


vuran bir yayın yapıyor. 


Bizim samimiyetinden. 


iyi niyetinden zerre kadar şüphe etmediğimiz 
sendikacı arkadaş ise hâlâ, arıyor, arıyor. bir 
türlü sendika içindeki revizyonisi faaliyeti göre 
miyor, TKP yi teşhis edemiyor. 

Zaten tehlike de burada. 

Şu mülteci takımı, örgütlere sızdırdığı adamlarının boynuna TKP'Tlidir diye birer yafta assâydı, ya da savunduğu fikirlerin üzerinde TKP 
patenti bulunsaydı, hiç mesele kalmazdı. Koca 
Türkiye'de etkisi altına alabileceği üç-beş kişi 
dışında kimse bulamazdı, Ama öyle yapmıyor. 
Kimi yerde CHP'li kılığına giriyor, kimi yerde 
“anti-faşist demokrat" oluyor, Bazen de sıradan 
bir ilerici pozuna bürünüyor. Fikirlerini gizliyor. 
Hiç bir örgütte kalkıp da "Ben Rus yanlısıyım. 
Ah şu tanklar bir gelse de bizi kurtarsa”" demiyor elbette. Barış diyor, sosyalizm diyor, demokrasi diyor, anti-faşist mücadele diyor. Daha bir sürü görünüşte doğru laf söylüyor. Emperyalist uşaklığını bu doğru sözlerin arkasına 


sığınarak yapıyor. 


TKP, DİSK'e de böyle sızdı. Petroliş'e de 
böyle sızdı. Petrol-İş Genel Kurulu öncesinde, 
Atılım gazetesi , İşçinin: Sesi ve Bizim Radyo bu 
gün Hava-İş ile ilgili yaptıkları yayının aynısını 
Petrol-İş için yapıyorlardı. Petroliş'teki faaliyetlerini, "sınıf ve kitle sendikacılığının Türk İş 
içinde kazandırdığı önemli bir mevzi" şeklinde 


veriyorlardı. 


Genel Kuruk katılan Petroliş delegelerinin 
çoğunluğu ise, Adem Yılmaz muhalefetinin niteliğinden habersizdi. Bu yüzden delegasyonun 
çoğunluğu, ilericilik, devrimcilik adına, gidip 


revizyonizmi destekledi. 


Sanırız, Hava-iş'li sendikacıların, gerek Pet 
roliş deneyinden, gerekse, Bizim Radyonun 
bu son yorumundan çıkaracakları önemli dersler vardır. Dileğimiz "TKP'nin yayınını, konuştuğumuz sendikacı arkadaşımız için de, diğer 
Hava-İş'li sendikacılar için de uyarıcı olması ve 
Genel Kurula kadarki süre içinde Havaiş'te revizyonizme karşı ciddi bir mücadeleye girilmesidir, Unutulmasın ki.karşı taraf hazırlığa çoktan başlamıştır. Hem de talimatı Doğu Alman- 


ya'danalarak.. . 


Sendikalaştıkları için işlerine son verilen Ünal pastanesi işçileri 


Bizim Radyo” 


Haver-iş ile ilgili 


bir yorum 


yayınladı - 


ÇİsEKRVİSİ 

Sahte TKP'nin "Bizim 
Radyo"su 6 Mart günü 
yaptığı yayında, bir süre 
önce Genel Başkanı 


istifa eden ve onümuzde- 
ki aylarda Genel Kurula 
gitmesi beklenen Türk-İş" 
e bağlı Hava-İş Sendikasında, sahte TKP'lilerin 


güç kazandığını öne sürdü ve "Türk -İş'e bağlı 
sendikalarda sınıf ve yıgın sendikacılığı yolunda 
gelişen eğilimler güç ka- 


Çalışma şartlarının düzeltilmesi ve loplu sözleşme taleplerinin kabul edilmesi 


için gret 


yapan Dökmak işçileri. 


DÖKMAK GREVİ 23. GÜNÜNDE 


İSTANBUL (ÖZEL) 

Sefaköy Halkalı Yolunda kurulu Dökmak 
Döküm Sanayii'nde çalışan 78 işçinin toplu sözleşme uyuşmazlığı nedeni ile 19 Şubat günü başlattıkları grev devam edi 
yor 

Dökmak patronu ile 
Oto Metal-İş Sendikası 
arasında 1 Nisan 1978 
de başlayan 2. dönem 
toplu iş sözleşmesi görüşmeleri uyuşmazlıkla sonuçlanınca iş yerinde Çalışan 78 işçi 19 Şubat 
9 Pazartesi günü fabrika önüne pankart asıp 
çadır kurarak greve başladilar 

Grev yerinde görüştügümüz işçiler, işyerinde- 
ki çalışma koşullarını 
şöyle anlattılar 

“7 senedir çalışan arkadaşlarımız 3500 lira 
aylık alıyorlar. Dökümhane o havalandırılmıyor. 
Dökümhanede çalışan 
arkadaşlara yoğurt verilmesi gerekirken patron bühlü' rekti aksatıyordu. Rer şeyden önce 
işyerinde güvenliği 
miz bile yok. Patronun 
dökümtaşları örne koruyuvu koyması gerekiyor. Böyle bir önlemin 
alınmaması yüzünden pek 
çok arkadaşımız yaralandı ve sakat kaldı. Hatta 
1974'de de bir arkadaşı 
mız iş kazası sonuçu oldü, Patron arkadaşın sa- 


can 


toplu halde 


İşçileri uzun süredir direnişte olan 
Diyarbakır Ünal 
| Pastanesinde 21 işçinin 
işine Son verildi 


Bölge Çalışma Müdürlüğü yaptığı incelemede 
patronu suçlu buldu 


DİYARBAKIR (ÖZEL) 


Diyarbakır'da uzun 


bir süredir sendikal nedenlerden direnişte bulunan Ünal Pastanesi işçilerinden 21'inin işine 


du. 


Daha sonza izini 


Suudi Arabistan'da çalıştırmak 
vaadiyle 111 kişi dolandırıldı 


kaybettiren Hasan 
hakkında dolandırılan kişiler Curr 
cılığına başvurmuşlardır. 


patron tarafından son verildi. İşçilerin üyesi ol 
dukları Devrimci Oleyis 
Sendikası tarafından basına yapılan bir açıklamayla bu kanunsuz uygulama protesto edildi 


Hasan Elibol adında bir şahıs iddiaya göre, 
Suudi Arabistafı'da iş bulma vaadiyle 111 kişi 
den 2 milyon lira dolandırarak ortadan kaybol 


Bir süre Suudi Arabistan'da çalıştığı bildirilen Hasan Elibol Gaziantep'e döndükten sonra 
Suudi Arabistan'da iş yapan bir firmaya işçi 
gerektiğini söylemiş ve beraberinde götürmek 
üzere bazı kişilerden 20'şer bin lira almıştır. 


i 
| 
Í 
GAZİANTEP (AA) 


Elibot 


Hatırlanacağı gibi Ü 
nal Pastanesi işçileri Doğu 
Bölgesi Dev-Oleyis Sendikasında örgütlenmişler ve 
sendika patronu toplu 
sözleşme görüşmelerine 
çağırmıştı. Patron görüşmelere gelmeyince de iş- 
Çiler direnişe başlamışlardı. Bu arada pastane- 
nin sahibi Ali Ünal, işyer oğlunun üzerine dev 
işçi 


yeni alma 
gitti. Direnişteki 
21 işçinin ise iş akitlerini 
feshettiğini açıkladı 
Bunun üzerine Dev-O- 


yoluna 


leyis Ser Başkanı 
Adem Feri ina yazılı 
bir açıklama k, iş 


çilerin işten çıkartılması 
emda Bölge Çalışma 
Müdürlüğüne başvuraukları, yapılan inceleme sonucunda işverenin suçlu 
bulunduğunun kanıtlandığını belirtti. Ferik ayrı 

byk em kar 
Kadar mu 
sle edeceklerini açık- 


ladi. 
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dece cenaze masrafını 
karşıladı. Işığa karşı gözlük, sıcağa karşı eldiven 
yok" 

Dökmak işçileri çalış- 


ma şartları düzeltilene ve 
toplusözleşme talepleri 
kabul edilene kadar grevi 
sürdüreceklerini belirtiyorlar. 


dedi 


Hatırlanacağı gibi Hava-İş Genel Başkanı Zihni Barın bir süre önce, 
Genel Yönetim Kurulun- 
da sert eleştirilere uğra 
yınca görevinden istifa 
etmişti. Bunun üzerine 
Yönelim Kurulu, erken 
Genel Kurula gidilmesi 
kararı almıştı. 


zanıyor.” 


Sahte TKP'nin radyo 
su, Hava-İş'teki bu geliş 
melerle ilgili olarak yap 
tığı yayında şöyle dedi 


“Şimdi Türk-iş'e bag 
h Hava-İş Sendikasının 
Genel Kurulu var Bu 
sendikada yığın ve sınıf 
sendikacılığı o eğiliminin 
güçlenmesini, hem gerici 
sendikacılar ve onlarla 
uzlaşma yolları arayan 
sınıf uzlaşmacıları, hem 
de maocular TKP düşmanlığı ve anti'komü 
nizmle önlemeye çalışı 
yorlar." 


Radyonun yorumunda aynı zamanda, Petrol 
İş Sendikası kastedilerek 
"Türk-İş'e bağlı sendikalarda sınıf ve yığın sendikacılığı yolunda gelişen 
eğilimler güç kazanıyor" 
deniyor, 


işçi-sendik 


“TKP” Hava-İş Sendikasında 
sınıf sendikacılığı eğiliminin 
güç kazandığını öne sürdü... 


grev kararı aldı 


DİYARBAKIR (AA) 

DİSK'e bağlı Genel 
İş Sendikası Diyarbakır 
Şubesi, Diyarbakır Belediyesinde çalışan yaklaşık 800 üyesi adına, 
toplusözleşme hükümlerinin uygulanmadığını 
belirterek grev kararı 
aldı. 

Şube Başkanı Zeki 
Atsız, Belediyenin top 
lu sözleşmeyi uygula 
madığını belirterek, 
kendilerinin her zaman 
görüşmeye açık oldu 
ğunu, sözleşme hüküm 
lerine ve imzalanan pro 
tokole uyulması halinde 
grev kararını kaldıracak 
larını açıkladı 


Öte yandan radyonun 
aynı yorumunda sıkıyönetime Çalılarak şöyle 
deniyor: 

"CHP ve hükümet yöneticileri sıkıyönetimi u 
zatmakla birkez daha 
tekelci sermayenin iste 
ğini yerine getirmişlerdir. 
Sıkıyönetimin işçi pat 
ron ilişkilerine karışmayacağı sözleri bostur, bir 
aldatmacadır. İşçilerin 
bu haklı direnişinin karşısına Kale Kilit Fabrikasında olduğu gibi sıkıyönetim çıkarılıyor." 


(mm 0 ————— 


Göğün yaris 


İŞÇİ SERVİSİ 

Kadın emekçilerimizin içinde bulundukları 
koşulların ağırlığı ortadadır, Ama bu gerçeğin 
yalnız bir yüzüdür. Gerçeğin diğer yüzünde ise 
kadın emekçilerimizin 
üzerlerindeki sömürü ve 
baskıya karşı yürüttükleri mücadeleler vardır 
İşte, kadın emekçilerimizin her türlü sömürü- 
den, baskıdan ve ortacağ karanlığından kurtuluşun da belirleyici 
olan bu gerçektir. 

“GİYDİĞİMİZ 

KEFEN: YEDİĞİMİZ 

ZEHİR OLSUN" 

Kadınlarımızın köklü 
bir mücadele geleneği 
vardır. Anadolu kadını 
zulme boyun eğmeyen 
bir karaktere sahiptir 
O, Osmanlı'nın feodal 
despolluğuna karsı mücadele etmiş, birçok 
ayaklanmada erkeklerle 
birlikte yiğitçe direnmiştir. Bu geleneğin 
yakın tarihimizdeki en 
sıcak ömeği ise Milli 
Kurtuluş savaşımızdır 
Türkiye'nin yiğit kadınları emperyalist »işgale 
karşı canla başla yurt 
savunmasına katılmışlardır 

Yurdumuz işgal 
edildiğinde, işgal altın- 
daki kentlerde düzenlenen gösterilerin en 
önünde kadınlarımız 
bulunuyordu. İstanbul” 
un Sultanahmet, Üskü 
dar, Kadıköy ve Fatih 
semtlerindeki mitinglere onbinlerce kadın da 
katılarak emperyalist 
işgalcileri protesto etti. 
Anadolu'daki miting ve 
da kadınlar 
` er halinde 
katıldılar, Sivasta 1920 
yılının 28 Kasım günü 
düzenlenen kadınlar 
mitinginde de emperyalist düşman lanetlendi. 

O günlerde Anadolu 
Kadınları Sivas Müdafaa-i 
Hukuku Vatan Cemiyeti Meclis'e çektiği 
telgrafta şöyle diyordu. 

"Giydiğimiz kefen, 
yediğimiz zehir olsun... 
Saldırgan düşmanları 


ve mermi üretiliyordu. 


Gi. kadınlar omuzlar 


nkara'daki ilkel alölyelerd. 


ini 


8 Mart Dünya kmekci Kadıntar Gününde 


EMEKÇI KADINLARIMIZ 


Kadınlarımız, sınıf mücadelesinin 
ön saflarında 


Artık kadınlarımız evlerinden dışarı, meydanlara akıyor. Fabrikalarda grevlerin ve direnişlerin en önünde zulme ve sömürüye karşı mücadele ediyor. İşte e- 


mekçi kadınlarımızın kurtuluşunu yaratacak güç, erkek ve kadın tüm emekçi 
halkın kararlı kollarında yükseliyor. 


defediniz." 

İşte, Anadolu kadını 
bu ruhla Kuvayi Milliye 
müfrezelerine girip emperyalist işgalcilere karşı dövüştü. Binbir zorluğa göğüs gerip cephe- 
ye silah taşıdı. Kadın işciler gecelerini gündüze 
katıp Ankara'daki ilkel 
atölyelerde: silah ve 
mermi üretti. Erkekler 
den boşalan her türlü 
işe koştu. Yurdumuzun 
bağımsızlığı için her 
türlü fedakarlığa katlandı 

SINIF 

MÜCADELESİNİN 

İÇİNDE 

Emekçi kadınlarımız 
sanayiye ve çalışma hayatına girdikçe, smıf 
mücadelesinin de içinde 
yer almaya başladılar 
1960'lardan sonra gelen 
nispi özgürlük orta 
birlikte kadın em 
rin daha faal bir biçimde zulme ve sömürüye 
karşı mücadelelere atıldıkları görüldü. 

1960'lardaki yükselen işçi mücadelesinin 
kadın işçilerimizi de 
içine alarak güçlü bir 
atılıma dönüştüğü 
bilinmektedir 1516 
Haziran direnişinde İstanbul sokaklarını kaplayan işçi selinin arasında binlerce kadın 


ie düş 


nla savaşan Milli Kurtuluş ordusuna silah 


işçi bulunuyordu. Bir 


çok grev ve direniş ha- 


reketinde kadın işçi 
ler de erkek arkadaş 
larıyla omuz omuza 
hak alma mücadelesi 
verdiler, 

Köy emekçisi kadın 
lanmz da o dönemde 
yükselen toprak müca 
delesinde yerlerini aldı 
lar. Tütün ve fındık mi 
tinglerinde meydanlara 
koştular. Ege'nin, Do 
ğu'nun çeşitli köyle 
rinde ağa topraklarının 
«işgali sırasında, dipçiğe 
ağa zulmüne direndiler 

12 Mart faşizminin 
gerilemesiyie birlikte 
kadınların siyasi müca 
deleye daha büyük 
yığınlar halinde katı! 
dıkları göze çarpıyordu 
1973 seçimleri öncesin 
de CHP'nin düzenlediği 
mitinglere faşizmi lanet 
leyen önbinlerce kadın 
katıldı. Nitekim bu sü 
reç artık iyice gelişmek 
te ve geniş kadın emek 
çi kitleleri siyasi müca 
delenin çetin koşullarında erkeklerle omuz 
omuza saf tutmaktadır 

KADIN EMEKÇİNİN 

KURTULUŞU 

Sımf mücadelesinin 
yükseldiği dönemlerde 
kadınların aktif olarak 
mücadeledeki yerlerini aldıkları ve kendilerini ku- 


da 
da 


Kadın işçiler bu atölyelerde canla başla çalışarak yur- 


dumuzun kurtuluşu için ter döktüler. 


şalan feodal geleneklerin gücünü kırdıkları 
görülmektedir. Ancak 
bu durum sımf mücade- 
İesinin durgunlaştığı 
dönemlerde değişmektedir. Kadın yeniden 
kendi kabuğuna çekilmeye zorlanmakta ve 
feodal baskı hükmünü 
yürütmektedir. 

Kadın, üzerindeki sö 
mürüden ve ortaçağ 
baskısından kesin « 
rak nasıl kurtulacak 
Toplumun her alanımda 


erkekle tam bir eşitliğe 
ne zaman kavuşacaktır? 
Emekçi kadının gerçek 
kurtuluşu bu sorulara 
verilecek cevapta Yal 
maktadır. 

Bugün 
dınlarımızın 


emekçi kaözgürleş 
sorunu, Türkiye 
toprağından (o feodalizmin temizlenmesine ve 
emperyalist boyunduru 
gun kırılmasına bağlı 
dır. Bu toprak temizlen 
meden kadını baskı al 
una alan ortaçağ zihni 
yeti oyıkılamaz Demokrasinin olmadığı 
yerde kadınların özgür 
lüğünden soözedilemeye 
ceği gibi, kadınlann özgür olmadığı bir toplumda demokratik sayılamaz. Öyleyse kadınlatın erkeklerle tam bir 
eşitliğe sahip bulunduğu © .Oplum hayatında 
t yeteneklerini özrce geliştirebildiği 
vürkiye, ancak toprak- 


mesi 


taki van-feodal köleliği 
yıkmakla mümkündür 
Bu ise, bugün 


feodal yapıyı ayakta tutan emperyalizmin ül 
kemizden sökülüp atılmasına bağlıdır 
Demokrasi, yurdumuzun bağımsızlığıyla birlikte gerçekleşecektir 
Türkiye halkı emekçi 
kadınlarımızla birlikte 
mutlaka yurdumuzu 
bağımsızlığa kavuşturacak, toprağı temizleyip 
demokrasiyi gerçekleştirecek ve Türkiyeli 
emekçi kâdının da gerçek kurtuluşunu sağlayacaktır. 


BİTTİ 


te, 


Başbakan, Türkiye'nin Batı için ne kadar önem 
taşıdığının farkında olduğunu söyledi 


Ecevit: Moskova ile 


soğuk savaş yıllarına 
dönmeye gerek yok” 


NEWYORK 
(AJANSLAR) 

Başbakan Bülent Ece 
vit, haftalık Newsweek 
dergisine verdiği demeç- 
"Türkiye'nin müslüman ve sosyalist ülkeler 
ile daha yakın ilişkiler 
kurmaya çalışmasını Batının endişe ile karşılamasının doğru olmadığı- 


şöyle cevaplandırdı: 


vam ettirenler is 


lirim." 


ülkemizdeki 


parçalamaya 
işlere girişiyor 


bilmekten uzaktır. 


nim, 


tirmek istiyorum 


CEYHAN CHP GENÇLİK KOLU 
BAŞKANI ALİ ÖZER: 


Sahte TKP, Türkiye için 
zararlı faaliyetler yürütüyor ve 


solu parçalamaya çalışıyor 
© CHP gençliği olarak halkımıza hizmet 
ve bilinç götürmede azimliyiz 


Ceyhan CHP Gençlik Kolu Başkanlığına seçilen Ali Özer ile dünyadaki gelişmeler ve Türkiye'deki durum hakkında bir görüşıne yaptık. 
Ali özer, dünyadaki gelişmelerle ilgili sorumuzu 


“Komşumuz İran'daki olaylar tam açıklığa 
kavuşmuş değildir. İran halkı haklı bir zeminde 
mücadele ediyor. İran'da halen kargaşalığı de- 
Türkiye'de ki TKP benzeri kuruluşlardır. İran'ın bukarışıklıklardankurtulacağını tahmin ediyorum. Şimdi ki yönetimin eski 
yönetime nazaran daha iyi olduğunu söyleyebi- 


Ceyhan CHP Gençlik Kolu Başkanı Ali Özer 
durumu ise şöyle değerlendirdi: 

“Herşeyden önce MHP'nin kapatılması 
kapatılmakla kalmayıp, MHP yöneticilerinden 
hesap sorulması gerekir. Bu arada ÜGD, 
gibi kuruluşların da kapatılmasının ülkemiz içın 
yararlı olacağı düşüncesindeyim 

Türkiye solunun ise halktan kopuk ve tabansız olduğu kanaatindeyim. Sahte TKP'nin Türkiye için zararlı faaliyet yürüttüğünü ve solu 
çalıştığını 
TKP devrimcileri birbirine kırdırmaya yönelik 
İlçemiz Ceyhan'daki devrimciler de parçalanmış ve fikirlerini halka anlata- 
Bu durum da Rusya'nın ve 
Amerika'nın ekmeğine yağ s 

CHP Gençliği olarak Hemokratık.Sol çizgide 
halkımıza hizmet ve bilinç götürmöde azimliyiz. 
Ceyhan örgütü olarak bunu başaracağımıza omi- 
Sözlerimi Kahrolsun Amerika ve Rusva 
Kahrolsun sahte TKP, MiP, ÜGD ve ÜOD kapatılsın, Kontrgerilladan hesap sorulsun diye bi- 


nr savundu. 

Türkiye'nin son derece ciddi ekonomik sorunlarla karşı karşıya bulunduğunu söyleyen Ecevit, demecinde Batıdaki 
dost ve müttefiklerden, 
bu sorunların üstesinden 
gelebilmek için yeteri 
kadar destek göremeyi 
şinden hayal kırıklığına 


İZZET DALYAN 


ve 


voD 


düşünüyorum, Sahte 


K.Ereğlisindeki 
CHP delege seçimlerini 
kaybeden TKP yanlıları 

olay çıkardı 


K Ereğli'de 


CHP içersinde 


K.EREĞGLI ÖZEL) 
K'nin uzant- 


ları olan Kemal Anadol grubu ile gercek CHP' 
liler arasında delege seçimi konusunda çetin bir 


mücadele oldu 


Geçen hafta başlayan ve bu hafta sona eren 
delege seçimlerinde Kemal Anadol grubu tamamen tasfiye edildi. Seçimi kaybeden TKP yan- 


sı grup, Devrimci 


Maden-İş sendikası Genel 


Başkan Vekillerinden Mahir Çetin'e saldırdılar, 
Hasan Kögeç' i başından yaraladılar, 


CHP'liler Kemal 


lunma ihtimalini 


Anadol ve 
binin önümüzdeki günlerde de 
gözönünde 


TKP yanlısı ekisaldırılarda bubulundurarak, 


muhtemel saldırılara karşı CHP'lilerin uyanık 


bulunmasını istedi 


TiKP, Mimarlar Odası Kongresinin Moskova 
yanlıları tarafından engellenmesini eleştirdi 


KARA (ÖZEL) 

Türkiye İşçi Köylü 
Partisi (TİKP), inladığı bir basın bildirisiyle, 
9-10 Mart tarihleri arasın - 
da toplanān Mimarlar Odası Kongresi çalışmaları- 
nin Moskova yanlısı TKP 
tarafından engellenmesini 
eleştirdi. TİKP, "Mimarlar Odasının,örgüt yıkıcısı 
Moskova yanlılarına karşı 
mücadelesini desteklediğini" belirtti. 

TİKP bildirisinde, 
TKP yanlılarının yönetimini ellerine geçirdikleri şubelerde. "Danışma 
Kurulları"'nı ortadan 
kaldırdığını, mimar odalarının bu demokratik 
geleneğini tahrip ettiklerini açıkladı. Mimarlar 
Odası, Merkez Denetleme 


Kurulu raporunda da mimarların parasını Politika 
gazetesine yardım için 
kullanıldığının yer aldığını belirten TİKP, aynı 
zamanda bu paraların 
sendikalarda yıkıcı faaliyet yürüten TKP hizipleri için kullanıldığını açıkladı 


TMMOB Genel Kuruluna, Moskova yanlılarına karşı çıkan en çok 
sayıda delegeyi Mimarlar 
Odası'nın gönderdiğine 
değinilen bildiride, TKF 
yanlılarının ellerine geçiremeyeceklerini gördükleri o Mimarlar Odasını, 
DİSK, Töb-Der ve Köy- 
Koop'ta olduğu gibi bölmeye çalıştıkları söylendi 


DEVLET BAKANI DOĞAN: 
"özgürlükçü demokrasimizin düşmanlarına 
ulusal birliğimizi çiğnetmeyeceğiz” 


KAHRAMANMARAŞ 


Malatya ve Adıyaman: 
da incelemelerde bulunduktan sonra Kahramanmaraş'a gelen Devlet Bakanı Lütfi Doğan, basına 
verdiği demeçte, "özgürlükçü demokrasimizin 
düşmanlarına ulusal bir- 


liğimizi o çiğnetmeyecegiz" dedi. 7 
vYoğan, Halkın özgürlükçü demokrasiye 


bağhhğını ve şiddet eylemlerine karşı tutumundan, birbirlerine sevgilerinden ve hoşgörülerinden çok memnun oldum" şeklinde konuştu. 


uğradığını öne sürdü. 
Ecevit, Newsweek'de 
yayınlanan demecinde, 
Türkiye'nin o karşılaştığı 
boyutla ekonomik ve 
sosyal sorunların herhangi bir ülkede büyük huzursuzluklar (o yaratabileceğini ve terörizm için de 
gerekli orlamı oluştura 
bileceğini savundu 
Sovyetlerle Turkiye 
arasındaki ilişkiler üzerinde de duran Ecevit, 
Türkiye'nin politik bakımdan Batı için ne kadar önem taşıdığının 
farkında olduğunu belirterek, Moskova ile olah 
ilişkilerin bu detant döneminde soğuk savaş yıl- 


larına dönmek için bir 
neden olmadığını öne 
sürdü. 


Başbakan Ecevit bölge 
ülkeleriyle daha iyi ilişkiler kurup karşılıklı bir 
güven havası yaral manın 
çabası içinde olduklarını 
öne sürerek, "müttefik lerimizin, bizim bu politikamızdan endişe duymasının haksızlık olduğunu" savundu. 


İRAN OLAYLARI 


İran'daki olayların 
Türkiye'ye yansıyıp yansımayacağı şeklindeki bir 
soruyu cevaplayan Ecevit 
iki ülke arasında temel- 
den bazı farklılıklâ? bulunduğunu söyledi, 

Ecevit, Türkiye ile Bat arasındaki gerçek ili 
kinin "Türkiye'nin demokrasi, özgürlük ve insan haklarına bağlılığın- 
dan kaynaklandığını" 
kaydederek, "bu ilişkiler, Batı ,Türkiye'nin değerini, demokrasiye olan 
katkısı ölçüsünde değerlendirdiği taktirde daha 
sağlam bir şekilde gelişebilir" dedi. 

Ecevit, Türkiye'nin 
karşı karşıya bulunduğu 
sorunların ağırlığına rağmen demokrasinin zede 


lenmediğini, bund? halkın demokrasiye olan 
inanç ve bağlılığının ö- 


nemli bir rol oynadığını 
ifade etti, 

ülkedeki ekonomik ve 
sosyal koşulların iyileşmesi sayesinde tedhişciliğin de kökünün kazınacağını savunan Ecevit 
Kıbrıs konusunda da hükümetin iyi niyetinin 
karşı taraftan aynı şekilde karşılık görmediği - 
ni öne sürdü. 


Tonguldak MSP 
il Gençlik Kolu 
Kongresi yapıld 


© Kongrede konuşan 
konuk Harun Ayiaç, 
”anarşiye hayır, 
kardeşliğe evet 
diyoruz” dedi 


ZONGULDAK (ÖZEL) 

Zonguldak MSP İl 
Gençlik Kolları Kongresi 
11 Mart Pazar günü yapı! 
dı. 1000'den fazla dinleyici ve üyenin katıldığı 
kongre sakin ve olumlu 
bir hava içinde gecti. 
Tek listenin aday oldugu kongrede çeşitli konuk ve ilgililer söz aldılar. En son konuşmacı 
konuk Harun Aytaç 
geçmişten bugüne MSP' 
nin AP ile ilişkilerine deginirken "AP gerçekten 
islama sahip olmadığı 
halde istismar etmiştir. 
Bu istismarı MSP'yi taklit ederek yapmıştır. 
Süleyman Demirel'in 
istismar ettiği kadar siya- 


set sahnesinde hiç bir 
zaman istismar edilmemiştir" dedi. 


Sanayi ve döviz konusunda gecmiş hükümetlerce IMF'ye tavizler verildiğini söyleyen ve 
IMF'nin bunun sonucunda gerçek isteklerini gerçekleştirdiğini, belirten 
Aytaç gençliğe, çağrıda 
bulundu. "Milliyetçilik 
sağcılık perdesi altında 
kılıç sallayan gençliği 
kabul etmiyoruz. Sağcıyım diyerek Amerikai- 
ya kucak açan batıya 
özenen sağcılığı kabul 
etmiyoruz. Bir adamı 
öldürmek, kainatı öldürmek demektir. Bir adam 
yaşatmak kainat yaşatmak demektir. Biz elimizde otomatik tüfeklerle kahve tarayamayız. 
Adam öldüremeyiz Anarşiye hayır, kardeşliğe 
evet diyoruz. MSP gençliği muhalif gençliği değildir." 


13 Mart 1979 


12 Mart” ı protesto gerekçesiyle halkı tedirgin ettile 


Bu ne biçim 
protesto? 


HABER MERKEZİ 
12 Mart Muhtırasının 
verilişinin 8. yıldönümü 
nedeniyle dün bütün yurt 
ta'alınan güvenlik önlemlcri daha da artırıldı. Başta İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük iller olmak üzere yurdun çeşitli illerinde bazı gruplar 
protesto amacıyla çeşitli 
bildiriler dağıttılar, yollarda lastikler yakıldı ve 
duvarlara asılan afişler 
polisler tarafından toplatıldı. Bu arada birçok 
yüksek okul ile orta dereceli okulda protesto gösterileri yapılarak ve boykotlar ilan edilerek öğrenim engellendi. 
İSTANBUL'DA 
İstanbul'da çeşitli 
okul ve semtlerde sahte 
solcu gruplar 12 Mart'ı 
protesto gerekçesiyle 
bazı eylemlere giriştiler. 
Herhangi bir eylem yapamadıkları yerlerde ise 
asılsız bomba ihbarı ile 
panik yaratmaya çalıştı- 


lar. 

İstanbul Teknik Üniversitesi'nin Taşkışla ve 
Maçka binalarında sahte 
solcular öğrencileri protesto için derslere girmemeye zorladılar. Gümüşsuyu binasında ise derslere normal olarak devam 
edildi. Galatasaray Mühendislik Yüksek Okulunda da sahte solcular 
öğrencileri derslere sokmayarak 12 Mart'ı protesto ettiler. Okulu boşaltan öğrenciler Abi 
dei Hürriyet Caddesin: 
de kısa bir yürüyüş yapmak istediler. Şişli Sil Bilimler ile İşletmecilik Yüksek Okulun- 
da da dersler aynı gruplar tarafından boykot 
edildi. Dolapdere'deki 
Gelatasaray-İşletmecilik 
Yüksek Okulundan 20 
öğrenci polis tarafından 


yakalanarak gözaltına 
alındı. 
ASILSIZ BOMBA 
İHBARI 

Nişantaşı Eczacılık 
ve Dişhekimliği Yüksek 
Okullarında ise bağlanıp 
bırakılmış bir paketin 
bomba olduğu söylendi. Bomba uzmanlar 
tarafından açılan pake 
tin boş olduğu görüldü. 
Tepebaşı civarında bulunan bir grup ise durağa 
yanaşan otobüslere ve 
çeşitli araçlara 12 Mart" 
la ilgili pul yapıştırdılar. 

ANKARA'DA 

Ankara'da 12 Mart 
muhtırasının verilişinin 
8.yıldönümü dolayısı ile, 
güvenlik önlemleri geniş 
ölçüde artırıldı. Komando birlikleri, jandarma ve 
polis ekipleri öğleye doğru kentin çeşitli yerlerin- 
deki kritik noktalara yerleştirildiler. 

Öte yandar TBMM 
giriş ve çıkışlarındaki 
kontroller (o sıkılaştırıldı. 
Meclisin çevresine askeri 
birlikler yerleştirildi. Askeri birliklerin Meclisin 
çevresinde yerleştirilmeleri vatandaşlar arasında 
heyecan yarattı. 

Kızılay'da "12 Martın 
hesabı sorulacaktır, Kurtuluş" imzalı sloganların 
yazılı bulunduğu kağıtlar 
atıldı. 

Mimar Kemal, 50.Yıl, 
Tevfik Fikret, Seyranbağları, Yeni Mahalle Liselerinde gösteri yapmak isteyen bazı öğrenciler polis ekiplerinin okullara 
gelmesi üzerine derslere 
girdiler 

YÜKSEK 

‘OKULLARDAKİ 

PROTESTO 

Gazi Eğitim, Yüksek 
Teknik ve iki yılık Eğitim Enstitüsüne toplu 
halde giden öğrenciler, 
sahte solcuların kıskırt- 


Kıbrıs Türk Toplumu 
Heyeti Ankara'da 


Denktaş'la 
toplumlararası 
görüşmeler 
konuşuluyor 


ANKARA (ÖZEL) 


Denktaş ve beraberindeki heyet dün Ankara' 
ya geldi. Heyete Denktaş'tan başka Başbakan 
Mustafa Çağatay, Dışişleri, Savunma ve Turizm 
Bakanı Kenar. Atakol, Ekonomi ve Maliye Bakanı Hakkı Atıl, .. Ticaret Sanayi ve Kooperatif Bakanı Taşkent Atasoyan da bulunuyor. 


Dün Başbakan Yardımcısı 


ve Devlet Fa- 


kanı Hikmet Çetin ve Dışişleri Bakanı Gündüz 
ökçün ile görüşen Kıbrıs Türk heyeti toplumlararası görüşmelerin yeniden başlatılması konusunda Türkiye hükümetinin görüşlerini de alacak. Heyetin Türkiye'deki temasları beş gün sü- 


recek. 


Türkiye hükümetinin Kıbrıs'ın ekonomik durumu ve gereken mali yardım konusunda bir rapor sunan heyet Türkiye'den bu mali yıl içinde 
yaklaşık 634 milyon dolar yardım istiyor. Bu 
miktar Kıbrıs hükümetinin bütçesinin geçen yıl 
verdiği açığı kapatmak için isteniyor. 


Türkiye Gazeteciler Cemiyeti 


Genel Kurulu toplandı 


İSTANBUL(ÖZEL) 
Türkiye (Gazeteciler 
Cemiyeti Olağan Genel 
Kurulu dün cemiyetin 
toplantı salonunda yapıldı. Turizm ve Tanıtma 
Bakanı Alev Coşkun'un 
da katıldığı Genel Kurula 
Başbakan Ecevit ve AP 
Genel Başkanı Süleyman 
Demirel de mesaj gönderdiler. 

Saat 10.00 da başlayan Genel Kurulda Divan 
Eaşkanlığına Selahattin 
Karayavuz getirildi. Divan Başkanlığının seçiminden sonra Abdi 
pekçi ve diğer şehit gazeteciler için saygı duruşu yapıldı. Daha sonra hastığılı nedeniyle Genel Kurul çalışmalarına 
katılamayan Cemiyet 
Başkanı Burhan Felek'in 
mesajı okundu. 

Bir konuşma için kürsüye gelen Turizm ve Tanıtma Bakanı Alev Coşkun, Başbakan Ecevit'in 
mesajını da okudu. 

Genel Kurul, Divan 
Başkanı Karayavuz Başkanlığında bir heyetin 
Abdi İpekçi'nin mezarını ziyâret etmesi kararı 
aldı. 

Çeşitli siyasi partileadına gönderilen mesajların okunmasından son- 


ra verilen bir önerge ile 
basın affının ivedilikle 
çıkarılması yolunda bir 
temenni kararı alındı. Daha sonra yeni yönetim 
kurulunu belirlemek için 
seçimlere geçildi. 


İSTANBUL (ÖZEL) 


Kocamustafapaşa 
MHP Gençlik Lokalinde 
silahlı nöbet beklerken 


Metin Özder adlı arkuda- - 
şını 


öldürmekten sanıX 


maları sonucu jandarma 
ile karşı karşıya getirildiler, Jandarmaya, "faşistler geliyor" diye bağıran 
öğrenciler çok sayıda öğrencinin dipçiklenmesine 
ve yaralanmasına neden 
oldular. 

öte yandan, Siyasal 
Bilgiler Fakültesinde 12 
Mart'ı protesto için kantinde bir forum yapıldı. 
Foruma 150 kadar öğrenci katıldı. Forumda 
Dev-Yol, Kurtuluş, İGD 
ve Halkın Kurtuluşu temsilcileri, bugünkü sıkıyönetimi, 12 Mart sıkıyönetimi ile bir tutan konuşmalar yaptılar. Daha sonra konuşmak isteyen 
DGB 'li bir öğrenciye söz 
verilmedi. İGD liler bunu 
fırsat bilerek DGB'lilere 
saldırmak istediler. Birkaç tane saldırgan DGB' 
lileri öğrencilerden ayırarak kalorifer dairesine 
çekmeye çalıştı. Ancak 
direnin DGB'li öğrenciler "okulda zorbalık yapılarak 12 Mart faşistleriyle mücadele edilemeyeceğini belirttiler." 

İZMİR'DE 

12 Mart'ın yıldönümünde önceki gün İzmirin Üçkuyular ve 
Montrö semtinde bir korsan miting yapıldı. Yollara benzin dökülerek yangın çıkarıldı ve Çeşme İzmir yolunda wafik bir 
süre aksadı. Devrimci Yol 
taraftarlarının yaptıkları 
mitingde bir kişi gözaltına alındı. Kimlik tespitinden sonra serbest bırakıldı. Aynı gün Kurtuluş 
imzası ile duvarlara yazılar yazan 4 kişi gözaltına 
alındı, 12 Mart'la ilgili yazılar yazan 4 kişinin soruşturmasının Oo sürdüğü 
bildirildi 

Buca Eğitim Enstitüsünde de sabah okulun 
önünde toplanan bir grup 
Buca kent merkezine 
doğru yürüyüşe geçmek 
istedi. Güvenlik Kuvvetlerinin uyarısı üzerine yürüyüşten vazgeçtiler. 
Göstericiler tekrar okul 
bahçesinde (o toplanarak 
çeşitli sloganlar attılar. 

Bu arada bir kız öğrencinin "faşist" olduğu 
gerekçesi ile dövülmesi 
havayı tamamen gerginleştirince öğrenciler 
okulu terkettiler. 

6 KİŞİ GÖZALTINA 

ALINDI 

Çınarlı Meslek Lisesinde de bir grup öğrenci 12 Mart'ı protesto gerekçesi ile okulu işgal 
etti, 

Saat 13.00 sıralarında 
okulun bahçesinde toplanan bir grup öğrenci 
sıkıyönetimi protesto 
eden sloganlar atarak 
derslere devam eden öğrencileri de dışarı çıkardılar. Daha sonra da okulun çeşitli bölümlerini 
işgal eden grup, dersleri 
boykot ettiklerini ve işgali kaldırmayacaklarını 
bildirdiler 

Lisedeki olaya müdahale eden polise, işgalciler tarafından taşlar atıldı. Bu arada bir polis memuru hafif (o yaralandı. 
Yetkililer, olaylarla il- 

olarak 23 kişinin 
bil- 


gili 
gözaltına alındığını 
dirdiler. 

Bu arada Eşrefpaşa 
Lisesi önünde öğrencilere boykot çağrısında 
bulunan bir grup ile güvenlik kuvvetleri arasında 
çatışma çıktı, olay sırasında yüksek okul öğrencisi oldukları bildirilen 6 
kişi gözaltına alındı. 

Öte yandan dün şehir- 
de geniş güvenlik önlemlerinin alındığı görüldü. 
Askeri helikopterler sürekli şehir üzerinde dolaşarak bölgeyi gözaltın- 
da tuttular. 


CHP Ankara delege seçimlerinde, 
merkez de muhalefet de 


ANKARA(ÖZEL) 
CHP Büyük Kurultayı- 
nın ilk hazırlığı olarak 
Pazar günü Ankara'da yapılan ilçe delege seçimlerinin kesin sonuçları henüz alınamadı. Yer yer 
olaylı geçen bazı mahallelerdeki seçimlerin yenileneceği bildirilirken 
merkez ve muhalefet 
grupları bir çok yerde 
seçim yapılamadığı yolundaki görüşleri doğruladılar. 


Muhalefet grubu, delege seçimi yapılamayan 
sandık sayısının 60 dolayında olduğunu ve ilin 
bu sandıklarda muhalefetin kazanacağını bildiği için seçim yaptırmadığını söylerken Ankara 
İl Başkanı Ümit Gürtuna 


kazandığını söylüyor 


© Muhalefet grubu, İl yönetiminin kendilerinin güçlü olduğu altmış 
sandıkta seçim yapmadığını öne sürüyor 
© Gürtuna:” Bazı sandıklardaki delege seçimleri, muhalefetin 
engelleme va saldırıları nedenıyle yapılamadı 


bazı sandıklarda seçim 
yapılamadığını doğruladı. Gürtuna bu konuda 
şunları söyledi: 
"Muhalefet grubunun 
engellemeleri ve saldırmaları nedeniyle 10-12 dolayında sandıkta seçim yapılamamıştır. Bunlarla ilgili seçim sonuçlarını inceliyoruz. Çeşitli nedenlerle yapılamayan bazı 
sandıklardaki delege seçimleriyle birlikte oylarn kesin sonucunu bir 
kaç güne kadar alabileceğimizi sanıyorum." 


KİM KAZANACAK? 

Pazar günü bazı mahallelerde yapılamayan delege seçimleriyle ilgili çalışmalar devam ederken 
sonuçları belli olan sandıklar için merkez ve muhalefet celiskili rakamlar 
açıklıyorlar., 

Muhalefet grubu açıklanan delege seçimlerinin 
yarıdan fazlasının kendilerinin kazandığını söylerken, Merkezciler seçimlerde muhalefet gruplarının çok ilerisinde olduğunu söylüyorlar. Mu 


halefet gruplarına bağlı 
bir sözcü bu konuda şunları söyledi: 
"Ankara'daki 106 sandığın yarısından fazlasının sonuçları belli oldu. 
Bu sandıklarda belirlenen 
yaklaşık 350 delegenin 
150'sini biz kazandık. 
Geriye kalan 50-60 dolayındaki sandıkta il yönetimi seçim yaptırtmadı. 
Bu sandıklar bizim güçlü olduğumuz ve yüzde 
yüz kazanacağımız sandıklardır. Buralarda mutlaka seçimi yaptıracağız. 


Yurdun dört bir yanından gelmiş halk ozanları toplu halde, Pir Sultan Abdal'ı çaldılar, Pir Sultan 
Abdal'ın kavgasını söylediler. 


Halk Ozanları, sazla sözle 
Pir Sultan Abdal'ı yaşattılar 


©Pir Sultan Abdal” « Anma 
Gününe Aşık Abdullah, 


Sencabi Öztürk, 


Adil Çiçek, Ali Başbuğ, 


ismail Güvenc, 
Durmus Cetinkava, 
Doğan Karabavır. 


Asık Devrani, Ali Güç, 
Banazlı İsmail Şimşek, 
Aşık Haydari, Talip Şahin, 


ismail Nar, 


Musa Merdanoğlu ve 
Abuzer Karakoç katıldılar 


Pir Sultan Abdal, 
Lokalinde düzenlenen bir 


tisi 


ANKARA (ÖZEL) 
Türkiye İşçi Köylü Par 
törenle anıldı 


TİKP Ankara İl Başkanı Nusret Senem açış ko 


nuşmasını yaptı. Nusret Senem,Pir Sultan Ab dal- 
gibi hak bildiği yolu sürdürmek 
ların bugüne kadar çeşitli 


isteyen ozanbaskı ve engellemeler 


le karşılaştıklarını belirterek : 


"Pir Sultan'ı 


almak amacıyla bugün burada 


toplanmamız, demokratik halk kültürümüzün ya 


şalılması 


halk ozanlarımız 


ve geliştirilmesi 
banın başlangıcı olacaktır" dedi. Nusret Senem, 
mücadele bayraklarını bundan sonra daha da güçlü ve daha başarılı bir şe- 


için olumlu bir 


kilde yaşatacaklardır" dedi. 


Açılış konuşmasından sonra toplanuya katılan 


halk ozanları 


sazlarıyla, 


sözlerivle Pir Sultan 


ça- 


Bundan 4 yüzyıl önce yaşamış ozanın sazıyla verdiği kavgayı, toplantıya katılan geniş kitle, günümüzün ozanlarının sazından dinledi. Ozaılar coşkunca alkışlandı. 


Abdal'ın hayatını ve mücadelesini dile getirdiler. 


Pir 


Sultan Abdal'n Köylüsü Banazlı 


ozan 


İsmail Şimşek "bize de Banaz'da Pir Sultan der- 


ler" diyen Pir Sultan'ın bundan 400 yıl 
verdiği mücadeleyi anlattı. 


Toplantının 


önce 


son konuşmasını Anadolu Halk 


Ozanları Derneği Başkanı Musa Merdanoğlu yaptı. 
Sık sık alkışlarla kesilen konuşmasında Merdanoğ - 


lu 
rağmen 


çeşitli görüş ve düşüncelere sahip olmalarına 
halk ozanlarının böyle bir günde bir- 


araya gelebilmelerinin büyük bir mutluluk ver- 


diğini’' söyledi 


TİKP Başkanı Doğu Perinçek ve Merkez Ko- 


mitesi üyesi Mustafa 
izlediği 


yaşlı 


Kemal 
“Pir Sultan anma gününde ön sıralar 
kuşaktan izleyicilerle dolmuştu. Toplan- 


Çamkıran'ın da 


tı geniş bir kitle tarafından izlendi. 


Sıkıyönetim Mahkemesinde duruşmalar devam ediyor 


MHP lokalinde adam öldüren Hüseyin Keser, 20 yıl 10 ay hapse mahkum oldu 


Hüseyin Keser, Istanbul 
Sıkıyönetim Askeri Mahkemesinde dün yapılan 
duruşma sonucunda 20 
yıl 10 ay ağır hapis cezasına mahkum oldu. Olay 


cı Biniciler suç aleti silahı saklamaktan 13 ay 10 
gün, diğer sanık Bayram 
Çetin ise ruhsatsız silah 
taşımaktan 6 ay 20 gün 
hapis cezasına çarptırıldı. 
Mahkeme ayrıca "Bir 


günü Lokalde bulunan Ha- 


İsianbul Sıkıyönelim Askeri Mahkemesinde mahkum olan komandolar: Sağ başla Melin özder'i öldüren Hüsevin Keser...” 


-— 


(Fotoğraf: AYDINLIK) 


çok öldürme olayına adı 
karışan kişilere silah temin ettiği ve lokalde silah bulundurduğu" gerekçesiyle olay tarihinde 
Lokal Başkanlığı yapan 
Savaş İlhan hakkında getekli işlemin yapılması 
için Askeri Savcılığa ihbarda bulunulmasını kararlaştırdı 

Bilindiği gibi, Kocamustafapaşa MHP Gençlik Lokalinde iki kez cinayet işlenmiş, bunlardan birisinde Zeytinburnu MHP İlçe Başkanı 
Zeki Özder'in oğlu Metin Özder 9 Ekim 1978 
tarihinde Lokalde silahlı 
nöbet bekleyen Hüseyin 
Keser tarafından öldürül- 


müştü. r 
Askeri Savcı Saydam 


Eruuk dün yapılan duruşmada esasa ilişkin görüşünü açıklayarak şunları 


belirtti: "Sanık Hüseyin 
Keser'in ülkücü arkadaşı 
Metin Özder'i MHP Gençlik Kolları Kocamustafapaşa.Lokalinde tabanca ile ateş etmek suretiyle 
alnından vurup kasten öldürdüğü kesinleşmiştir." 
Savunma için söz verilen Hüseyin Keser ise 
“Ben arkadaşım olan Metin Özder'i kazaen vurdum. Olayda kasıt yoktur. Verilecek cezaya razaya” ledi. a 
unun uzerine ka 
rara geçen Mahkeme Heyeti, sanıklardan Hüseyin 
Keser'e "kasten adam öldürmek ve silahtan" 25 
yıl ağır hapis cezası verdi. 
Sanıklardan Hacı biniciler 
olayda kullanılan silahı 
sakladığı için 13 ay 10 
gün, Bayram Çetin ise 
ruhsatsız silah taşımak- 


van 6 ay 20 gun hapis cezasına mahkum edildi. 
Sıkıyönetim Askeri 
Mahkemesinde yapılan 
diğer duruşmada, 24 Nisan 1977 tarihinde Gültepe'de afiş astıkları sırada polis memuru Süleyman Şengül'ü tabancayla vurarak "öldürme- 
ye tam teşebbüs" ettiği 
gerekçesiyle (o yargılanan 
Halis Yavuz sorgusunda, 
öldürme maksadıyla ateş 
etmediğini kendini korumak için silah kullandığını söyledi. Duruşmada 
Süleyman Şengül dinlendi. Esas hakkındaki mütalaasını veren Askeri Savcı, sanığın adam öldürmeye tam teşebbüs suçunu işlediğini belirtti. 
Sanık avukatının savunma için mehil istemesi 
üzerine duruşma 30 Mart 
1979 tarihine ertelendi. 


Ve delege seçimlerini kesinlikle (o kazanacağımıza 
inanıyoruz." 
MERKEZİN SÖZLERİ 
CHP Ankara İl Başkanı Ümit Gürtuna 'se delege seçimleriyle ilgili 
olarak şunları söyledi: 
"Şimdiye kadar sonuçları belli olan 421 il 
delegelerinin 300'ünü biz 
kazandık. Belediyecilerin 
50, Rauf Kademin grubunun 20, Murat Belovacıkl'nın ise 12-13 dolayında 
delegesi var. Önder Sav 
grubunun bu gruplarla 
ortak hareket etmeyeceğine inanıyorum. Bu durumda muhalefetin toplam oyları 80, en fazla 
100 dolayındadır. Sayımı 
yapılamayan sandıkların 
da sonuçları alındığında 
Ankara iline ait 600 delegeliğin 450 kadarını bizim alacağımızı umuyorum. 


taraftarlarının 
saldırısına 
uğradı 


İSTANBUL(ÖZEL) 
TİKP Denizli İl örgütünün düzenlediği gece- 
den sonra gözaltına alınan ve İstanbul'da serbest bırakılan Aşık Nedret dün Zeytinburnun'da 
Devrimci Halkın Yolu taraftarlarının saldırısına 
uğradı. 

Zeytinburnu'ndaki akrabalarını ziyarete giden 
Aşık Nedret, kahvehane- 
de bir müddet konuştuktan sonra hastanede yatan amcasını ziyaret için 
dışarı çıktı. Bu arada 
Devrimci Halkın Yolu 
grubundan oldukları bildirilen bir grup, Ozan'a 
ve yanında bulunanlara 
saldırdı. Halkın tepki göstermesi üzerine saldırganlar olay yerinden kaçtılar. Bu arada olay yerine 
gelen polis ve jandarma- 
nın halkı copladığı bildirildi. 

Aşık Nedret, bu grup 
tarafından sürekli olarak 
tehdit edildiğini belirtti. 
Kendisini, Zeytinburnu:. 
na sokmama kararı alan 
bu gruba halkın tepki 
göstermesi üzerine, saldırılarını Avcılar'da sürdürdüklerini söyledi. Aşık 
Nedret. şunları söyledi: 

"Gönül isterdi ki Şabanağu semti kahvelerinde- 
ki emekçiler, çıkıp, birbirimizle kavgamızı değil, 
hepbir ağızdan Bağımsızık ve Özgürlük türkülerini söylediğimizi seyretseydi. $ 

Bizi ayırmaya değil, 
bizimle türkü söylemeye 
gelseydi. Oysa siz devrimcilik adına halka saldırıyorsunuz, halkı bölüyorsunuz. Bana saldıranlara 
çağrım şudur. Şeflerin 
arkanıza taktığı silahları 
atın, onları birbirimize 
karşı kullanmayalım. Eğer halkla birleşmek istiyorsak halkın tavrını takınalım. Aramızdaki görüş ayrılıklarından dolayı 
birbirimize saldırmayahm. Bu tavır halkı ürkütmekten başka bir tavır 
değildir. Eğer amacınız 
beni gerçekten öldürmekse bundan ne kazanacaksınız. Halk size "'Varolsunlar, Yaşasınlar” mı diyecek? Hayır sadece katil 
defterine yazılırsınız, halkın nefretini kazanırsınız. 

Size bu saldırı emrini 
veren şefleriniz,aynı toprağın çocukları olduğumuzu biliyorlar mı? Bırakın onların peşini onlar 
sahte devrimcilerdir." 


TIKP Malatya 11 örgütü, 
MHP'lilerin 
ihbarıyla arandı 


MALATYA (ÖZEL) 
Türkiye İşçi Köylü 
Partisi Malatya İl örgütü 
MHP'lilerin ihbarı sonucu arandı. İl yöneticilerinden Rıza Gürler ve Hüseyin Kalkan gözaltına aundı. MHP'liler ihbarlarında İl Merkezinde İplik- 
İş Sendikasının Adıyaman'da düzenlediği miting için toplantı yapıldığını öne sürdüler. Oysa 
İplikiş Sendikası, Moskova yanlısı fraksiyonlar- 
dan Emeğin Birliği grubuna yakın olduğu biliniyor. 


(açıkça 


Hoküus-pokü! 


— Remzi Oğuz Mahallesi seçim görevlisi saat 
10'daki seçim için saat 8 30'da". gelmiş. Gerekli çoğunluk yoktur" dıye tutanak tutup seçimleri yaptırmadan gitmiş. Daha sonra gelenler oy kullanmaya gelen üyeleri saymışlar, “Gerekli çoğunluk vardır" diye tutanak tutmuslar, itiraz edeceklermiş. i 

—Emek Mahallesindeki seçim sırasında bir 
Dev-Genç'li masanın üzerine çıkmış, “Kimsenin 
korkmasına gerek yok Seçimlerin sükunet içinde 
geçmesini sağlayacağız. Sol terör diye birşey 
yoktur. Sağ terör vardır" diye nutuk çekmiş. 

—İl Başkanı Ümit Gürtuna iki yerden adaylık . 
koymuş. Aziziye Mahallesinde beşinci yedek olmuş Güvenevler'de ise kazanmış. ; 

—Çankaya ilçe merkezindeki Kavaklıdere 
Mahallesi seçimleri dışardan basılmış. Üyelere 
oy kullanmamaları için taş ve şişeyle saldırılmış. 

-Akdere Mahallesindeki seçime İGD'liler 
saldırmış. Üstelik Ticaret Bakanlığına ait arabalarla gelmişler. Arabaların plaka numaralari tesbit edilmiş ve Genel Merkeze bildirilmiş. 

Vb. vb... 

Ne mi oluyor diyorsunuz? Cumhuriyet Halk 


Partisinin Büyük Kurultayı için ilçe delege se- 


çimleri yapılıyor! 


Ortada doğru dürüst bir siyasi tartışma 'ko: 
nusu yok. Sadece "hokus-pokus" var. 
Hokus-pokus. Yani "Ne sihirdir ne keramet, 
el çabukluğu marifet". Delege seçimlerinde © 
nanan oyunlara geçen Kurultay'dan önce verit- 


miş olan ad. 


Sandık yerinin saklanması, seçim yeri 
yanlış adres verilmesi, üyelerin tamamına bild 
rim yapılmaması, üye kayıtlarında oynama; yanlış mahalleye yazdırma, naylon delegelik, falan, 


filan. 


Geçen yıldan anlatılan bir hikaye var. 
mahallenin muhtarı gidip başka mahallede 0 
kullanıyor. İtiraz ediliyor. Muhtar, muhtarlık 
yaptığı mahallede oturmadığını ispat ediyor, 


itiraz reddediliyor. 


Ama bu yıl teknik daha gelişmiş. Şimdi:a 


tık elektronik beyin devreye girmiş, Eski hata- | 


lar tekrarlanmayacak. İşler bilgisayarla görül 


yor 


ziosmanpaşa 


Ama niyet bir kez 'hokus-pokus"' yapmak o- ~ 
lunca, kompüter dediğin de sonunda kompüter — 
Kazım olur. Nitekim CHP'nin bilgisayarı'da hokus-pokusçuluğa başlamış. : 

İl Başkanı Ümit Gürtuna bile kendi doğum: 
tarihinin 1956 olarak yazılmasından şikayetçi. 
Kompüterin başka bir azizliğine de Uğur Ala: - 
cakaptan uğramış. Alacakaptan'ın mahallesi Ga: 
olarak yazılmış. Muhalifler itiraz $ 
ediyorlar, "Hayır, Büyükesat'ta oturuyor" di- fyorlar. Hoca kızıyor, "'Bari bana bunu yapma- $ ` 


yım" diyor. İl Başkanının önünde Ankara planı r 


açılıyor. Hoca'nın gerçekten 


Büyükesat'ta 


oturduğu gösteriliyor. Ama itiraz gene de reddediliyor ve Alacakaptan oyunu Gaziosman 
paşa'da kullanıyor. Bu iş, Genel Sekreter Yardımcısının adı listeyi sürükleyip götürür, Gazi 


Osmanpaşa 
bilinmez. 


kazanılır diye mi yapılıyor., orası 


Seçimler bitti. Ama gürültüsü henüz bitmiş 
değil. Birçok mahallede yapılan seçime itiraz 


edilmiş durumda. 


Hokus-pokus deyimini siyasi edebiyata sokan Örsen Öymen, "kim fazla itiraz ederse, o ` 
kaybetmiş demektir” diyor. Tecrübesine daya- 


narak konuşuyor. 


İşte size koca CHP'nin Ankara'daki delege 
seçimleri. “Eh, büyük başın derdi büyük olur” 
deyip geçelim mi dersiniz? 

Geçemeyiz. Önemli olan hangi fraksiyonun 
kaç delegelik kaybettiği değil, Türkiye'nin ne 


kaybettiği, 
için geçemiyoruz. 


CHP'nin ne kaybettiği olduğu 


İddiaların arasında son derece ciddi olanları 
var. Ticaret Bakanı Köprülüler Bakanlığına ait 
arabalar ile İGD'lilerin taşınmasına razı oldu 


mu? 


Köy-Koop'tan gelen ve İGD'li oldukları söylenen dört kişi, partiye kayıtları olmadığı halde 
Çankaya İlçe Gençlik Kolunda yönetici bulun: 
dukları için bu yönetimin feshedilmesinden ` 


sonra Uğur Alacakaptan bu kişilerin görevine . 
iadesi için ağırlığını koydu mu? tk 
Ve hepsinden öte, Genel Merkezin delegeseçimleri sırasında bazı mahallelerde TKP'lilerle 
işbirliği yaptığı, örneğin Bank-Sen Genel Başkanı Mehmet Tandoğan'ın delegeliğini destek- 


lediği doğru mu? 


CHP'nin bir türlü sırtından atamadığı, Türkiye'deki anarşinin temel kaynaklarından TKP'ye. 
ne ihtiyacı var? Doğu Berlin'den sabah akşan 1” 
“CHP'nin sağ kanat gerici yönetimi" diye küf 
ettikleri Genel Merkezcilere, delege: seçimle! 
sırasında yanaşmalarındaki çelişki hiç mi di 


kat çekmiyor? 


Ve hepsinden önemlisi, son yıllarda ken 
iyice musallat olan bu anarşistlerden'yak'as 
kurtaramayan CHP, anarşiyi nasıl önleyecek? 


Genelkurmay Başkanı Evren ve cev kı görüşen 


NATO Başkomutan Hug, 


Türkiye'den ayrıldı 


gı konuşmada, , Türk hal | 


ANKARA (Aa) 
'Vürkiye'yi ziyaret etmekte olan NATO Avrupa Müttefik Kuvvetleri 
Başkomutanı Orgeneral 
Aleksandr Haig, Başbakan Bülent Ecevit ile 
görüştü. 

Ecevit, Haig'in görevinden ayrılmasınr'an son 
ra da Türkiye'nin sorunlanna, anlayışlı bir şekilde yaklaşılmasına katkı- 
da bulanacağına inandığını ifade etti. 

NATO Başkomutanı 
Orgeneral Haig de yaptı- 


kına ve Türkij;e'ye sevgi 
ve hayranlık dluyduğunu 
söyledi. 


NATO Av upa Mütte- 


fik Kuvvetleli Komüta- 
m „Aleksandr: Haig ve 
Türkiye'ye lvirlikte geldikleri Orar niral Shear, 
Ankara'daki temaslarını 
tamamladıkt an sonra dün 
Ankara'dan ;ayrıldılar. 

Önceki şıkşam Ankara'ya gelen Haig, Başbakan Ecelit'ten başka, 
Genelkurmtıy Başkanı 
Orgeneral Kenan Evren 
ile de görüş müştü. 


Haftanın sanat olayları 


PLASTİK SANATLAR 
© CEVDET BİLGİN ín heykel, TAFUR SAN- 


LIMANİn resim: sergileri İstanbul Rumeli Cad, 
Akbank Sanat Galerisinde 15 Mart Perşembe 
günü açılıyor. Sergi 30 Mart gününe kadar sürecek, 

© Amatör seramikçilerden oluşan bir grup 
sanatçı 16 Martta Bebek Akbank Sanat Galerisinde, bir sergi açıyorlar. Sergi 3 Mart tarihine 
kadar sürecek. 

© AnıLLA GALATALI, BEYZA GÖ 
SAY TANINDI, BİHRAT MAVİTAN, BUR- 
HAN TEMEL, CİHAT BURAK, TEOMAN 
MADRA, ASIM İŞLER, DEVRİM ERBİL, 
GÜNDÜZ GÖLÜNÜ, KUZGUN ACAR,MEH- 
MET GÜLERYÜZ, MUHSİN KURT, NEV- 
ZAT KUTLUĞ, SADİ ÖZİŞ, ÖZDEMİR AL- 
TAN SÜLEYMAN SAİM TEKCAN, NİHAT 
DARCAN, TOMUR ATAGÖK'ün heykel, seramik, baskı ve resimlerinden oluşan sergileri 
Maçka Taşlık, Galeri Armo'da 5 Mart gününden bu yana sürüyor. Karma sergi 30 Mart 
tarihine kadar açık kalacak. 

© ADİL DOĞANÇAY, ŞADAN BEZEYİŞ, 
KAINAT BARKAN PAJONK, ÖZCAN ATA- 
MER, NEVİN ÖZGÜR, PURA NUMAN, JA- 
LE YASAN, SARI NURSİDE, ZEYNEP GÖLE, 
GÜL DERMAN, SÜLEYMAN VELİOĞLU, İL- 
HAN UGAN, RADAR TÜRER, TANER AKIN- 
CI, TANGUL AKINCI, SERAP MURATHAN- 
OĞLU, MUKADDES ATAKAN, ULVİ SO- 
YARSLAN, MÜRVET GÜZELSOY 'UN: yapıtlarından oluşan resim ve seramik sergisi Nişantaşı Ertem Kültür Merkezinde 9 Mart Cuma 
gününden bu yana sürüyor. Sergi 24 Mart tarihime kadar açık kalacak. , 

© SUAT ÖZYÖNÜM ün küçük heykel ve desenlerinden oluşan sergisi Levent Nur Sanat Galerisinde 14 Mart günü açılıyor. 2 Nisan tarihine 
kadar açık kalacak olan sergide 11 küçük heykel ve 20 desin yeralıyor. 

© HAMZA İNANÇ in resim sergisi, Türkiye 
İş Bankası, Parmakkapı Sanat Galerisinde 24 
Mart gününe kadar sürecek. 

© MÜBİN ORHON un guaş ve yağlıboya 
tablolarından oluşan resim sergisi Maçka Sanat 
Galerisinde bugün açılıyor. Sergi 14 Nisan taribine kadar izlenebilir. 

© ORHAN ERSOY 'un Aydın Cumali Sanat 
Gelesksinde açtığı resim sergisi 23 Mart gününe 
kadar sürüyor. 
© TAYFUN ERDOĞMUŞ un yağlıboya ve 
gavürlerinden oluşan resim sergisi Maçka Galeri Deko'da 8 Martdan bu yana sürüyor. Sergi 
30 Mart gününe kadar, hergün öğleden sonraları 


© ADNAN ÇOKER, MUSTAFA ATA, AL- 
TAN ADALI'nın resim ve grafik çalışmaları 
Beyoğlu Devlet Güzel Sanatlar Galerisinde 31 
Mart tarihine kadar sergilenecek. 

© ÜNSAL TOKER in Şaşkınbakkal Tavaniran Sanat Gelerisinde açtığı resim sergisi 20 
Mart Sah gününe kadar gezilebilecek. ' 

© ERDİNÇ BAKLA nın seramik ve heykel 
sergisi, Hobi Gözel Sanatlar Galerisinde 18 
Mart kadar açık kalacak. 
© DEVRİM ERBİL în Ankara Vakko Sanat 
Galerisinde 7 Marttanbu yana süren resim sergi 
si 31 Mert akşamına kadar sürecek. 

© ALİ FUAT İÇSEL, İzmir Konak Akbank 
Sanat Galerisinde 16 Mart Cuma günü bir resim 
sergisi açacak. Sergi 31 Mart gününe kadar izlenebilecek. 


@ Soprano M. Özgüç ve bariton Ö. Satar 15 
Mart Perşembe 20.30'da, Ankara Oper: vinasındaki SCHUBERT LİED GECESİ'inde SCHU- 
BERT'in yapıtlarını seslendirecekler, 


© Atatürk Kültür Merkezinde, İngiliz Kültür 
Derneği programı içinde yer alan Solisi KEN- 
DALL TAYLOR'un resitali, İstanbul Devlet 
Senfoni Orkestrası eşliğinde binanın konser salonunda, 15 Mart Perşembe 19.00 ve 17 Mart 
Cumartesi 11.00'de izlenebilecek. Resitalde 
L. Van. Beethoven'nin 4 nolu piyano konçertosu yorumlanacak. Kendall Taylor, havatının 
büyük bir bölümünü Beethoven yapıtları üzerine çalışmakla geçirmiş bir sanatçı. 


918 Mart Pazar günü i9.00'de Atatürk Kültür Merkezi Konser Salonunda, İstanbul Oda 
Orkestrası, Şef, Timur Selçuk yönetiminde 
bir konser veriyor, 


© Devlet Klasik Türk Muzığı Korosu, A. K. M 
Konser Salonunda, 18 Mart 11.00'de Şef 
Nevzat Atlığ yönetiminde Klasik Türk Müzikonseri verecek, 


© biyanıst Ayşegül Sarıca, Alatürk Kültür 
Merkezi konser salonunda 19 Mart Pazartesi 
19.00'da bir resital veriyor. 


KARİKATÜR 


© Sinema Yazarları Derneği, Pazar günü Jean Renoir'ın "Dişi Köpek" 
(1931) filmiyle başladığı "'Sinema Klasikleri" toplu gösterisini, Atatürk Kültür Merkezinde 18.30 seanslarında sürdürüyor. Her film ayrı bir sinema yazarı tarafından sunuluyor. Girişler 20 
TL. Haftanın programı şöyle: 

Sah: Elia Kazan'ın CENNET YO- 
LU" (1955 -Türkçe altyazılı); Çarşamba: Vittorio De Sica'nın UMBER- 
TO D" (1952); Perşembe: Charles 
Chaplin'in "SAHNE IŞIKLARI" 
(1952- Türkçe altyazılı); Cuma: Cecil 
B. De Mille'in 'SAMSON VE DALI- 
LA" (1949 - Türkçe altyazılı); Cumartesi: Luis Bunuel'in "'VIRIDIANA" 
(1961); Pazar: Orson Welles'in 
“YURTTAŞ KANE" (1941). 


© Türk Sinematek Derneği'nin bu 
hafta sunacağı filmler şunlar (Bazı 
seanslarda anında çeviri yapılacak): 

13 Mart Salı; 15,00 Robert Bresson' 
un Türkiye'de gösterilmemiş yapıtı. 
"HERHALDE ŞEYTAN" (Le Diable 
Probablement-1977); 19.00: Bertrand 
Tavernier'nin yine Türkiye'de gösterilmemiş yapıtı "ŞIMARIK ÇOCUK- 
LAR" (Les Enfants Gates-1977). 

14 Mart Çarşamba: 15.00: HER- 
HALDE ŞEYTAN (anında ceviri): 


"Yurttaş Kane'' Pazar günü AKM'de 


(TOPLANTI 


©TİKP Genel Başkanı DOĞU PERİNÇEK, 17 
Mart Cumartesi, günü Ankara'daki Parti Genel 
Merkezinde "Türk Toplumlarının Gelişmesi ve 
Sanat" konulu bir konferans verecek. 

© Odakule Konferans Salonunda, İstanbul 
Türk-Alman Kültür derneğinin düzenlediği" 
Yazın ve İletişim" konulu edebiyat semineri- 
nin ilk bölümü, 19 Mart Pazartesi 17.30'da yapılıyor. "Yazınsal İletişim"adlı Ikonferansta 
Prof. Aksit Göktürk dinlenecek. Ayrıca Can 
Yücel şürler okuyacak ve okuduğu şiirlerin 
yorumunu yapacak. 
© İzmir Devlet Tiyatrosunun düzenlediği sanat ve kültür geceleri etkinliğinde, 18 Mart 
20.30'da Yazınımızda Hiciv ve Taşlama" kohusunun işleneceği bir konferans yer alıyor. 
Konuşmacı Aslan Alp. 


OPERA-BALE 


© İstanbul beviet Opera ve Balesi sanatçıları 
Benjamin Britten'in çocuklar için yazdığı "Bir 
Opera Yapalım" adlı çocuk operasını AKM sinema salonunda 14 Mart Çarşamba 14.00 ve 17 
Mart Cumartesi: 14.00'de sahneleyecekler. 

© Ankara Devlet Operası sanatçıları, 17 Mart 
Cumartesi 20.30'da besteci A, Mozart'ın "Figaronun Düğünü" adlı dramatik operasını yorumlayacaklar. 

© Ferit Tüzün'ün "Midasın Kulakları" operasını, Ankara Devlet Operası sanatçıları 19 Mart 
Pazartesi 20.30'da Opera binasında sergileyecekler. 

© İstanbul Devlet Opera ve Balesi, A.K.M. 
Büyük Salonda, 15 Mart Perşembe 20.30'da N. 
Kodallı'nın "HÜRREM SULTAN "adlı, koreografisini Oytun Turfanda'nın yaptığı baleyi sahneleyecekler. 

* Ankara Devlet Opera ve Balesi, Opera Binasında, Duygu Aykal'ın "İNSAN, , İNSAN" 
balesini, 14 Mart çarşamba günü 20.30'da yeniden yorumlayacaklar, 


19.00 ŞIMARIK ÇOCUKLAR (anında çeviri) 

15 Mart Perşembe: 15.00: ŞIMA- 
RIK ÇOCUKLAR (anında çeviri): 
17.09: DİŞİ KÖPEK (La Chienne) 
Yön: Jean Renoir, 1931. 

16 Mart Cuma: 15.00: Lyudmil 
Stoykov'un yönettiği 1976 yapımı 
Bulgar filmi "DEVLETİ KORUMA 
YASASINA EK" (İngilizce altyazılı); 
19.00: DİŞİ KÖPEK (anında çeviri). 

17 Mart Cumartesi: 10.00: ÇOCUK 
FİLMLERİ: 14.00: DİŞİ KÖPEK 
(anında çeviri); 16.00: DEVLETİ KO- 
RUMA YASASINA EK (anında çeviri) 

18 Mart Pazar: 16.00: DEVLETİ 
KORUMA YASASINA EK (anında çeviri). 

19 Mart Pazartesi: 14.00:RIC- 
HARD lll (1956 L. Olivier'ın yaptığı bir Shakespeare uyarlaması. 19.00: 
Arnavut filmi "KARLI YOLLAR: 
(anında çeviri). 
© İstanbul Fransız Kültür Merkezi, 
Sinematek'te de gösterilen "'ŞIMA- 
RIK ÇOCUKLAR" filmini bugün 
16.00'da vePerşembe21.00'de, "'HER- 
HALDE ŞEYTAN" filmini de Çarşamba 19.00'da önceden ücretsiz fiş 
alan seyirciler için sunacak. 
© İstanbul, Avusturya Kültür Ofisi, 
bu akşam 18.00'de üç belgesel film 
sunuyor: Viyana kentini anlatan 29 dakikalık 'GÜNÜN 24 SAATİ", Beethoven'in oViyana'sını anlatan "L. V. 
BEETHOVEN'İN İZİNDE" (37 dakika), ve ÇİÇEK AÇAN VİYANA" 
(30 dakika). Filmlerin üçü de renkli 
ve Almanca, ` 
© Ankara Çağdaş Sahne Kültür Merkezi, Perşembe akşamı geçen yılki 
Antalya Şenliği kısa film dalında 
birincilik ödülü alan Süha Arın'ın 
bir belgesel filmini sunacak. 
© Ankara Fransız Kültür Merkezi, 
Çarşamba 15.30'da Kanada belgesel 
filmleri toplu gösterisi, 19 Mart Pazartesi günü de Joseph Losey'in "Aldatan 
Kadın" (Eva) adlı yapıtını sunacak. 
© Ankara Alman Kültür Merkezinde 
14 Mart Çarşamba günü Peter Stein' 
ın Gorki'den uyarladığı ''YAZ KO- 
NUKLARI'"'nı (İngilizce altyazılı), 
16 Mart Cuma günü Peter Beauvais'nin 
LMANCA DERSİ" adlı filminin ilk 
ümü, 19 Mart Pazartesi günü aynı 
filmin ikinci bölümü, gösterilecek. 


© İstanbul Devlet Tiyatroları, AKM Oda 
Tiyatrosunda, çocuk oyunu "Kurnaz Avukat" 
14 Mart Çarşamba 11.00'de, 16 Mart Cuma 
16.00'da ve 18 Mart Pazar 14.00'de sergileyecek. 
© İstanbul Şehir Tiyatroları repertuarında 
“Gökyüzünden Bir Kıyı", 16 Mart Cuma 19.00 
da Oda Tiyatrosunda'bâşlıyor, Tek kişilik 6 yunu Nedret Güvenç sahneliyor. Oyunun diğer 
seansları şöyle: 17 Mart Cumartesi 15.00 ve 18 
Mart Pazar 18.30, 
© İstanbul Devlet Tiyatrolan Büyük Salonda 
16 Mart Cuma 20.30, 17 Mart Cumartesi 15.00 
ve 18 Mart Pazar 15.00'de Haldun Tanerin 
"Gözlerimi kapanm vazifemi yaparım" oyununu sahneleyecek. 
© Dostlar Tiyatrosu, Büyük salonda, Genco 
Erkal ve Zeliha Berksoy'un rollerini paylaştıkları “Brecht-Kabere'yi sergilemeyi sürdürüyor. 
Konser salonunda 17 Mart Cumartesi 18.30 ve 
18 Mart Pazar 18.80'da oyunu izleme olanağı 
var. 
ANKARA 
© BÜYÜK TIYATRODA:A, Lunaçarski'nin 
“Özgürlüğüne Kavuşturulan Don Kişot" adlı oyun 13 Mart Salı ve 16 Mart Cuma suarede ve 
18 Mart Pazar matinede izlenebilir. 
© Küçük TİYATRODA: 13 Mart Salı ve 18 
Mart Pazar tarihleri arasında Arthur Miller'in 
“Satıcının Ölümü" oynanıyor. 
© YENİ SAHNEDE :Devlet Tiyatrolar tarafından bir süredir oynanan "Söz Veriyorum" oyunu, 13 Mart Salı ve 18 Mart Pazar günleri arasında sahnelenecek. 
© ALTINDAĞ TİYATROSUNDA: Lorca'nın 


“Eskicinin Tazesi"', 18 Mart Salı ve 18 Mart Pa-. 


zar tarihlerini kapsayan günlerde tiyatro severlere sergileniyor. 

© İzmir Devlet Tiyatrosunda: 13 Mart Salı ve 
18 Mart Pazar tarihleri arasında "Dünyanın Düzeni" ile 14 ve 17 Mart matinelerde çocuk oyunu "Yedi Köyün Yarga" oyunları yer alıyor. 


FİRUZ KUTAL: 


“Halkımızda çizgiye karsı eğilimin 
fazla olması önemlidir” 


— Karikatür çizmeye nasıl ve 
ne zaman, başladın ? 


—Daha önceleri resim yapıyordum. 'Ama karikatürle anlatım daha kolay olduğu için bu 
dalı seçtim. Resim, meseleyi anlatırken. soyut kalıyordu. -İstedi - 
ğimi taı n veremiyordum. Göstermek ist ediğin birçok olay var. 
Ama resimle yalnızca bir anı gösterebiliy orsun. Karikatürün anlatım gücü nün de daha büyük olduğuna ina niyorum. 1972'den beri 
karikatür' çiziyorum. Ama buancak yaz «tatillerinde olabiliyor. 
Öğrenci olmam ve derslerim 
karikatür. çalışmalarımı etkiliyor. 
Örneğin son bir yılda çok fazla 
çizemedin 1. 


. Sence karikatürün toplum üžerindeki e tkisi nedir? 

—Karika tür çok» etkili bir sanat. Topluma çok şeyi aktarabilecek bü” araç. in 
het i venəbilirim bu yolla. Ben 
önder olmiı iddisanda değilim. 
Bu belli bir aşama ister, Bugün 
anlatmak istediğim birçok şeyi 
karikatürize etmekte zorluk 
çekiyorum. Herkes karikatür çi- 


zebilir ama bunu ileri: bir aşamaya götürebilmesi bir yetenek ve 
belli bir kültür ister. Ama halkımızda çizgiye karşı eğilimin fazla olması önemlidir. 

—Boğaziçi Üniversitesi çevresinde çizilen karikatürlerde öğrenci sorunları da işleniyor mu? 

—Biz, Boğaziçi Üniversitesi 
Karikatür Kulübü olarak bir yarışma ve bir de-sergi açtık. İki de 
kişisel sergi açıldı. Birini Fuat 
Kırcalı, birini ben açtım. Bir de 
bütün öğrencilerin katıldığı bir 
sergi düzenledik. Bu sergilerde- 
ki karikatürlerde genellikle toplumsal sorunlar ele alınıyordu, 
Yarışmaya katılan karikatürler- 
deki olumsuz yan, mezarlık, kan 
ve ölümtemasının çok işlenmesiy, 
di. Çözüm gösteren karikatür azdı. Biz sergilerde şimdilik çok sayıda ürünün yer almasını amaçhyoruz. Başlangıç olarak bunu 
sağlamış sayılırız. 

Ben karikatürlerimde kendi 
gelişme evrimime bağlı olarak 
toplumsal ve politik sorunlara 


eğildim. Bu aynı zamanda bir 


öğrencinin sorunlara bakış açısıydı. Karikatürle can güvenliği 
ve öğrenim özgürlüğü sorunları- 
nın rahatça İşlenebileceğine inanıyorum. 


MADDE 1: DERNEĞİN ADI: Karadeniz Mah, Kartaltepe semti Kalkındırma Dernegi. 

DERNEĞİN YERİ: Karadeniz 
lar Mah. 1170 Sok. 60. Küçükköy - İST. 

MADDE 2: DERNEĞİN AMACI: 
gerekli olan su, elektrik, yol her türlü gereksinmesi için faaliyette 
bulunmak. Halkının her kesimiyle dayanışma ve birliği devamlı 
kılmak, kültürel ilişkileri geliştirmek ve ortak sorunlar karşısındaki davranış 
beraberliği gerçekleştirmektir. Dernek bu amaçla, tiyatro, koro, sinema, 
folklor, gösteriler, toplantı, seminer ve tartışmalar, açık oturum düzenleyebilir . 

MADDE 3:DERNEĞİN KURUCULARI: 


ADI VE 


Mah. Kartaltepe Yenikondu- 


Mahallenin kalkınması için 


DOĞUM O. SABA 
soyaDı YERİ Tarini © ADı 
1— Ibrahim Yapça | İSalmbeyii 1953 Ismali 
Mer Man. Akalar Sok)No: 251G.O Paşa/isr 
2— AN Aydın Akköy 1341 
1169 Sok. No: 32 


MESLEĞİ UYRUĞU İKAMETGAH İMZA 
Serbest T.C G.O.Paşa 


Mustafa Serbest Küçükköy 


Ovacık 1959 Hüseyin İşci Küçükköy 


Karakaya 1947 Aayi © Pazarcı Küçükköy 


Bartın 1940 Hasan Esnat Küçükköy 


Turhal 1948 AN İşci Küçükköy 


Ovacık 1954 Mehmet İşçi Küçükköy 


1119 Sok. No:50 


MADDE 4: DERNEĞE ÜYE OLABİLME ŞARTLARI: 

A) Medeni hakları kullanma enilyetini halz ve 18 yaşını bitirmiş olmak. 

B) Derneğin tüzük ve programlarını kabul etmiş olmak. 

C) Derneğe yıllık asgari 50.— TL aldat ödemeyi kabul etmek. 

Durumları yukarıdaki şartlara uyanlar yönetim kurulu kararı İle üyeliğe 
kabul edilir. 

Her üye seçme ve seçilme hakkına sahiptir. 

MADDE 5: ÜYELİKTEN ÇIKMA: Her üye kendi arzusuyla yönetim 
kuruluna vereceği dernek üyeliğinden ayrıldığını bildiren dilekçe İle üyelikten çıkmış olur, 

MADDE 6: ÜYELİKTEN ÇIKARILMA: Derneğin tüzük ve programına 
uygun davranmayanlar yönetim kurulu kararı ile çıkartılır. 

Yönetim kurulu üyesi için üyelikten çıkarılma karar oranı 2/3 tür. 
Bunların mazeretsiz olarak üç kez üst üste toplantıya katılmaması halinde, yönetim kurulu üyelikleri Yönetim Kurulu kararıyla sona erdirilir, 

MADDE 7: GENEL KURULUN KURULUŞ ŞEKLİ VE TOPLANTI 
ZAMANI: Genel Kurul derneğe üye olanların tümünden oluşur, Olağan 
toplantı her yılın Aralık ayında yapılır, 

Genel Kurul yönetim ve denetleme kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya üyelerden 1/5'inin yazı isteği üzerine olağanüstü toplanılır, 

Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulunca çağırılır. 


MADDE 8: GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ: 

A) Dernek organlarının seçimi. 

B) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi. 

C) Yönetim ve denetleme raporlarının görüşülmesi veya Yönetim Kurulunun Ibrası, 

D) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin, görüşülün aynen veya 
değiştirilerek kabulü. 


Türkiye Genç Kızlar Voleybol 


şampiyonasından izlenimler 


Aykut Tankuter 


Türkiye Genç Kızlar Voleybol 
Şampiyonası 8 - 11 Mart tarihleri 
arasında Bursa Atatürk Spor Sarayında 
yapıldı. Karşılaşmalara sekiz takım katılırken bazı ekipler Bursa ya gelmedi. 
Ankara 3, İstanbul 3, Isparta 1, Aydın 
1 takımla şampiyonaya katıldı. Şampiyonanın en iddialı takımı Galatasaray - 
dı, Ancak sarı-kırmızılılar son maçlarında Eczacıbaşı ve Altınyurt a yenilince dördüncü olabildiler, Diğer İstanbul 
takımı Eczacıbaşı ise hiç yenilği alma- 
dan şampiyon oldu. Tüm karşılaşmalar 
boyunca kollektif oyundan güzel örnekler veren Eczacıbaşı yalniz iki set 
kaybetti. İstanbul'da, İstanbul üçüncü. 
sü olan Altınyurt, Bursa'da Galatasarayı yenerek hem sürpriz yaptı hemde 
Türkiye ikicisi oldu. İstanbul takımlarını tek zorlayan ekip Ankara'nın Kolejlileriydi.. Kolej gerçekten güzel oyunlar 
çıkarırken 1 numaralı oyuncusu Alev 
ve 8 numaralı oyuncusu Munise ilerisi 
için umut veren voleybolculardı. 

© Diğer yandan Ankara ve İstanbul 
bölgesi hakemlerinin değişik kararları 
zaman zaman tartışmalara yol açtı. 

© Türkiye Şampiyonasının en güçsüz ekipleri Ispartaspor ve Aydın Sökespor'du. Bu takımların teknik yöneticileri Eczacıbaşı ve Galatasaray gibi 
takımlar karşısında tutunamayacakla: 
rını belirterek İstanbul takımlarının gerek tesis gerekse maddi olanaklar açı: 
sından daha büyük imkanlara sahip olduklarını söylediler, 


nandı. Takımlara 


rek ısı 


törce mücadeleleri 


YENİŞEHİR MEYSULU BASKETBOLCULARA PRIM VERDİKLERİ IDDIA EDİLEN 


KARŞIYAKA VE TOFAŞ-SAS TAKIMI 
HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILDI 


@ Basketbolda Play-Off maçları 17-Martta başlıyor 


ANKARA (THA) = ŞA 7 


Basketbol Federasyonu Karşıyaka ve 
Meysu Yenişehir kulüpleri hakkında 
soruşturma açtı. 

Basketbol Federasyonu Başkanı Uğur 
Erel, Karşıyaka kulübünün Ankara'da oynanan maçta Reşiktaş'ı yenmesi için 
Meysu-Yenişehirli basketbolculara prim 
verdiği yolundaki haberleri ihbar kabul 
ettiklerini ve bu konuda işlem yaptıkları- . 
nı söyledi. 

Erel şöyle konustu: 

“Karşıyaka Kulübünün Meysu Yenişehirli basketbolculara Beşiktaş'ı yenmeleri 
için prim verdiği yolundaki haberler Ankara takımının bir yöneticisi tarafından 
doğrulanmıştır, Bu nedenle her iki kulüp 
hakkında inceleme vapıldıktan sonra ortaya çıkacak durum: göre yönetmenlikler 
çerçevesinde hareket edeceğiz. Sporumuzun içine böylesine çirkinliklerin girmesi- 
ne karşıyız. Olay somut delillerle kanıtlanırsa üzerimize düşen görevi yerine getireceğimizden kimsenin kuşkusu olmamalıdır." 3 i nel 

Basketbolda Türkiye Şampiyonunu ortaya çıkartacak Play Off maçları 17 Mart 
Cumartesi günü başlayacak. 


TÜZÜK İLANI 


E) Derneğe lüzumlu taşınmaz malların satın alınması veya mevcut 
satılmaz malların satılması konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi. 

F) Derneğin Federasyona katılması veya ayrılması kararı. 

G) Derneğin feshi. 

H) Mevzuatta veya dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin İfası. 

Genel Kurul, dernek tüzüğüne göre, genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarıdan bir fazlasının huzuru İle toplanır. 

İlk toplantısında yeter sayı sağlanamaz ise ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu İkinci toplantıya iştirak eden üye sayısının 
dernek yönetimince denetleme kurulları, üye tam sayıları, itoplamı- 
nın İki katından aşağı olmaması gerekir. 

MADDE: 9: YÖNETİM KURULU TEŞKİLİ VE GÖREVİ: 

Yönetim Kurulu 5 asil 5 yedek üyeden oluşur, Genel Kurulca Çoğunluk ve açık oylama İle teşkil olunur. Yönetim Kurulu kendi arasında görev bölümü yapar, Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine 
getirir. 

A) Derneği temsili etmek veyabu hususta kendi üyeleri bir veya 
bir kaçına yetki vermek. 

B) Dernek şubelerinin açılmasına karar ve şube kurucularına yetki 
vermek, 

C) Derneğin gelir ve gider hesaplarına İlişkin işlemleri yapmak 
ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak. 

D) Dernek tüzüğünün veya mevzuatının kendisine verdiği diğer İşleri yapmak ve yetkileri kullanmak. 

MADDE 10: DENETLEME KURULUNUN TEŞKİLİ VE GÖREV- 
LERİ: 

Denetleme Kurulu çoğunluk ve açık oylama İle teşkil olunur. Üç 
asil üç yedek üyeden oluşur. Bu kurul denetleme görevini tüzükte 
belirtilen esaslar dahilinde derneğin defter ve kayıtlarını inceleyerek 
veya Yönetim Kurulundan bilgi alarak yerine getirir. Sonuçları Genel 
Kuruluna sunar, k 

MADDE 11: DERNEGİN GELİRLERİ: 

Derneğin Gelirleri: 

a) Oye aidatları. 

b) Teberrular 

c) Diğer gelirlerden Ibarettir. 

MADDE 12: TÜZÜĞÜN DEĞİŞTİRİLMESİ: 

Tüzük değişmesi Genel Kurul gündeminde mevcut olduğu takdirde 
üye tam sayısının salt çoğunluğunun toplanması ve toplantıya katılmalarının 2/3 çoğunluğunda yapılabilir. Tüzük değişikliği Genel Kurul 
gündeminde olmadığı takdirde toplantıya katılanların 1/10'unun imza- 
li isteği ile Genel Kurul açılışında gündeme konulabilir. Tüzükte yapılan 
değişiklikler mahalli mülkiye amirine bildirilir. 

MADDE 13: Derneğin feshi halinde bütün malları paraya çevirip 
bunlar Genel Kurulca saptanacak başka bir kuruluşa veya derneğe devredilebilir. 

MADDE 14: DERNEĞİN TUTACAĞI DEFTERLER: 

A) Öye Kayıt Defteri: Üyelerin kaydına mahsustur, 

B) Karar Defteri: Yönetim Kurulunun alacağı kararlara ait defterler. 

C) Gelir gider defterleri: Derneğin maddi durumunu tespit ettiği defterler. 
D) Gelen giden evrak defteri, 

E) Bütçe bilanço kati hesap defteri. 


© Maçlar az bir seyirci önünde oytezahürat yapanlar 
çoğunlukla Eczacıbaşı ve Galatasaraylı 
sporcuların aileleriydi. 

© Şampiyonanın yapıldığı salon gegerekselşık açısından yetersizdi, Aynı salon Cumartesi günkü Tofaş 
Sas..Efes Pilsen birinci lig karşılaşmasında ısıtıldı. Kısaca yetkililer bu şampiyona için iyi not alamadılar. 

© Sporcuların bütün maçlarda Amaövgüye 
Tüm sporcular rakiplerinin başarı ve 
yenilgilerine ortak oldular. Bu belkide 
karşılaşmaların en iyi tablosuydu. 


önce 
dostluk 


Öğretmenler olmadan 
okullara nasıl inilir? 


Ülkemizde hem uygulayıcı, hem yönetici a - 
çısından spor adamlarına (uzmanlara) ihtiyaç 
olduğu artık herkes tarafından kabul edilen bir 
gerçek. Bu nedenle Gençlik ve Spor Bakanlığına oldukça önemli görevler düşüyor. Var olar 
spor adamlarından yararlanmak ve yenilerini 
yetiştirmek gibi. a 

Ancak ,Gençlik ve Spor Bakanı bu konuda 
oldukça sorumsuz, yanlış tutumlar aldı. Gençlik ve Spor Bakanının bu konudaki sorumsuzluk 
larından birincisi Spor Akademileri konusunda 
oldu. 

Akademilerin kurulmasından önce Gençlik 
ve Spor Bakanı Çakmur, bunların hangi cevaba 
ihtiyaç vereceği, nerede istihdam edilmesi 
gerektiği konusunda bir çalışma yapmadı. Akıl 
hocalarıyla bir odaya kapanarak genelgeler yayınladı ve kısa bir süre içinde Spor Akademilerini kurdu. Spor Akademileri ilk mezunlarını 
verdiği anda bu konudaki sakatlık ortaya çıktı. 
Spor Akademilerinin mezunları açıkta kaldı. 

Gençlik ve Spor Bakanı ancak öğrenciler mezun olduktan sonra Milli Eğitim Bakanlığına 
başvurdu ve Milli Eğitim Bakanlığından spor 
akademileri mezunlarının öğretmenlik yapması 
için zemin yaratılmasını istedi. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı Gençlik ve Spor Bakanlığının 
kendi başına, kimseye danışmadan iş yapmasına tepki gösterdi. 

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın, Spor Akademileri mezunlarının nerede çalışmaları gerektiğini daha önceden tespit etmesi gerekmez 
miydi? 

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın ikinci sorumsuzluğu ise Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev yapan Beden Eğitimi Öğretmenleri 
konusunda oldu. 

Beden Eğitimi Öğretmenleri bildiğimiz gibi 
okullarda oldukça geniş bir kitleyle temas halinde, Bu kitleyi harekete geçirmek için Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Beden Eğitimi öğretmenleriyle ilişki kurması gerekiyor. Ancak 
Gençlik ve Spor Bakanı onlarla ilişki kurmayı 
bırakıp, aynı vurdumduymaz tavrını sürdürerek, , 
varolan ilişkileri koparmak, sertleştirmek için 
elinden gelen her şeyi yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı ilebu konuda görüşme yapmaya bile yanaşmadı. İlişkilerin bu şekilde askıda kalmasına 
tepki gösteren Beden Eğitimi Öğretmenleri ise 
Bakanın haksız tutumlarını kınayarak Beden Egitimi Öğretmenlerinin Milli Eğitim Bakanlığı'na 
dönmeleri için bir çağrı yaptı. 

Geçtiğimiz günlerde ise Gençlik ve Spor Bakanı Çakmur yine sekter tutumunu sürdürerek 
Gençlik ve Spor Bakanlığında görevli Beden Egitimi Öğretmenlerini tasfiye etme kararı aldığını açıkladı. 

Gençlik ve Spor Bakanı, Beden Eğitimi Öğretmenlerini karşısına alarak hangi sorunları çözümleyeceğini sanıyor? Gençlik ve Spor Bakanı 
Beden Eğitimi Öğretmenleri olmadan binlerce 
öğrenciye nasıl inecek? 

Ancak binlerce öğrencinin eğitimine önem 
vermeyen, ülke sporu açısından okulların dogal kaynaklar olduğunu: okavrayamayan bir 
kişi, Beden Eğitimi Öğretmenlerini bir kenara 
atar, Eğer Gençlik ve Spor Bakanının geniş öğrenci kitlesine inmek diye bir sorunu varsa, Beden Eğitimi Öğretmenlerini karşısına almaması 

aksine onlara fikir danışması ve güvenmesi gerekir. 


değerdi. 


ISTANBUL’ DA YAPILACAK 12500 KIŞILIK SPOR 
SALONU 1981 YILINDA TAMAMLANACAK 


İSTANBUL kişilik spor salonunun 1981 yılının ilk ayında tamamlanacağını söyledi. 

Ömer Sayar yaptığı açıklamada müteahhide ihale edildiğini bildirerek 
12.500 kişi kapasiteli salonun Avrupa'nın 


3.büyük salonu olacağını söyledi. 


MADDE 1S:INFISAH: 

- Dernek aciz hale düştüğü veya Yönetim Kurulunun tüzük gereğince 
kurulmasına imkan kalmadığı veyahut Genel Kurulunun toplanması sayisinin yeter bulunmaması sebebiyle üst üste Iki olağan Genel Kurula oplantısı- 
nın, yapılmadığı hallerde infisah eder. İnfisah halinin tespiti dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülkiye amirinin kararı İle olur. 

MADDE 16: FESİH: 

A) Genel Kurul kararıyla feshi: Genel Kurul her zaman derneğin feshine karar verebilir. Feshine karar verebilmesi için Genel Kurula katılma 
hakkına sahip üyelerin 2/3'ünün toplantıya katılması şarttır. Gerekli çoğunluk elde edilmezse, tüzük gereğince, üyeler ikinci bir toplantıya çağırilirlar. Bu çağırı üzerine toplanılacak sayı ne olursa olsun feshi konusu 
görüşülebilir. Fesih kararı Genel Kurula katılanların 2/3 oranındaki oy sayısı ile alınır, Oylama açık olarak yapılır. Derneğin feshini yönetim kurulu tarafından 5 gün İçinde en büyük mülkiye amirine yazı İle bildirilir. 

B) Mahkeme kararıyla feshi: Kanun veya mevzuata göre olur 

MADDE 17: üyelerin Genel Kurula çağırılması: Yönetim Kurulu dernek tüzüğüne göre Genel Kurul katılma hakkı bulunan üyelerin listesini 
düzenler. 

Genel Kurula katılacak üyeler en az 10 gün önceden toplantının gününü saatini, yerini ve gündemi Iki gazete Ile Ilan edilmek üzere toplantiya 
çağırılır ve keyfiyet mahalli mülkiye amirliğine yazı İle bildirilir. Toplantı geri bırakıldığı takdirde, üyeler ikinci toplantı tarihinden en az 5 gün 
önceden geri bırakılma sebebi lle ve toplantının günü, yer ve saati ve 
gündemi gazete ile ilan edilerek yeniden çağırılır ve durum mahalli 
mülkiye amirliğine yazı ile bildirilir. Genel Kurul toplantısının birden 
fazla geri bırakılması caiz değildir. 

MADDE 18: Yönetim Kurulunun yedek üyelerle tamamlanması: 

Yönetim Kurulu üye sayısı boşalmalar sebebi ile yedeklerin de getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağıya duşerse Genel Kurul 
Yönetim Kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde 
toplantıya çağırılır, 

MADDE 19; Dernek organlarının teşkiline kadar dernek işlemlerini 
Yürütmek ve derneği yönetmeye yetkili geçici yönetim kurulu üyeleri 
şunlardır, 

DOGUM v 

ALI SOYADI YERI TARiHi BABA ADI MESLEĞİ UYRUĞU 

İbrahim Yapca Sambeyh 1993 İsmail Serbest T.C 

Alı Aydın Akköy 1341 o Mustafa Ni 

Hıdır Aydın Ovacık 1959 o Huseyin isçi 

Sıtkı Bozkurt Karakaya 1947 Alayi Pazarcı 

Murat Yedek Bartın 1940 o Hasan Esnaf 

M, Ali Sevindik Turhal 1948 Ali İşçi 

Hasan Dolu Ovacık 1954 Mehmet a 


IMZA 


MADDE 20: Bu tüzükte bulunmayan hususlar hakkında dernekler kanunuyla ilgili mevzuat hükümleri tatbik edilir. 
işbu tüzük 20 maddeden ibarettir. 


BAŞKAN: İBRAHİM YAPÇA 


ALİ AYDIN HIDIR AYDIN SITKI BOZKURT 


MURAT YEDEK M.ALİ SEVİNDİK 


HASAN DOLU 


13 Mart 1979 


[YORUM Smam tenceliesnefi, 


Doç. Yavuz'un katilleri olduğu ... 


(Baştarafı 1, sayfada) 


de arandığı bildirildi. 

Yavuz'un öldürülmesinden sonra olayla 
ilgili olarak çok sayıda 
komando gözaltına alınmış, bunlardan iki ki 
şi uzun zaman tutuklu 
olarak mahkemeye çıkarıldıktan sonra delil yetersizliğinden serbest 
bırakılmışlardı. 

Verilen bilgiye göre, 
Erzurum Emniyet Müdürlüğü 1. Şube ekipleri. olayla ilgili olarak 
üç gün önce üç kişiyi 
gözaltına aldılar. Bazı 
ipuçlarından elde edilen 
bilgilere dayanarak gözaltına alınan üç kişinin 
de sağ görüşlü oldukları 
belirtildi. 

Kimlikleri açıklanmayan üç kişinin bugün 
Sıkıyönetim Komutanlığına teslim edilecekleri 
ve aranmakta olan iki kişi hakkında da gıyabi soruşturma yapılacağı bildirildi. 

ADIYAMAN'DA 

Adıyaman'da MHP 
Merkez İlçe Başkanı Sami Nakipoğlu'nun öldürülmesi üzerine başlatılan 
sokağa çıkma yasağı dün 
de sürdürüldü. 

Verilen bilgiye göre, 
Adıyaman'da resmi daireler sokağa çıkma nedeniyle dün de açılmadı. 
Halkın ihtiyaçları ise Cumartesi gecesinden beri 
kamu ve güvenlik görevlileri tarafından karşılanıyor. 

MHP Merkez İlçe Başkanı Nakipoğlu'nun bugün kaldırılacak olan cenazesi nedeniyle Elazığ 
MHP Milletvekili Tahir 
Şaşmaz ile Gaziantep 
Milletvekili Cengiz Gökçek'in de Adıyaman'a 
gelecekleri bildirildi. . 

“PAZARCIK'TA 

Pazarcık Lisesi Müdür 
yardımcısı Yekta Aslan'ı 
öldürdükleri iddiası ile 
iki öğrenci yakalandı, bir 


öğrencinin ise arandığı 
bildirildi. 
AA'nın bildirdiğine 


göre, Yekta Aslan'ın yaralı eşi ve annesinin ifadelerine göre saldırganların kimlikleri belirlendi. 
Pazarcık Lisesi son sınıf 
öğrencileri olan özen Demiroğlu ve Hüseyin Demiroğlu yakalandılar. İki öğrenci ile işbirliği 
yaptığı iddiası ile bir 


kişinin de arandığı bildirildi. 
GAZİANTEP'TE 


Dün öğle sıralarında, 
12 Mart'ın yıldönümü 
nedeniyle Düztepe Lisesi önünde girişilen protesto hareketinden sonra, Emeğin Birliği ve 
Halkın Kurtuluşu taraftarları arasında çıkan çatışmada Eğitim Enstitüsü 
öğrencisi Mehmet Ayık, 
ağır yaralandı. Hastaneye 
kaldırılan Eğitim Enstitüsü öğrencisi, daha sonra 
kurtarılamayarak öldü. 
Olayla ilgili olarak üç kişi gözaltınaalındı. 


IZMIR'DE 
Amerikan Oo polisinin 
görev yaptığı Montrö 


meydanındaki bina gece 
bombalandı. Sabaha karşı kapı önüne bırakıldığı 
sanılan paket, büyük bir 
gürültüyle patladı , binanm camları kırıldı. Olayın mesai saati dışında 
olması nedeni ile ölen 
ya da yaralanan olmadı. 


CEYHAN'DA 

Ceyhan İlçesi Adliye 
birasına önceki gece saat 
21.00 sıralarında patlayıcı madde atıldı. Olayla 
ilgili soruşturma sürdürülüyor. 

BALIKFSİR'DE 

Balıkesir'de dün sabaha karşı Reyhan Tosun 
adındaki öğrenci üç kişinin sopalı saldırısı sonucu yaralandı. 

UGD Balıkesir Şubesi- 
ne de dün saat 03.00 sıralarında patlayıcı madde 
atıldı. Patlayıcı madde 
yangina yol açtı ve şubede maddi hasar meydana geldi. 


ANKARA'DA 


Çankaya'da 10 gün 
önce çıkan bir silahlı çatışmada ağır yaralanarak 
hastaneye kaldırılan Kurtuluş Lisesi öğrencisi 
Mustafa Sivri dün öldü. 
Olayla ilgili olduğu iddiasıyla Abdülgani Özbay 
adındaki bir genç yakalanarak gözaltına alındı. 


j 
KONYA'DA 

Kazım Karabekir Caddesinde sol yayınların 
satıldığı Çağdaş Kitabevine patlayıcı madde 
atıldı. Patlama, kitabevin- 
de ve çevre binalarda geniş hasar yarattı. 


TELEVİZYON 


18.30 HABERLER 


18.35 FLANDERLERİN KÖPEĞİ 

Nero ile Aroa birbirlerini çok seven iki candan 
arkadaş olduklarını bir kez daha kanıtlarlar ve 
birbirlerinden hiç ayrılmamak için yemin ederler. İşte bu akşam bu öyküyü dinleyeceğiz. 


19.00 MİNİK DÜNYA 


Nihat Onat'ın hazırladığı program 6-12 yaş grubu çocuklar için eğlendiriti ve eğitici bir nitelik 


taşıyor. 
19.30 KÖY KAHVESİ 


Tarımsal kesimde örgütlenme biçimi içerisinde, 
Tarım Satış Kooperatifleri'nin günümüzdeki durumu ve işlevinin tartışıldığı programa Tariş 
Genel Müdürü, Ticaret Bakanlığı'ndan bir yetkili, ve Prof. Dr. Rıdvan Kavlar konuk olarak katı: 
liyorlar, 

20.30 HABERLER 

21.15 BEŞ DAKİKA 

21.20 TÜRK SANAT MÜZİĞİ KONSERİ 

Türk sanat Müziği Konserinde Mihriban Sayın 
beş eserle ekranlara gelecek. 

21.45 TELEVİZYONDA TÜRK SİNEMASI 
Duygu Sağıroğlu'nun yönettiği "Satın Alınan 
Koca" adlı filmde başrolleri Fatma Girik ve 
Cüneyt Arkın paylaşıyorlar. 

23.15 HABERLER 


TRTİ 


05.00 Açılış Program 
ve Kısa Haharler 
06.00 Kısa Haberler 
07.30 HABERLER 
09.02 Türküler Geçidi 
09 20 Dilden Dile 

09 40 Türk Hafif Müziği 
10.00 Kısa Haberler 
10.01 Arkası Yarın 
11.05 Okul Radyosu 
12.10 öğle üzeri 
13.00 HABERLER 
13.15 Hafif Müzik 
1520 Şarkılar 

17.00 Kası Haberler 
17.02 Akşama Doğru 
18.00 Kısa Haberler 


TRT2 


08.00 Açılış ve Program 
08.02 Gün Başlı yor 

09.00 Olayların | çinden 
09.30 Sabah Konseri 

10 30 Kadın Sanatçılarımız 
12.00 Dünya Folklorundan 
12 45 Bir Pinar ki 

13.00 HABERLER 

13.30 Olayların İ çinden 
16.00 Hafif Müzik 

16.20 Arkası Yarın 

16.40 Hafif Müzik 

16.45 Ses Ustaları 


07 ,00 Açılış ve m varam 
09 NN Rarnk Müzik 

10.30 Ülkeler ve Müzikleri 
11.00 öğleye Doğru 
13,00 Konser Saati 


15.00 Günün Konseri 
16.00 Oda Müziği 


18.01 Çocuk bahçesi 
18.16 Laf Lafı Açar 
19.00 HABERLER 
20.02 Çocuklar İçin On 
Dakika 
20.12 Hafif Müzik 
20.15 Köy Dağarcığı 
20.40 Türküler Geçidi 
21.00 Kısa Haberler 
21.02 Şarkılar 
22.02 T.B.M.M. Saati 
22.35 Çeşitli Müzik 
23 00 HABERLER 


24.00 Kısa Haberler 
00.02 Gece Konseri 
00.55 Kısa Haberler 
01.00 Gece Yarısı 


18.15 Günlerle Gelen 

19.00 HABERLER 

19.30 Hafif Müzik 

20.30 Küçük Konser 

21.00 Sanat Olayları 

21.30 Türküler 

21.45 Mualla Kılıç'tan 
Şarkılar 

22.30 Şarkılar 

23.30 HABERLER 

23.35 Saz Eserleri ve Saz 
Soloları 

23.55 Program ve Kapaniş 


17.90 Gençler | çin 

18.00 Stüdyo FM 

20.00 Müzik Sözlüğü 
2030 Caz Müziği 

22 uu Gecenin Getirdikleri 
24 00 Gece ve Muzik 

Ol ,00 Program ve kapaniş 


Yazı İşleri Müdürü: MEHMET ATABERK 


DIŞ HABERLER 
SERVİSİ 


Kamboçya eski Devlet Başkanı Prens Siha- 


nuk, Pekin'de yaptığı 
bir açıklamada Çin'in 
Vietnam'a karşı girişti- 


ği ihtar harekatını desteklediğini söyledi. 


Çin Başbakan Yardımcısı Deng Siao-ping 
ve diğer yöneticiler 


onuruna verilen bir yemekte konuşan Sihanuk, 
Vietnam'ın Kamboçya' 
yı sömürgeleştirdiğini ve 
diğer Güney Doğu Asya 
ülkeleri için de aynı 
emelleri beslediğini belirtti. 

Sihanuk konuşmasında, Hanoi yönetimini, 
Kamboçya'nın bağımsızlık, hükü lik ve top- 


göstermeye çağırdı. 

Başbakan Yardımcısı 
Deng Siao-ping de yaptığı konuşmada 100 bin 
Vietnam askerinin Kamboçya'da o bulunduğunu 
açıkladı ve Hanöi yöneticilerinin, Güney Doğu 
Asya'da topyekun egemenlik kurmaya çalıştıklarını belirtti. 

DENG, "İSTESEK 
HANOİ'YE KADAR 
GİRERDİK" 

önceki gün Tayland" 
ın Pekin'deki büyükelçisini kabul ettiği sırada 
da bir demeç veren 
Çin Başbakan Yardımcısı Deng Siao-ping, "Çin 
birlikleri isteselerdi, Hanoi'ye kadar giderlerdi" 
dedi. 

Ancak, Çin'in böyle 
bir o amacı olmadığını 
belirten Deng, Çin 
birliklerinin birkaç gün 
içinde Vietnam'dan tamamen çekilmiş olacağı- 


nı söyledi. 
Vietnam'ın Çin'in 
ağır kayıplar verdiği 


yolundaki açıklamalarını 
reddeden Deng Siao-ping, 
"biz onların en seçkin 
tümenlerine karşı koymayı başardık. Ayrıca 
bu seçkin tümenler sınırdaki milis kuvvetlerin- 
den pek farklı da değildi''dedi 
MALEZYA 
ÇIN-VİETNAM 
ANLAŞMAZLIĞINDA 
ARABULUCULUK 
YAPMAYI ÖNERDİ 
Bangkok'ta yayınlanan 
Bangkok Post gazetesi, 


Malezya hükümetinin, 
Çin-Vietnam anlaşmazlığında arabuluculuk 
yapmayı önerdiğini ve 


Malezya İçişleri Bakanının bu öneriyi Tayland' 
ı ziyaret eden Çin Dış 
Ticaret Bakanına ilettigini açıkladı. 


Türk-İş, asgari 

ücretin yeniden 

saptanması için 
Ecevit” e başvurdu 


ANKARA(THA) 
Türk-İş'in asgari ücretin yeniden saptanması 
için Başbakan'a başvurarak girişimde bulunmasını isteyeceği öğrenildi. 
Türk-İş Genel Sekreteri Sadık Şide, THA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl başında 
yaptıkları başvurunun sonuçsuz kalması üzerine 
bu kararı ale klarını bil 
dirdi. 


Kuzey ve... 


(Baştarafı |. sayfada) 
Devlet Başkanı Abdülfettah İsmail ile görüşeceğini açıkladı. 

Öte yandan, yine Arap Birliği kararları uyarınca kurulan ve Kuzey- 
Güney Yemen arasında 
ateşkesi sağlayacak, birliklerin geri çekilmesini 
denetleyecek olan Arabulucu Komite Kuzey 
Yemen'in başkenti Sana'ya gitti. Arabulucu 
Komite içinde Filistin 
Kurtuluş Örgütü temsilcisi de bulunuyor. 

Bilindiği gibi, Mosku 
va yanlısı Güney Yemen'in Kuzey'e saldırısı 
üzerine başlayan çarpışmaların onuncu gününde, Arap Birliği Örgütü 
Kuveyt'te toplanmış ve 
çatışmaların durdurulması, sınırı geçen askerlerin geri çekilmesi kararını almıştı. Birlik, bütün bu işlemleri denetlemek üzere bir de Arabulucu Komite kurulmasını 
kararlaşlırımıstı 


MERKEZ: 


DÜZELTME 


Dünkü gazetemizde ''MHP'nin Haritası Tür. 
kiye'yı Milliyet ve Mezheplere göre Bölüyor' 
manşet haberinde önemli dizgi ve tashih hataları ve bunun yol açtığı cümle düşüklükleri 
olmustur. Cümlelerin doğrusu şöyle olacaktır: 

“MHP'nin Kürtlerin ve Alevilerin çoğunlukta 
olduğu yerleri kazanılması zor bölgeler olarak 
nitelediği ve hakimiyet kuracağı Türk, Sünni ve 
göçmen kitleleriyle Kürt ve Alevibölgelerini kıskaçiçinealmavı planladığı ifade ediliyor!" 

‘Urta Doğu'da Kürtlerin daha zıyade Iran ve 
Irak'taki © petrolbölgelerindeyoğun bir nüfusa 
sahip olduğu noKvasınuan hareketle ikinci aşamada bu bölgelerin hakimiyet altına alınması stratejik hedef olarak belirlenmiş bulunuyor." 

“MHP'nin uzun vadede hakim olacağı bölgeler olarak da Asya, Avrupa ve Afrika'daki 
Türk topluluklarının yerleşim alanları belirtiliyor." 

vüzeltir özür dileriz. 


Demirel”in konvoyu saldırıya ... 


(Baştarafı 1. sayfada) 
Süleyman Demirel" 


millet iradesi saptırılmıştır, ondan millet çok 
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` 
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12 Martı... 


r 
(Baştarafı 1. sayfada) | 
Şimdi bazıları 12 Mart'ı protesto için birtakım eylemler yapıyorlar. Yöntemleri öğrencileri zorla gösterilere katmak, yaptıkları halkı 
tedirgin etmek. 12 Mart demokrasi ve özgürlük 
mücadelesini güçlendirmek için protesto edilmelidir. Hem zorbalık yap, hem de zorbalık uygulayanları protesto ettiğini söyle. Sana kim | 
inanır? Böyle yaparak Türkiye'ye demokrasi 
gelir mi? Demokrasi halkla birleşilerek savunulabilir. Halkı ve öğrencileri tedirgin etmek, en 
başta 12 Mart'çıların işine yarıyor. Bu eylemleri kışkırtan ise Moskova yanlılarıdır. 


Özgürlük için mücadele ermek ısteyenler ilk 
önce kendileri özgürlükçü bir tutum almalıdır. 
12 Mart'çı yöntemlerle 12 Mart protesto edilemez. 


r 
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Baştürk, Cumhurbaşkanına... 


(Baştarafı l. sayfada) işbirliği nainae olan 
nan Baştürk şöyle konuş- MİT:SAVAK ve MOSAD 


in Akhisar ilçesine girişi 
sırasında 50 kişi oldukları sanılan bir topluluk 
aleyhte gösteri yapmaya 
başladı. Bu arada aynı kişiler "Kahrolsun faşistler" şeklinde sloganlar 
attılar. Bu grup daha sonra konvoyda bulunan 
araçları taşladı. 

Bu olaylar sonrasında 
Sındırgı ilçesinden gelen 
Mustafa Kaymak ve dört 
arkadaşı yapılan saldırılar 
sonucu çeşitli 
den yaralandılar. 

Olaylar Emniyet görevlilerince yatıştırıldıktan sonra Süleyman 
Demirel Akhisar Belediye Konağından halka hitaben bir konuşma yaptı. 

AP Genel Başkanı ve 
onu izleyen konvoy konuşmanın tamamlanması üzerine Kırkağaç 
ilçesine varmak üzere 
Akhisar'dan (o ayrıldı. >. 
Konvoyun arkasında 
bulunan araçlar ilçe 
çıkışında yine saldırıya uğradılar. Bunun üzerine Emniyet görevlileri 
saldırganları dağıtmak 
için harekete geçti, 
bu sırada göstericiler 
polise ateş açu. Cemal 
Ilgaz adındaki polis 
memuru ağır şekilde 
yaralandı, Cemal Ilgaz 
kaldırıldığı hastanede 
kurtarılamayarak öldü. 

Akhisar Emniyet 
görevlileri olaydan sonra .45: kişinin gözaltına 
alındığını açıkladılar. 


DEMİREL VE 12 MART 


AP Genel Başkanı Süleyman Demirel, 12 Mart 
Muhtırasının verilişinin 
8. yılı nedeniyle, seçim 
otobüsünde gazetecilere 
yaptığı açıklamada, 
"Türkiye zorla ve kanla 
hiç bir neticeye çıkmaz. 
Herşey gönül üzerine 
olacaktır. Enver Paşa'ya 
da Bab-ı Ali basını hayır 
getirmemiştir'' dedi. 

12 Mart Muhtırasının 
altında "bu hükümet giderse Türkiye kurtulur" 
esprisinin yattığını savunan Demirel, "Türkiye, 
bu rejimi yürütmeyi mutlaka başaracaktır. Bunaldığımız zaman bu rejimin 
icinde çare bulunacaktır. 
Dışarıda çare aranmamalıdır. Bunaldığımız zaman 
bu rejimin dışında çare 
ararsak bu, rejime inançsızlık olur" dedi. 

Türkiye'de halk oylamasının olmamasının, 
bunalımları esıkıntılı hale 
getirmekte olduğunu öne 
süren, Demirel, Türkiye' 
de yeni bir seçim sistemi 
ve anayasa değişikliği 
yapılmasını savundu. Bunlar yapılırsa Türkiye'nin 
istikrar arayan bir ülke 
olmaktan çıkacağını söyleyen Demirel, "rejimde 
bir takım ` aksaklıklar 
olursa gidip, millete bu 
tamir ettirilebilir'' dedi. 

12 Mart muhtırası 
verildikten sonra bir gazeteciye verdiği demeçte, 
rejimden kopma olduğunu ifade ettiğini söyleyen 
AP lideri, "zaman bu fikrimi değiştirmemiştir. 
O zaman bu Muhtıra bize 
karşı verildiği için sevinenler oldu ama,zedele- 


nen rejimdir. Eğer 12 
Mart öncesi sıkıntılara 
bakarsanız, o zamanki 


kurtarıcılara bugün çok 
iş düşer, ama biz, Türkiye'de hürriyet kavgası 
yapıyoruz" şeklinde 
konuştu. 
CUMHURBAŞKANININ 
SORUMLULUĞU 
AP Genel Başkanı De- 


mirel, Cumtuuroaşkanının 


da taraf olduğunu belirt- * 


tiği konuşmasında, 
"Cumhurbaşkanının siyasi sorumluluğu yoktur 
ama, manevi sorumlulu- 


ğu vardır. Milli Güvenlik Kurulu Başkanlığı, 
icra Başkanlığı vardır. 


Kamuoyunaaçıklama'yetkisi  vardır.Ne zaman ki 


ANKARA BÜROSU: Meşrutiyet Cad. 32/8, 


yerlerin- - 


büyük zarar görmüştür" 
dedi. 

öte yandan AP Genâl 
Başkanı Süleyman Demirel, "seçime hazırlık" 
gezisinde Türkiye kalkınmasının bir hesaba dayandığını söyleyerek, 
"Borçlanma bu hesabın 


hareket noktasıdır, yoksa borçlanma bir hesapsızlığın, kitapsızlığın 
neticesi değildir. Bir 
hesabın neticesidir" 
dedi, 

Süleyman Demirel, 


dün Akhisar, Kırkağaç, 
Soma, Kınık, Bergama, 
Menemen, Kula, Alaşehir ve Turgutlu'da yaptığı konuşmalarda, bugünkü hükümete bir 
enkaz devredilmediğini 
savunarak 15 yıl ortalama yüzde 7 kalkınma hızı 
sağlandığını öne sürdü. 
Bu nedenle Türk ekonomisine enkaz demenin 
Türk milletinin gayretlerini hor görmek olduğunu savundu. 


KİRAZ'DAKI 
OTAYLAR 


İzmir'in Kiraz ilçesinde önceki gün AP ilçe 
teşkilatı tarafından düzenlenen "Anarşiyi Telin” 
mitingi MHP'nin mitingi- 
ne dönüştürüldü. Aslen 
MHP'li olduğu bildirilen 
AP İlçe Başkanı Ahmet 
Niğde'nin düzenlediği 
mitingde MHP'nin bayrak ve sloganlarının yer 
aldığını gören bazı AP' 
liler mitingi terketti. 
Xirazıņn. AP'li Belediye 
Başkanı Nusret Güler, 
gelişmelerin üzüntü * verdiğini belirtti. 


MHP 
BAYRAKLARIYLA 
SÜSLÜ KIRAT 


Mitingde en çok dixkati çeken MHP bayraklarıyla süslü bir kırat oldu. Ayrıca "Milli Devlet 
Güçlü İktidar", "Başbuğ 
Türkeş","Bozkurtlar Geliyor”", gibi sloganlar sik 
sık duyuldu. Bu durumu 
gören birçok AP'li yürüyüş kolundan ayrılarak 
mitingi terkettiler. Kiraz" 
ın AP'li Belediye Başkanı Nusret Güler mitingten sonra bir açıklama 
yaparak, ''AP'nin sembolü olan kıratın MHP bayraklarıyla (o süslenmesini 
üzüntü ile karşıladığını" 
söyledi. 


MITİNGIN AMACI 


Mitingin amacı tertip 
heyeti tarafından "'Anarşiyi Telin” ve tütün üreticisine yapılan haksızlıkları protesto olarak açıklanmıştı. Ancak AP çevrelerinden belirtildiğine 
göre esas amaç AP Genel 
Merkezindeki son gelişmeleri protesto etmekti. 
Kiraz AP İlçe Başkanı 
Ahmet Niğde daha önce 
MHP İlçe Başkanlığı 
yapmıştı ve halen de 
MHP'li olarak biliniyor. 
Niğde'nin AP İlçe Başkanı olmasına rağmen 
bugün de MHP'nin Kiraz' 
da örgütlenmesine çalıştığı belirtiliyor. 

AYDINLIK YAKILDı 


Mitingten sonra vu 
grup MHP'li Kiraz'ın 
mahalli gazeteleri olan 
Kiraz Postası ve Işın 
gazetelerinin (o bürolarını 
bastı. Büroda tahribat 
yapmayan saldırganlar 
burada bulunan Aydmlık -gazetelerini alarak 
sokakta yaktılar. Başlarında Şaban Avşar ve 
Şahin Güleral adlı komandoların bulunduğu 
saldırganlar daha sonra 
emniyet kuvvetleri tarafından yakalandı.. Ancak kimlik tespitinden 
sonra serbest bırakıldılar. Belediye Başkanı 
Nusret Güler olayı protesto ederek bu tür saldırıların düşünce özgürlüğüne yönelik olduğunu 
ve nefretle karşıladığını 
belirtti. 


tu: 

CHP'nin en yüksek organinaa vurguncu kapitalizmin aylıklı temsilcileri söz sahibidirler. Uma 
riz ki ¿CHP'ye bir an önce 
açıkyüreklilik göstererek 
demokratik soldan ve 
devletçilikten vazgeçtiğini ilan etmeli, ya da 
vu kapitalizmin 
söz ü ve çikar 
bekçiliğini yapan kişileri içinden o çıkarıp 
atmalıdır." 

Belediye Gelirleri Yasasının veto edilmesiyle ilgili olarak Cumhurbaşkanına da çatan Baştürk, 
Korutürk'ün bazı gerici 
partiler ve bazı kontenjan 
senatörleri tarafından 
yanıltıldığını söyleyerek, 
"Korutürk böyle işlerle 
uğraşacağına, uluslararası 
tekellerin mali, siyasal 
ve askeri örgütlerince 
hazırlanan ve bağımsızlığımızı yok etmeye yöne- 


“arafından kullanıldığını 
da savunan Baştürk 
"bunlar da Türkiye işçi 
sınıfı ve emekçi halkımızın sürdürdüğü demokrasi 
ve sosyalizm savaşımını 
sektelemek, saptırmak ve 
kitlesel destekten yoksun 
bırakmak için cinayet ve 
soygunlar düzenleyerek 
anarşi ve terör için kendilerine verilen görevi 
yapmaktadırlar" dedi. 


Baştürk bunların mahkum edilmesi gerektiğini 


“de belirtti. 


Baştürk, Çin'in Vietnam'a saldırdığını öne sürerek, Vietnam'ı desteklediklerini belirtti ve bu 
konuda şu görüşlere yer 
verdi: 


"Uzak Doğu'da şanlı 
direniş ve savaşlarla Vietnam halkı tarafından 
kovulan ABD emperyalizmi, kendi boşalttığı 


lik ekonomik paketlerle 


yeri bu kez Çin Halk 


" © İşcileri Cumhuriyeti'nin yöneuğraşsın" dedi. İşçilerin  gicileriyle doldurmaya 
ücretleri ödenmediği çalışmıştır. Pinoşeci, 


takdirde, girişilecek olan 
direniş ve grev eylemleri 
sonucu şehrin pislik içinde kalacağını da kayde- 


NATO'cu, Ortak Pazarci, Çin yöneticileri sosyalist Vietnam'a karşı tarihin kaybedeceği en çir- 


den Baştürk, Cumhur. kin saldırılardan biribaşkanını kastederek sini başlatmıştır. Tıpkı 
"Umarız ki vetonun ya- napalm bombası kullarattığı boşluğun sonuç- nan Amerikalılar gibi 
larını görecektir" dedi şimdi de Çin'in Coca 

Bazı lümpen ve goşist Cola'cı militarizmi ters- 


fraksiyonların 


CİA ile yüz edilmiştir." 


Çözüm bekleyen sorun: 
MIT 


(Baştarafı 1. sayfada) 


nın işbaşına gelmesinden beri MİT'den istihbarat alamamaktan şikayet etmesi ile birlikte yogunluk kazanmıştı. Örneğin sıkıyönetimin ilanından beri MİT hükümete sadece bir tek konuda istihbarat vermişti. MİT, Anaara'da bomba 
imal eden bir karı kocayı bildirmişti. 

İstihbarat örgütünün başına büyük umutlarla 
getirilen Ersöz Paşa da istenen etkinlikte davranamamıştı. MİT içinde "siviller" "emekli subaylar", "muvazzaf subaylar" gibi çeşitli klikler 
oluşmasına ve bunlara bağlı cuntaların birbirleriyle kapışmalarına engel olunamıyordu. 

Adı çok çeşitli olaylara karışmış olan İstanbul Bölge Başkanı Nuri Gündeş bu görevden sadece 5 gün uzaklaştırılabılmiş daha sonra tekrar 
işinin başına dönmüştü. Oysa Gündeş'in Kontrgerilla ile ilişkisi hükümete bildirilmişti. Ayrca 
Gündeş'in kendisi ile ilgili bilgileri gazetemize 
verdiğini sandığı kişilere yaptığı baskı ve tehdite 
uğrayanlar tarafından Başbakana ve ilgili yerlere haber verilmişti. 

öte yandan Türkeş'in dünürü ve damadı istihbarat örgütünde kilit noktalarda bulunmaya 
devam etmekteydi, Adı çeşitli işkence olaylarına karışmış olan Süleyman Yenilmez CHP Erzincan Milletvekili Nurettin Karsu'nun oğlunu 
kaçırtmakla suçlanmasından sonra Gümülcüne 
konsolosluğuna atanmıştı. 

Aauan Ersöz de bu cuntalarla başedemiyo” 
hatta zaman zaman cuntaların gücüne boyun eğerek onların istekleri doğrultusunda raporları 
vermekteydi. "Yakınma raporları" veriyordu. 
Bu raporlarda MİT görevlilerinin adlarının zaman zaman gazetelerde yer almasının olumsuz 
etkiler yaratmasından, görev yapılmasına engel 
olunmasından yakınılıyordu. 

Oysa bu "isim açıklamaları" devletin içine 
yuvalanmış olan anarşi kaynaklarının hareketsiz kalmalarını ve halka daha fazla zarar vermelerini bir ölçüde önlemekteydi. 

Öte yandan Ecevit hükümetinin kurulmasından beri yayılan "operasyon" söylentileri de 
MİT içindeki Kontrgerillacıları ve MHP taraftarlarını iyice huzursuz kılmış, çeşitli cuntaların 
kapışmasını keskinleştirerek ortaya yeni suçlamalar ve adların dökülmesine yol açmıştı. 
Örneğin duruşmaları gizli cereyan eden bir davada çeşitli cuntalar ve yarattıkları olaylar anlatılmış, bir sürü isim "'okunmuş"tu. 

Şimdi istihbarat örgütü sorununun çözülmesi 
için üç yol öneriliyor. 

Birincisi, MİT'in üst kademelerinde değişiklik yapılması. Ancak bugüne kadar hükümetin 
bu konuda cesaretli bir tutum alamamış olması, 
ayrıca sorunun sadece üst kademede düğümlenmemesi bu yolun başarısı hakkında şüphe yaratiyor. 

İkinci yol, sade: 
barat örgütündeki 
larına yönelinmesi. 

Önerilen bir Üçüncü yol ise MİT'in tamamen 
tağıtılıp yeni bir istihbarat örgütünün kurulması. 
Bu sonuncuyu savunanlar, MİT'i yakından tanımaları nedeniyle, bu örgütün artık "işlemez" 
hale getirilmiş olduğunu söylüyorlar. 

İstihbarat örgütünün düzeltilmesi görevi verilen Dr. Sükan'ın bu yollardan birini mi seçeceği, yoksa yeni bir çözün: mü bulacağı merak 
konusu olmaya devam ediyor. y 


üst kademeye değil, istihitün 12 Mart ve MC artık- 


YURT DIŞI BÜROLARI: 


sahte solu 


protesto 
boykotu yapıyor 


TUNCELİ(ÖZEL) 
Tunceli'de tüm esnafların, kentte sahte solcuların meydana getirdiği 
kargaşalığı protesto için 
14 Martta bir boykot yapacakları bildirildi. 

Tunceli Esnaf ve Sanatkarlar Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Akyol, 
boykot için tüm hukuki 
girişimlerin yapıldığını 
bildirdi. 

Tunceli'de bir süreden 
beri halkın ve esnafın can 
ve mal güvenliğini tehdit 
eden saldırılar yapılıyordu. Sahte solcuların son 
zamanlarda giriştikleri bu 
eylemleri kınamak için 
halk kapalı salon toplantıları yaparak protesto 
gösterileri yapıyorlardı. 

Tunceli Halk sinemasında geçen Cumartesi 
sahte solun bu tutumunu 
kınamak için tüm esnafın 
katıldığı bir toplantı yapıldı. Bu toplantıya katılanlar sahte solcuların tehdit ve kışkırtmalarına 
karşı nefretlerini dile zetirdiler. 

Sahte solcuların bu tür 
toplantılara katılan ve 
kentteki kargaşalığın 
durmasını isteyen esnafların işyerlerini soydukları 
bildiriliyor. Pülümür'deki 
“Anarsi" konulu toplantıya konuşmacı olarak 
katılan Hıdır Kaya adlı 
esnafın işyeri de altı kez 
soyuldu. 

Tunceli esnafının yapacağı bu boykotu önlemel: için Halkın Kurtuluşu crubunun düzenlediği imza kampanyasına 
da 3-5 esnaf katıldı. 


İzmir'de kahvenin 
kilosu karaborsada 
1200 liraya satılıyor 


İZMİR (THA) 

İzmir'de kahvenin kilosunun karaborsada 
1200 liradan satıldığı 
öğrenildi. 

Döviz darlığı nedeniyle ithal edilemeyen kahvenin bazı fırsatçıların 
depolarında gizlendiği 
belirtildi. 

Stok edilmiş kahvelerin, kentin bazı semtlerinde el altından müşterilere iletildiğini saptayan 
Tekel yetkililerine yapılan ihbarlarda, kahvenin 
karaborsa fiyatının 1200 
lira olduğu belirlendi. 


Kime hizmet 
ediyorlar 


(Baştarafı 1, sayfada) 


lun, Kargaşalığı artırmak 
için MHP'den bağımsız 
davranmak eğilimi gösteren AP liderini hedef alması da aynca ilginçtir. 

Biraz da, gezinin diğer 
olaylarına değinelim. Demirel gittiği yerlerde sayıp döküyor: 

"Bir allahın kulu çıkıp 
söylesin. Bu hükümet işbaşına geleli şu iyi olmuştur, desin. Şunu iyi 
yaptılar desin. Ucuzluk 
vaatleriyle geldiler zam 
çıktı, bolluk bereket dediler memleketi yoklar 
ülkesine çevirdiler. Her 
taraf kuyruklarla dolu. 
Anaların gözyaşlarını bir 
günde dindireceğiz dediler, 14 ayda memleketi 
kan deryasına çevirdiler. 
İyi mi bunlar? Bunların 
hangisi iyi? Bugünkü hükümet aczin, beceriksizliğin, liyakatsizliğin sembolüdür."' (coşkun alkşlar) Baba Demirel, Çare 
Demirel, bağırışları. . . 

Seçim arabasındakiler 
heyecanla kalabalığın içine doluyorlar. 

Nasıl, kalabalık nasıl? ' 

—Kalabalık fazla. Demirel de avantajlı. Saydıklarının «iyibir tarafı 
var m? İyi bir tarafı olsa 
Turgutlu'da gecenin 
11.00'inde bu kadar insan Demirel'i davulla, 
zumayla karşılamaya 
çok mu hevesli? 

Demirel kendisi söylüyor. "Demirel bizardır, 
millet şimdiki hükümetten şikayetçidir." 

Gazeteciler, "toplanana değil, toplatana bakın, 
bu kalabalığı size toplayan hükümete dua edin" 
diyorlar. Bir partili gafle- 
te düşüp içindekini söyleyiveriyor: 

"Çok doğru. Hükümet bu kadar kötü şey 
yapmasa, biz bu kalabalığı toplayamazdık. Zaten iyi yapar diye de ödümüz kopuyordu"' 


ABONE ÜCRETLERİ 


(Aydınlıkfğ 


, s pi © 
ABD'nin üç cephesi 
(Başrarafı 1. sayfada) 

1945 yılında Hitler'in çizmelerini giyen ABD 
nin yenilmezliği efsanesi kısa sürede çökü. 
Amerikan emperyalizmi her üç cephede de ağır 
darbeler yedi. 

Birincisi: ABD, 1956'dan sonra adım adım 
kapitalist ve emperyalist bir süper devlete dönüşen Sovyetler Birliği'nin yayılmasını önleyemedi. 

İkincisi: Avrupa ülkeleri, Japonya ve Kanada 
gibi gelişmiş kapitalist ülkeler 1960'larda itibaren ABD'ye kafa tutmaya ve onun denetimi- 
ne karşı çıkmaya başladılar. Başlangıçta De Gaulle Fransa'sının başını çektiği bu gelişme, zamanla meyvalarını verdi. Ortak Pazar derken 
Avrupa Birliği yolunda önemli adımlar atıldı ve 
dolar saltanatı yıkıldı. İkinci Dünya Ülkeleri 
uluslararası alanda ABD'den farklı siyasetler izlemeye başladılar. 

Üçüncüsü: Asya , Afrika ve Latin Amerika ülkeleri ABD emperyalizmine ağır darbeler indirdiler. 1949 yılında Çin devrimi zafere ulaştı. 
Kore ve Vietnam devrimleri bu ülkelerin kuzey 
kesimlerinde zafer kazandı. ABD'nin Kore'ye 
saldırısı ve Çin devrimini ezme planları yenil- _ 
giyle sonuçlandı. Asya, Afrika ve Latin Amerika'nın birçok ülkesi ABD'nin başını çektiği 
emperyalizme karşı milli kurtuluş ve devrim sävaşlarına sahne oldu. 

ABD'nin her üç cephedeki yenilgisi özellikle 
1970'lerde kesin ve açık bir olgu olarak kendini 
gösterdi. Son dört yılı hatırlayacak olursak, bütün dünyada Amerikancı faşist diktatörlüklerin 
bulaşıcı bir hastalığa yakalanarak birer birer yı-. 
kıldıklarını görüyoruz. Portekiz, Yunanistan, 
Kamboçya, Vietnam, Laos, İspanya ve İran bu 
dizide ilk akla gelen ülkeler. Öte yandan 1975 
yılından itibaren dünya çapında stratejik bir 
taaruza girişen Sovyetler Birliği'nin yıkıcılık, 
baskı, darbe ve işgaller yoluyla kendine bağlı 
faşist diktatörlükler kurduğu ülkelerin oluşturduğu bir başka dizi daha var: Angola, Etyopya, Afganistan, Güney Yemen, Vietnam ve 
Kamboçya son dört yıl içinde Sovyetler Birliği" 
nin hegemonyası altına düştüler. 

Bütün bu gerçekler, ABD'nin 1950'lerde ve 
1960'larda olduğu gibi her üç cephede birden 
savaşma gücünü yitirdiğini ortaya koymaktadır. 
ABD, geçmişte hem rakibi Sovyetler Birliği'ne 
hem İkinci Dünya ülkelerine, hem de sosyalist 
ülkelere ve diğer Üçüncü Dünya'ülkelerine, karşı yenilgilere uğrayarak da olsa mücadele edebiliyordu. Fakat bugün kuvvetlerini bir cephede 
toplamak zorunluluğu ile karşı karşıya. ABD 
tekelci burjuvazisinin gittikçe büyüyen ve ABD 
politikasına gittikçe daha fazla hakim olan ke 
simi, bu olguyu görmüş bulunuyor. Bunun birifadesi olarak, Carterin danışmanı Brzezinski 
özetle şöyle diyordu: ABD'nin tek başına dünyaya hükmettiği günler artık geride kalmıştır. 
ABD ve Sovyetler Birliği'nin anlaşarak dünyaya 
hükmetmeleri de mümkün değildir. — — 

Sovyetler Birliği'nin artan saldırganlığı ve savaş tehdidi ile birlikte, ABD burjuvazisi içinde 
de mücadeleyi Sovyetler Birliği Cephesinde yoğunlaştırma ve diğer cephelerdeki meseleleri 
uzlaşmalar yoluyla çözme eğilimi hakim hale 
gelmiştir. ABD'nin Hindiçini'deki yenilgiyi sineye çekmek zorunda kalması, Tayvan'dan 

ekilerek Çin ile diplomatik ilişkiler kurması, 
ran'da Şah'ın yıkılmasını seyretmeye mecbur 
olması, Güney Kore'den çekilme meselesinin 
ündeme gelmesi ve Filistin gerçeği karşısında 
srail üzerindeki baskılarını artırması, işte bu 
gelişmenin sonucudur. 

ABD artık üç cephede birden eşit şekilde savaşamıyor ve esas yönünü Sovyetler Birliği'ne 
doğru dönüyor. İhtiyarlayan ve gerileyen Süper 
devlâtin kaçınılmaz olarak gireceği çizgi ancak 
bu olabilirdi. ABD, 1970'lerin gerçeğini kabul 
etmemek için bir süre inatla direndi. Ama artık o da gerçeğe boyun eğmek zorundadır. Çünkü herhangi bir siyaseti izlemek, bir irade veistek meselesi değil, bir güç meselesidir. 

Dünyamızdaki bu önemli değişikliği görme- 
den, gelişmelerin yönünü belirlemeye ve doğru 
bir siyaset izlemeye imkan yoktur. 


(Baştarafı 1, sayfada) 


ve il başkanlarından ıba- 


rettir. Ama partileri 
habire de büyümektedir. Yakalanan MHP 


ilçe Başkanı ise Oda, 
“zaten ayrılacak, ya 
da atılacak bir eleman" 
dır. 


Mikdat Şimşek bunca zaman göğsünde MHP' 
nin sembolü "bozkurt" 
amblemini taşımış. Gitmiş, öğretim üyeleri öldürmüş, saldırılarda bulunmuş. Her adam öldürdüğünde de iftiharla, 


layık olduğunu düşünerek, bozkurt amblemini 
okşamış. Bozkurt amblemi göğsünde, Türkeş'in 
başkanlık ettiği MHP 
Kongrelerine katılmış. 
öyle ayakta, göğsünde 
amblemi, kapı diplerin- 
de beklemiş. O kadar 
faaliyet gösterdiği Trabzon'da şımdı "Mikdat bir - 
katildir, bizden olamaz" 
deniliyor. Ama işte yukarıdaki fotoğrafta Mikdat Şimşek, MHP Kongresinde Türkeşi pür dikat dinlerken göğsünde 
bozkurt amblemi görünüyor. 


Özel Yol ... 


(Ba ştaratı 1. sayfada) 
TERCİHLİ YOL 
AÇILDI 


YA 
ÇALISACAK OTOBÜS? 


Tercihi yolun kesin 
çözüm olmadığını, ancak ihtiyacı karşılayacak 
kadar otobüs gerektiğini 
söyleyen İETT yetkilisi, 
konuyla ilgili olarak, şun- 


ları söyledi: “Tercini 
yol, ilk planda çok iyi bır 
atılım. Ama, yolu açmakla ulaşım sorunu ortadan 
kalkmaz. İstanbul'da kitle taşımacılığının istikrarlı çözümü, ancak, yeterli 
otobüs satın almakla olur. 


Yolu açmışsın, rakat 
bu yolda çalışacak otobüs yoksa, neye yarar?" 
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Adı: Devrimci Yol 


1975 sonlarında İYÖKD ve AYÖD cevresinde toplanan gençlerin bir 
kesimi tarafından oluşturuldu, Taraftarları daha sonralari” 


AYRILIKLAR BAŞLADI 


Dev-Yol'un faaliyetlerinin büyük kısmını afiş yapıştırma, duvar yazısı yazmaş miting ve gösteriler düzen- 


lenmesi oluşturuyor.Dev-Yolcular en çok, ''Kurtuluşa Kadar Savaş " ve "Tek Yol Devrim "sloganlarını 


kullanıyorlar. 


mevazvonuzm KARŞI MUGADA 


DEV-YOL 
içindeki 


ilk ayrılıkları 


yaratan yazı: 


"Sovyetler" deki iktidar revizyonist bir 
diktatörlüktür” 


“Bu sürecin kapitalizme geçişle sonuçlanması 
teorik düzeyde mümkündür.” 


"Sovyevler'deki iktidar revizyonist bir diktatörlüktür" : 

Dev-Yol içinde, daha sonraları tümüyle bölünme 
noktasına gelecek olan ilk ayrılıklar 
Devrimci Gençlik dergisinin 17 Mayıs 1976 tarihli 
8. sayısında yayınlanan bir yazı üzerine meydana 
geldi. Metin Dinç imzasıyla yayınlanan ve "Reviz- 

. yonizme karşı mücadele ve sosyal emperyalizm' 
teorileri" başlıklı yazıda Sovyetler Birliği'nde iktidarın durumu ele alınıyor ve şöyle deniliyordu: 

"Bugün Sovyetler Birliği'nde revizyonist iktidar 
sosyalizmi yolundan saptırmıştır. Revizyonist diktatörlük sosyalizmi uygulamamak suretiyle kapitalizmin canlanmasına yol açmaktadır. Dünya çapında uyguladığı revizyonist politikaları tutarsız, 
çelişkili ve proleter enternasyonalizminden uzak 
milliyetçi bir temel üzerinde yükselmektedir. Sınıf 
mücadeleleri alanında da marksizmin devrimci teo- 

«rilerinden uzaklaşmış evrimci ve oportünist bir ro- 
'ta izlemektedir. 
"Biz bugün Sovyetler Birliği'nde geriye doğru 
«bir sürecin sosyalizmden kapitalizme geçiş süreci- 
nin yaşanmakta olduğunu söylüyoruz. Bize bugün 
Sovyetler'de burjuvazinin mi yoksa proletaryanın 
mı diktatörlüğü olduğu sorusu yöneltiliyor. Elbette ki revizyonist iktidarın proletarya olduğu söylenemez. Revizyonist diktatörlük burjuva diktatörlüğüne geçiş için bir basamak oluşturmaktadır. 


$ 
Sr Sanma san rm T NE EZER 


Bir okurumuzun 
uyarıları 


Bu yazı o zamanki adlarıyla "Devrimci Gençlik” 
taraftarları arasında geniş tartışmalara yolaçtı. Yazının imzalı olarak yayınlanması dabu konuda ayrılıkların varlığını ve belirtilen görüşlerin bir kısım 
taraftarlarca onaylanmadığını gösteriyordu. 

İstanbul'daki Devrimci Gençlik taraftarlarının 
büyük çoğunluğu, Sovyetler'deki iktidara revizyonist diktatörlük denemeyeceğini, Sovyetlerin birçok yerde sosyalist politika izlediğini öne sürerek 
yazıdaki görüşleri onaylamadıklarını söylediler. 
Ankara kesimi ise yazıdaki görüşleri savunduklarını 


belirttiler. 


Bu yazıyla başlavan ayrılıklar daha sonra gidetek arttı. Vedaha Ozamandan yazıya karşı çıkanlar 
geçen yıl ayrılarak Dev-Sol grubunu oluşturdular. 

Devrimci Gençlik dergisi sözkonusu dönemde, 
“Bugün revizyonizmle kendi aramıza somut ve net, 
bir sınır çizmek büyük bir ihtiyaçtır " diyordu. 
Ancak o yazıdan sonra Dev-Yol'un tutumu yazıdaki tespitlerden daha ileri gitmedi. O günden bu 
yana Devrimci Yol grubu bu konuda net ve somut 
bir sınır belirleyemedi. Sovyetler için kimi yerde 


sosyalist kimi yerde 


vizyonist dedi. Bu da Dev- 


Yol'un ayrılık ve bölünme tohumlarını her zaman 


içinde taşımasına yolaçtı. 


Dı yarbakır'dan bir 
işçi okurumuz, yayınımızla ilgili olarak gönderdiği mektupta şöyle diyor: 


KDP Kökenli gruplar 


—— k»p — KDP << — ve 
KUK 


RIZGARİ —————————————o NRIZGARİ 


KAVA Es mi SE KAVA 


AÇIKLAMALAR ELEŞTİRİLER... 


“Bilinmeyen Sol yazınızı dört gözle bekleyenlerdenim. Gazetenin 
5 Mart tarihli Soyağacı" 
bölümünü ilgiyle takip et- 


ŞIVANCILAR 


DENGE KAWA 
KAVA 


AHIR, Hüseyin, Ulaş, Kurtuluşa Kadar 
Savaş" ve 
"Tek Yol 
Devrim”... Meydanlarda, 
okullarda, yürüyüşlerde 
sık sık duyulan, duvarlar- 
da sık sık okunan sloganlardan ikisi... Dev-Yol'cularen çok 12 Mart'ta öldürülen üç THKP-C ileri 
geleninin isimlerinden oluşan sloganı kullanıyor- 


lar. 
Dev-Yol'un 
ortaya çıkışı 


Dev-Yol grubu, 1975' 
de gençlik içindeki gelişmelerle ortaya çıktı. Bu 
yıllarda, İstanhul Yüksek 
Öğrenim Kültür Derneği 
(İYÖKD) ve Ankara Yüksek Öğrenim Derneği 
(AYÖD) çevresinde toplanan gençler arasında 
Sovyetler Birliği'nin durumu konusunda ayrılık 
çıktı. Bir kesimi Sovyetler'in sosyal-emperyalist 
bir ülke olduğunu, bir kesimi ise hem revizyonist, 
hem de sosyalist olduğunu söylüyordu. Bu iki kesim arasında ayrılıklar giderek derinleşti ve 1976 
ortalarında iki grup tamamen koptu. Sovyet - 
ler'e (o sosyal-emperyalist 
demeyenler ve M. Çayan' 
ın görüşlerinin hatalı olduğunu kabul etmeyenler, Devrimci Gençlik 
dergisini çıkardılar bundan böyle de bu adla anıldılar. Devrimci Gençlik dergisi yerine 1977'de 
Devrimci Yol dergisini çıkarmaya başladıklarında 
da, bu gruba Devrimci 
Yol (Dev-Yol) denilmeye 
başlandı. Dev-Yol geçen 
yıl içinde, yine Sovyetlerin ve M.Çayan'ın görüşlerinin farklı değerlendirilmesi yüzünden ikiye 
bölündü. Bu bölünmeden 
Devrimci-Sol (o (Dev-Sol) 
grubu doğdu. 

Dev-Yol esas olarak 
gençlik içinde etkili ve 
öğrenci gençlik grupları- 
nın içinde en büyük olanı. Dev-Yol taraftarları 
1976 ortalarında kurulan, daha sonra ise Tüm 
Dev-Genç adını alan Devrimci Gençlik Dernekleri 
Federasyonu (DEV- 
GENÇ) çevresinde toplanıyorlar. İstanbul'daki 
Dev-Genç yöneticilerinin 
Dev-Sol'un görüşlerini savunmaları üzerine, Dev 
Yol taraftarları İstanbul' 
da Marmara Dev-Genç'i 
kurdular. 

Taraftarlarının `I ve 
ilçelerdeki Dev-Genç'lerde toplandığı Dev-Yol 
grubunun gevşek ve dağınik bir yapısı var. Faaliyetlerinin çoğu ukullarda 


TEPKİLER 


tim. Yazı dizisi hakkında 
öngörüşlerinizi okuduktan sonra doğru yolda olduğunuza tam Kanaat getirdim.” 

Okurumuz mektubuna devamla KDP kökenli 
gruplarla ilgili şemada, 
Apocular grubunun . Kawa grubundan (ayrılmış 
gösterildiğini, ayrıca 
Apocular grubunun, gruba da adını veren liderinin önceleri Devrimci 
Gençlik grubu içinde yer 
aldığını belirtiyor. 

Okurumuz mektubunda ayrıca "Rızgari" 
grubu içindeki gelişmelere de değinerek 

"Pek önemli olmamakla beraber "'Rızgari' 


yoğunlaşıyor ve Dev-Yol 
taraftarları genellikle afiş 
yapıştırma, duvarlara yazı yazma, miting ve yürüyüş düzenleme, önemli 
günlerde de korsan eylemler yapmakla uğraşıyorlar. 


Mahir Çayan'ı 
kim savunuyor? 
Dev-Yol ile öteki "'oligarşici"' gruplar arasında 
M.Çayan'ın görüşlerini 
kimin savunduğu en önemli tartışma konusu o- 


luyor. 
Dev-Yol, o Dev-Sol'u, 
Acilciler'i ve MLSPB'yi 


Mahir Çayan'ın görüşlerini "'abese götürerek yeni eklemeler yapmakla"' 
suçluyor. Kurtuluş grubunu ise, Çayan'ın görüşlerini modern revizyonist tezlerle değiştirmekle eleştiriyor. 


Sosyalist Blok ve 

nükleer sinhlar 

Dev-Yol, Devrimci 
Yol dergisinin ilk sayısında yayınlanan bildirgede 
M. Çayan'ın "Kesintisiz 
Devrim" broşüründe belirtilen görüşleri genel vlarak tekrarlıyor. Ancak 
“sosyalist bloğun varlığı" 
ve "nükleer silahların belirleyiciliği'' konusunda 
farklı görüşler savunuyor. 

Dünkü yazımızda ele 
aldığımız gibi, M.Çayan, 
“Kesintisiz Devrim” bro- 
de, "dev sosyalist 
bloğun varlığı ve nükleer 
silahların belirleyici rolü 
nedeniyle emperyalistler 
arasında savaş çıkmayacağını, emperyalist sömürünün değiştiğini ve değişen emperyalist sömürüye karşı "öncü savaş" 
denilen mücadele biçimi 
ni kullanmak gerektiğini" söylüyordu. 

Dev-Yol ise sosyalist 
blok tezine karşı çıkarak, 
“günümüzde dünya sosyalist sistemi parçalanmış ve revizyonist çizgilerin hakim olduğu iki 
ayrı kampa bölünmüştür" 


(Bildirge, s: 13) diyor. 

Dev-Yol, "nükleer silahların (o belirleyiciliği"' 
tezini ise “halkların 


mücadelesini burjuvaziye 
peşkeş çeken bir görüş" 
olarak değerlendiriyor. 


Sovyetler konusunda 


Dev-Yol'un Sovyetler 
Birliği konusunda değerlendirmesi ise şöyle: 

"Sovyetler Birliği'nde 
proletarya (diktatörlüğü 
yoktur. Revizyonizm iç- 
te sosyalizmi uygulamamaktadır, revizyonist uygulamalarla sosyalizm yolundan sapılmıştır... Yine 
revizyonizm dış politika 
da proleter enternasyonalizmi uygulamaz... S.Birliği ilişkilerinde önemli 
ölçüde milliyetçi eğilimler o taşımaktadır. (D. 
Gençlik, sayı 8). 

Dev-Yol'a göre, "kendini dünyanın merkezi 
gören Sovyetler Birliği, 
dünya devrimci hareketini güçlendirmeyi değil, 
mevcut güçler dengesini 
korumayı amaçlamaktadir." (D.Gençlik, sayı: 3) 


Nerede revizyonist, 
nerede sosyalist 


Sovyetler Birliği'nin 


grubunun da ikiye bölündüğünü, ayrılanların kendilerini 'Âla Rızgari" olarak tanıttıklarını” belir- 


tiyor. 
 Apocuların Kawa'dan 
ayrılmadıkları, Kawa ile 


hiç bir ilişkileri olmadığı 
doğrudur. KDP kökenli 
grupların gösterildiği şemada iki ok işaretinin unutulması Apocuların 
Kawa'dan ayrıldığı şeklinde anlamlara yol açmıştır. Bunun için KDP 
kökenli grupların şemasını düzeltilmiş olarak bir 
kez daha yayınlıyoruz. 
Ayrıca, Apocular grubunun liderinin Devrimci 
Gençlik grubundan ayrıldığı da doğrudur, an- 


DEV-YOL, SOVYETLER'E _ 
REVİZYONIST DEYİNCE 


barışçı geçiş tezini savunarak mevcut iktidarlarla 
işbirliğine giriştiği ülkelerde revizyonist bir tutum aldığını söyleyen 
DevsYol, Sovyetler'in müdahale ettiği ülkelerde ise 
“Ulusal Kurtuluş Savaşlarına yardım ettiğini" i; 
leri sürüyor. 

Dev-Yol, yine de 
“Sovyetlerin dış politikasının belirleyici özelliği, 
“sosyalist bir politika olmamasıdır'' diyor. 

Bu bakış açısıyla dünyadaki gelişmeleri değerlendiren Dev-Yol, Sovyetler'in Orta Doğu ve 
Hindistan'daki faaliyetlerini "olumsuz", Küba, 
Vietnam ve Angola'daki 
faaliyetlerini "olumlu" o 
larak görüyor. Afganistan'daki Sovyet yanlısı 
darbe için "emperyalist 
zincirin (o parçalanması", 
Zaire'ye saldıran Katangan jandarmalar için de 
“milli kurtuluş hareketi" 
diyor. 

Dev-Yol'un, dünyadaki son gelişmeleri ve Vietnam'ın Kamboçya'yı 
işgalini nasıl değerlendirdiği ise bilinmiyor. 


Sovyet kredileri 


Dev-Yol, Sovyetlerden 


Devrimci-Yol'un düzenlediği bir yürüyüş. 


DEV-YOL|J2 


Öncü savaş 
yerine 
Direniş 

Komiteleri 


Dev-Yol ve 
Kurtuluş 
arasındaki 
ihale kavgası 


cak bu grubun tarattarian 
mn hemen hemen tümü 
DDKD kökenli olduğundan bu grubu DDKD kökenli olarak gösterdik. 


Son zamanlarda "Rızgari" grubu ve başka iki 
grupta bölünme meydana 


geldiği bilinmektedir. 
Ancak bu bölünmeler 
tam netleşmediği için 


şemada göstermedik. Bu 
grupları ele aldığımızda 
içlerindeki yeni gelişmelere ve bölünmelere değineceğiz. 


Diyarbakr'dan yazan 
işçi okurumuzun uyarılarına teşekkür eder, biz de 
içten selamlarımızı yollarız. 


Yayınları 


~ 


20 Kasım 1975'den, Nisan 1977'ye kadar yayınlanan DEVRİMCİ GENÇLİK dergisi, 1 Mayıs 1977'den itibaren yayınlanan DEVRİMCİ YOL Dergisi. 


alınan krediler 
şunları söylüyor : 

"Sovyet revizyonistlerinin bakış açısı Türkiye 
gibi geri bıraktırılmış ülkelerdeki halk kurtuluş 
hareketlerinin soruniarını çözmek değil, Türkiye 
hakim sınıflarının sorun- 


için de 
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larına çözüm getirmektir. 
Döviz ve pazar sorunları, 
Türkiye halklarının değil, 
Türkiye oligarşisinin sorunlardır."' (D. Yol, sayı:4) 


"Çin -Sovyet 
idomi” 


Çin'in Sovyetler Birliği hakkındaki görüşlerini 
ve sosyal-emperyalizme 
karşı mücadelesini, "'Çin 
- Sovyet İkilemi'' olarak 
değerlendiren o Dev-Yol, 
“Çin, Sovyet kutuplaşması doğru ile yanlışın 
değil, milliyetçi - revizyonist sapmaların saflaşmasıdır'' diyor. 


Dev-Yol, Mao Zedung' 
un bugünkü dünya durumunu tahlil ettiği Üç 
Dünya Teorisi'nin "revizyonist bir teori"' olduğunu ve emperyalistlerle uzlaşmaya ve emperyalist 
politikanın doğrudan 
desteklenmesine yolaçtıgını"' öne sürüyor. 


Dev-Yol, Yeni Uluslararası Ekonomik Düzen 
Mücadelesinin ise "'egemen sınıfların 'ulusal' e- 


Arnavutluk yöneticilerinin, Çin'e ve Mao'ya 
saldırmaları konusunda 
da Dev-Yol, "küçük burjuva milliyetçi eğilimlerin etkisi ve ulusal çıkarların ön plana çıkarılmasıyla tepkici bir tavır" 
(D.Yol, sayı: 25) diyor. 

"Beslemeler” 

Moskova yanlısı TKP 
için, "Kendisine Türkiye 
Komünist Partisi diyen 
mülteciler grubu Türkiye 
sol hareketi içinde modern revizyonizmin tutarlı bir temsilcisidir" diyen 
Dev-Yol, TKP'yi "'burjuvaziye teslimiyetçilikle, 
sınıf o işbirlikçiliği'' ve 
devrimci hareketin gelişimini Sovyetler'in dış politikasına bağlamakla eleştiriyor. TKP yanlısı 
gençlik örgütü İGD için 
de "'DİSK üst yönetimine 
çöreklenmiş sendika ağalarının vurucu gücü, besleme örgüt" tanımlarını 


kullanıyor. 

Dev-Yol, Türkiye'de 
Sovyetler'in tehdidine 
karşı mücadele edilmesi 


gerektiği görüşü için ise, 


yor. 


konomilerinin 
ması olduğunu" belirti- 


Yeraltı Maden-İş Sendikası 
içinde TKP komplosu ve 


“"Hayalde yaratılan bir 
dünyada yaşayanların görüşü"' diyor. 


savunul- 


işe karışan CHP saylavı 


Yeraltı Madeniş Dev-Yol taraftarlarının etkin olduğu bir sendika. 
Dört beş yerde örgütlü 
dıkada 1977 yılı içinde önemli gelişmeler meydana geldi. 


Sendikanın Genel Sekreteri olan 
ve Sendikanın denetimini büyük ölçüde elinde tutan Abdullah Yılmaz 
hem TKP yanlılarıyla hem de Dev 
Yolcularla iyi geçinme siyaseti izliyordu. Ancak, Yılmaz'ın '1 Mayıs: 
1977 'den sonra yaptığı açıklama 
ve Ağustos ayında Politika gazetesine verdiği Bizim Radyo'dan da 
yayınlanan demeci sendikayı karıştırdı. 


Yılmaz, 1 Mayıs olayından 24 
saat sonra, kimsenin olay hakkında 
sağlıklı bir bilgisi yokken, "Taksim 
alanındaki saldırılar, Troçkizmin 
günümüzde isim değiştirmiş şekli 
olan Maoizmin eseridir" şeklinde 
bir açıklama yapıyordu. Abdullah 
Yılmaz yine Politika'ya verdiği demeçte TKP'nin "Ulusal Demokratik 


Cephe"'sine katılmayı savunuyordu. 


Bu açıklama Sendika içinde ve 
Sendikanın Dev-Yol eğilimli Başkanı tarafından tepkiyle karşılandı. 
Abdullah Yılmaz bundan sonra hızla TKP yanlılarının tarafına kaydı 
ve sendikayı ele geçirmek için bir 
komploya girişti. 


Komplo hazırlığına katılanlar 
içinde bir CHP "Saylavı''da yer aldı. Abdullah Yılmaz'ın evinde bir 
dizi gizli toplantı yapıldı. Bu 
toplantılara TKP yanlıları adına 
Bingöl Erdumlu katılıyordu. Ve bu 
toplantılara bir CHP Zonguldak Milletvekili de katıldı. 


p 
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Yeraltı Maden-İş'in en güçlü olduğu Yeni Çeltek işyerine geldi. 1000 
işçiyi temsil eden işyeri temsilcisine, "Yeraltı Madenişin DİSK'e 
katılma isteğinin kabul edildiğini" 
söyleyerek, bu karara ilişkin olduğunu belirttiği bir mektubu işyeri 
temsilcisine verdi. Genel Merkez" 
deki Dev-Yolcuların ise mektubu 
Yeni Çeltek'e ulaştırmadıklarını da 
eklemeyi unutmadı. 


Ancak mektupta yalnızca, o zaman ki DİSK örgütlenme dairesi 
Başkanı Fehmi Işıklar'ın işyeri temsilcisini görüşmek üzere İlanbulk 
çağırdığı o belirtiliyordu. Aynca 
DİSK Genel Merkezinden gönderildiği söylenen mektup Ankara'dan 
yollanmıştı, oysa DİSK'in Genel 
Merkezi İstanbul'daydı. 


TKP yanlılarının amacı açıktı: 
Yeni Çeltek işçileri ile Sendika 
Merkezinin arasını açmak ve sendikayı bölmek. 


Komplo başarıya ulaşamadı ve 
TKP yanlıları Sendika'dan atıldı. 
Devrimci Yol dergisi bu gelişmeyi, 
"gerici bir saldırı daha defedildi" 
diye değerlendirdi. 


Sendikanın üye kayıt, karar ve 
adres defterlerini de beraberinde 
götüren Abdullah Yılmaz daha sonra TKP yanlısı Maden-İş Sendikası 
2. Bölge temsilciliğine getirilecektir. 


Akla gelen seru şuydu:Dev-Yol, 
TKP yanlılarıyla kesin sınır çizmedikçe acaba daha ne kadar böyle 
komplolarla ve "gerici saldırılarla" 
karşı karşıya kalacaktı? TKP yanlılarının kolayca kanca atıp, adam 
ayartabilecekleri bir grup olacaktı? 


